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DİSK'in 1976'de 30 bin olan üyesi on yıl gibi kısa bir süre içinde yarım milyonu aşmıştır. Türk - İş'in düzenli aidat veren üye sayısı ise yarım milyona düşmüştür. Özellikie V. Genel Kurulumuzdan sonra hızlanan bu gelişimi doğuran faktörlerin başında DİSK'in sınıf sendikacılığı, devrimci sendikacılık anlayışı ile tabanın söz ve karar sahibi olma ilkesinin başarıyla uygulanması gelir. 


DİSK sendikal bir örgüttür İşçi sınıfının ekonomik, yani daha iyi koşuharda çalışma ve yaşama savaşımını sınıf sendikacılığı anlayışına göre yürütür. Bu anlayışın temeli kapitalist sınıf ile işçi sınıfı arasında uzlaşma değil uzlaşmazlık, barış değil, çatışma olduğu gerçeğine dayanır. 


DİSK, işçilerin, emekçilerin içinde bulundukları kötü koşulların nedenini Türkiye'nin geri kalmışlığında, sadece şu veya bu iktidarın kötü yönetiminde ya da buhranlarda aramaz. Bunun asıl nedeni kapitalizmin yarattığı sömürüdür. DİSK'e göre işçi sınıfının, eme;- çilerin sermayenin sömürü, baskı ve egemenliğinden kesin kurtuluşu ancak; kapitalizmden kurtularak sosyalist bir düzeni kurmakla olanaklıdır. 


Ancak, emekçilerin, tüm haklarını alabilmesi yalnız: mesleki mücadele ile mümkün değildir. Bunun yanısıra Anayasa'daki demokratik haklarını kullanarak, siyasi mücadele yapmaları da gereklidir. Bu ‘mücadele, İşçi sınıfını varlığının tam bilincine kavuşturarak, insanın insanı sömürmesi esasını karşıt bir amaç güder» (Ana Tüzük, Amaç Bölümü). DİSK'in devrimci sendikacılık anlayışının özü budur, 

Gerek sır.ıfsal temele doyalı ekonomik savaşımın başarısı, gerekse bü sayaş:mın devrimci amayış içinde yani esas amaç doğrultusunda geliştirilmesi işçi sınıfının bu sovqşımının öncü örgütü olan DİSK'e karşı duyduğu güvene, DİSK'in işçi sınıfı bilimine olan bağlılığına ve gerektiği anlarda kitleleri harekete geçirme yeteneğine ve iç bütünlüğün sağlamlığına bağlıdır. Yarım milyonu aşkın üyeye sahip olmak yetmez Önemli olan, örgütün esas gücünü ortaya koyan bu yarım milyonu, gerektiği anlarda ve işçi sınıfının çıkarları doğlultusunda harekete geçirme ve üyeler dişındoki diğer emekçi katman- 


ları etkileme yetisidir. 1 Mayıs 1976" 


da, 16 Eylül'de DİSK bu yetiye sahip olduğunu göstermiştir. Bu yeti tabanın söz ve karar sahibi olma ilkesinin uygulanmasından kaynaklanır. 

DİSK sınıf sendikacılığı yaptığını, devrimci sendikacılık anlayışını benimsediğini hiç bir zaman saklamamıştır. 


Tersine, eğitim, basın, yayın ve pröpaganda çalışmaları ile bu görüşünü yaygınlaştırma uğraşı vermiş ve vermektedir. Bu nedenle yarım milyon işçi DİSK'in hangi görüşte olduğunu bilerek DİSK'e gelmiştir. Anti-komünizm ve DİSK düşmanlığı bu akını durduramamıştır. 

İçinde bulunduğumuz ekonomik ve siyasal koşullarda DİSK hızla gelişip, güçienmektedir. Büyük burjuvazi sermaye birikimini hızlandırmak için işçi sınıfı ve emekçilerin sömürüsünü daha da şiddetlendirmektedir. 

MC, hayat pahalılığını arttırıcı bir politika izleyerek geniş işçi ve emekçi kitlelerin yaşam ve çalışma koşullarını daha da ağırlaştırmaktadır. Aynı anda, porlamentolu veya parlamentosuz yeni tipte bir faşist yapı oluşturma stratejisi izleyerek insanca ve özgür bir yaşam savaşımına karşı faşist saldırı ve cinayetleri kışkırtmaktadır. Tekelci sermayenin sınırsız SÖmürü ve kâr, demokratik hak ve özgürlüklerin ortadan kaldırılacağı bir terör düzeni istediği şu koşullarda, uzlaşmacı bir politikayla işçi ve emekçilerin çıkarları için mücadele etmek söz konusu olamaz. İşçi sınıfımızın hak ve çıkarları, onuru ve özgürlüğü için savaşım verecek devrimci, güçlü ve kararlı bir sendikal örgüte ihtiyacı var. Bu ihtiyacı DİSK karşılıyor. DİSK bir yandan kararlı ve sınıfsal ekonomik savaşımı yürütürken, aynı anda bu savaşımın kalıcı ve sürekli başarısının içinde bulunduğumuz, ortam ve düzende sağlanamayacağını söylüyor. Bu nedenle, MC”nin demokratik yoldan düşürülmesi ve acil olarak demokratik bir ortamın yaratılması için savaşım veriyor. 

DİSK yarım milyonu aşkın işçi demektir, DİSK çeşitli işkollarında üretimi ellerinde tutan bu işçilerin örgütlendiği sendikalar demektir, İşçi kitleleri DİSK'in sürdürdüğü Insanca yaşam ve demokrasi savaşımına, sendikaları aracılığıyla katılmaktadır. Sömürüyü sınırlama savaşımının en dolaystz olarak verildiği en küçük birimler işverleridir. Buralarda sendikalar örgütlüdür. Demokrasi ve toplum- 


sal ilerleme savaşımının gücü sendikaların işyerlerinde verdiği bu savaşımın gücüyle orantılıdır. Sadece son 1,5 yılda 226 bin İşçi DİSK'e katılmıştır. Bu rakam, işyerlerindeki sömürüyü sınırlama osavaşımının güçlendiğini ve demokrasi-toplumsal ilerleme savaşımının tabanının genişlediğini göstermektedir. 

Tekelci sermayenin sömürüyü daha du arttırmak üzere sömürüyü sınırlama savaşımına karşı giriştikleri saldırlar durmadan şiddetlenmektedir. 
Bu saldırılar demokrasi ve toplumsal ilerleme savaşımının tabanını daraltarak gelişimini frenlemeyi hedefliyor. Böylesi bir plânı uygulayan işverenlerin açık saldırı hedefi işçi sınıfımızdır. DİSK'tir, dolayısı ile DİSK'e bağlı sendikalardır. 

Bu nedenle işverenler DİSK'e bağlı sendikaların gücünü kırmak, onları işyerlerinden söküp atmak için tüm olanaklarını seferber ediyorlar. Öte yandan, MC ve tüm gerici, faşist basın ve güçler DİSK'i konfederasyon olarak parçalamaya ve uzlaşmacı bir tutuma itmeye çalışıyorlar. Türk - İş yönetimi bu planın uygulayıcıları arasındo: yer alıyor. Böylece işverenler, MC içi ve dışı tüm gerici çevreler bir bütün oluşturan sömürüyü sınırlama ve demokrasi-toplumsal ilerleme savaşımının en etkin kitlesel gücünü oluşturan DİSK'e karşı tek cepheden saldırıyorlar. 

DİSK'in kurucu ve en güçlü sendikolarından olan TÜRKİYE MADEN - İŞ Sendikasına karşı girişilen komployu bu açıdan değenendirnnek gerekir. 
DİSK Genel Başkanı Kemal TÜRKLER son Maden -İş Genel Yönetim Kurulu toplantısına sunduğu görüş açıklomasıyla bu doğru saptamayı yapmıştır: «İşveren örgütlerinin esas amacı şudur; sendikamızı çökerterek DİSK'in etkinliğini kırmak ve demokrasi savaşımını zayıflatarak faşist tırmanışı hızlandırmak. Bu saldırı hem ekonomik ve mali, hem de ideolojiktir.» 

Rakamlara Vurursak, saldırının ve tehlikenin boyutları daha iyi görülür: Maden - İş'in örgütlü olduğu 11 
işyerinde 2856 işçi halen grevdedir. 
Ortalama grev süresi 194 gündür. Aynca iki işyerinde de lokavt uygulamaları sürmektedir. Grev kararının 
alındığı 9 işyerinde ise toplam 2647 
işçi vardır. Uyuşmazlıkta olan 16 işyerinde de 7929 Maden - İş üyesi işçi 


çalışmaktadır. o Görüşmeleri devam eden 17 işyerindeki Maden - İş üyesi işçi sayısı 1460'dır. Bir on için grev kararının alındığı, uyuşmazlıkta olan ve görüşmeleri devam edildiği işyerlerinde grev uygulamasına geçildiğini düşünelim. Bu durumda T. Maden - İş Sendikamız 14.892 işçinin katılacağı grevlerin ağır yükü ile karşı karşıya kalacaktır. «Mayıs 1977 sonuna kadar grev kararı asılmış ve görüşülmesi bitecek işyerlerinde çalışan üye: lerimizin sayısı 42.000'e ulaşacaktır.» 
Bilinçli, gerçekçi ve sorumlu bir şekilde kullanıldığı ölçüde grev, işçi sınıfının elinde güçlü bir silâhtir. 
Grev kararı işverenin görüşmelerde işçilerin istemlerini kabul etmemesi sonucunda alınır Bu kararın uygulanmasına kadar belirli bir süre gecer. 
Eğer bu süre içinde «Anlaşmaya» varılmazsa sendika greve gider. Grev üretimin durması ve böylece işverenin grev süresince belirli bir miktar kör elde edememesi demektir. Bu nedenle, işverenler kendi sınıfsal kör ve çıkarları açısından grev oranının düşük olmasını isterler, Ancak, DİSK'e bağlı T. Maden - İş”in sürdürdüğü grevler, bir dizi görüşmenin uzlaşmazlıkla sonuçlanması ve bazı işyerlerinde grev kararının alınmasının temel nedeni alışılagelmiş görüşmelerdeki ekonomik «anlaşmazlık» değildir. T. 
Maden - İş Sendikası kendi işkolundaki işverenlerin örgütü olan MESS ile karşı karşıyadır. T. Maden - İş nasıl DİSK'in en güçlü sendikalarından- sa, MESS de Türkiye İşveren Sendikalari Konfederasyonunun (TİSK) er 
güçlü ve en saldırgan örgütüdür. 14 
Nisan 1976'da Genel Sekreterimiz İbrahim GÜZELCE'nin cenaze törenine katılan işçilere ve özellikle Moden - İş'e karşı yayınladığı tehdit bildirileri, 
1 Mayıs gösterisine karşı tavrı, DGM' 
leri protesto eden işçileri işten çıkarmada başı çekmesi ve kara listeler düzenlemesi MESS'in tavrının özünde gerici siyasal bir amaç taşıdığının somut kanıtlarıdır İşeveren Konfederosyonu'nun aylar önce oluşturulmasına korar verdiği «grev ve lokavt fonu» nun amacı böylece daha açık bir şekilde görülmüş olmaktadır. 

Biz nasıl insanca yaşamak ancak demokrasi ve toplumsal ilerleme savoşımının başarısıyla olanaklıdır diyorsak, tekelci burjuvazi de daha çok kârın daha fazla sömürüyie, daha tazla sömürünün de ancak sömürüyü sı- 


nırlama ve demokrasi-toplumsal ilerleme savaşımının kırılmasıyla olanaklı olduğunun bilincindedir. Bu savaşımın kırılması da öncelikle bu savaşıma en geniş kitle tabanını oluşturan DİSK'i zayıflatmak ve parçalamakla olanaklıdır. Az önce belirttik. DİSK'i etkisiz hale getirmenin yolu, her şeyden önce DİSK'in en güçlü sendikalarını dize getirmekten geçmektedir. İşte, T. 
Maden - İş'in rakamlarla somutlanan durumunun esas nedeni budur. Tekelci burjuvazi, T. Maden -İş Sendikamıza karşı yönelttiği saldırının sonuçlarına göre, MC ile tom uyum halinde ve Türk -İş'in de desteğiyle bu planı DİSK'in örgütlü ve güçlü olduğu diğer işkollarında da uygulamakta gecikmeyecektir. 

«Durum bu derece ciddidir. Bir yandan işkolumuzdaki işçilerin daha lerri hak ve çıkarlara kavuşması için, onların sendikal birliği için savaşım vereceğiz; Aynı anda da kendi iç birlik ve bütünlüğümüzü daha da güçlendirerek üst örgütümüz DİSK'e her zamankinden daha sıkı bir şekilde sahip çıkacakız» (K. Türkler). 
«Durum bu derece ciddidir. Son günlerde sermayenin işçilere karşı başlattığı keskin sınıf mücadelesinin ve demokratik kazanımlara yönelen saldırılarının karşılanması tüm baştemsilci, temsilci, ünite temsilcisi, sendikamız güvenlik görevlileri ve tüm üyelerimizin her zamankinden daha disiplinli, daha uyanık ve mücadeleye hazır olmalarına bağlıdır» (Maden - Yönetim Kurulu). 

İşçi sınıfı yandaşlarına, demokrasiden yana olan tüm kuruluş ve kişilere de bu açıdan önemli görevler düşmektedir. Güçbirliğinin en önemli ölçülerinden birisi dayanışmayı tüm biçimleriyle harekete geçirmektir. Bu çağrımız elbette sosyalizmden sözedip DİSK'e küfredenler için değildir. 

T. Maden-İş ile DİSK'e bağlı diğer sendikalarımız, konfederasyon olarak DİSK diğer ilerici güçler ve dünya sendikal hareketi ile güçbiniği ve dayanışmasını geliştirerek tekelci sermayenin plânlı saldırılarını boşa çikarmasını bilecektir. Tekelci sermayenin en gerici siyasal güçleri, MESS'i öne sürerek hazırladıkları bu tuzağa kendileri düşecek ve demokrasi-toplumsai ilerlemeden yana olan sendikal ve siyasal güçler daha ileri mevzilere yerleşecektir. Bundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın... 
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Demokratik örgütler 


DİSK işçi sınıfı öncülüğüne dayanan yığınsal eylemleri sonuna kadar destekler 


Önemli olan, faşizme karşı verilen savaşımların kalıcı sonuçlara ulaşabilmesidir. Konfederasyonumuz adına açıklama yapan Genel Sekreter KARA-CA, bu önemli noktaya işaret etti ve böylesi bir sonuca ulaşabilmesi yolunu, işçi sınıfının örgütlü öncülüğü olduğunu vurguladı. Demokratik kitle örgütlerinin Ankara'da düzenlediği miting öncesinde yapılan bu açıklamadan sonra ikinci açıklamada, meydana gelen olayların doğrudan doğruya ajan-provakatörlerin eseri olduğuna ilişkin «DİSK görüşü» kamuoyuna duyuruldu. TÖB-DER, TÜM-DER ve TÜTED'in kapatılması karşısında demokrasiden yana tüm güçler, Ankara Valisinin bu kararına karşı çıkmaya çağrıldı. Kapatılma kararının durdurulması ise MC” nin ve MC'de temsil edilen gerici-faşist karması zihniyetin yediği bir diğer sert yumruk idi. ” 

Sayfalarımıza, bu konuda yapılan açıklamaları alıyoruz: 


DİSK, 

TÖB-DER TÜTED ve 
TÜM-DER”in KAPATILMASI KARŞISINDA, DEMOKRASİ ANAYASAL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERDEN YANA 
OLAN TÜM KİŞİ VE 
ÖRGÜTLERİ, BU KARARA 
KARŞI ÇIKMAYA ÇAĞIRDI... 


Ülkemiz çetin günler yaşı: yor. İşbirlikçi büyük burjuvazi, gerici egemen güçler ve onların iktidarları halkımıza meydan okuyor, adım adım faşizme gidiyor. Bu gerici-faşist karması güçlerin yürüttüğü kanlı terör, zorbalık ve sömürü amansızdır. İlericilikle gericilik, demokrasi savaşımı ile faşist gidiş, emekle sermaye arasında sert- 


leşen savaşımın alanı boydan 


boya tüm ülkedir... 

İşçi sınıfımızın, halkımızın demokrasi, barış ve ilerleme sadvaşımı, belirgin bir yükseliş, bir güçlenme gösteriyor. Çünkü işçi sınıfımızın ve tüm ilerici güçlerin demokratik hak ve özgürlüklerin korunup geliştirilmesi, toplumsal ilerlemenin önündeki engellerin temizlenmesi, bunun için. ilerici halktan yana, demokratik bir iktidar hedefi yolunda güç ve eylembirliği yapma eğilimleri artıyor. Faşist tehlike karşısında işçi sınıfımızın çözüm önerilerinin doğruluğunu bizzat hayatın kendisi, somut durumlar, yeterince ve 

` hergeçen gün kanıtlıyor. ` 

Böylesi bir gelişme karşısında, gerici-faşist güçlerin dayanakları ellerinden gidiyor. Toplumsal tabanları eriyor, dağılıyor. Işbirlikçi büyük burjuvazi ve onun her soydan ve her boydan hizmetkârlarının, MC'nin dizleri titriyor. Onlar, kaçınılmaz sonlarını geciktirmek için, yeni yeni provakasyonlar, saldırılar, plânlar düzenliyorlar. 

Nitekim, Konfederasyonu- 


muz üyesi Türkiye Petrol ve Kimya Sanayii İşçileri Sendikası İzmir Şube Başkanı Omer Demircioğlu, İkinci Başkan Vu: ral Öztürk ve Lastik-İş Sendikamız İzmir Şube Başkanı Nail Karakaş, geçtiğimiz günler içinde faşist kurşunlara hedef oldular. Yalnızca bu olay bile- faşist provakasyon ve saldırılarının boy hedefinin işçi sınıfımız ve onun öncü sendikal örgütü DİSK olduğunu kanıtlıyor, 

İşçi sınıfımızdan başlayarak bütün ilerici-demokratik güçlere doğru yaygınlaştırılmakta olan böylesi saldırılarda, işbirlikçi büyük burjuvazi yalnızca kendi sınıfsal olanaklarından değil, ilerici güçler içindeki dağınıklıklardan, Oo boşluklardan, sekter, kararsız, dar grupçu tutumlardan da yararlanıyor. 

Burada esas önemli olan şudur: Her türden sapık akımlar, özellikle maocu, troçkist, goşist, maceraci akımlar ilericilik cephesi içinde değillerdir. İşçi sınıfının bilimsel, sorumlu ve sabırlı savaşımıyla hiçbir ilgisi olmayan bu ters akımlar doğrudan doğruya karşı devrimci saflarda yer tutmuşlardır. 

Türkiye'de demokrasi için savaşım veren tüm güçlerin bu noktayı atlamaması ve demokrasi mücadelesinin böylesi ters akımların tecrit edilmesiyle güç kazanacağının bilince yerleştirilmesi önem taşıyor. 

5 Şubat günü, Ankara'da, yığınsal gösteride meydana gelen olaylar, bunun en son en canlı kanıtıdır. Ancak, olayı değerlendirirken, 'sorunu, Türkiye'nin içinde bulunduğu koşullardan, MG'nin gerici-faşist karması yapısından, işbirlikçi büyük burjuvazinin açık faşizme olan isteğinden soyutlamak yanlış noktalara götürür... 

Olagelen olaylar, doğrudan 


doğruya oajan-provakatörlerin eseridir. Bu olay tepeden tırnağa «sıkıyönetim özlemleri» tarafindan tepelerde plânlanmıştır. Onlar demokrasi savaşımının gürleşen sesini boğmak, Türkiye'yi emperyalizmin arpalığı olarak tutmak için ajanlarini provakatörlerini kullanıyorlar. Bu gizli görevler ise, fonksiyonlarını, işçi sınıfına-demokrasi savaşımına ters, maceracı-goşist akımlar içinde yerine getirebiliyorlar. 

5 Şubat günü, DISK, yapılacak yığınsal gösteri konusunda bir uyarıda bulundu. İlerici, demokrasiden yana olan örgüt ve güçlerin son derece kararlı ve en az o kadar DİKKATLİ ve sorumlu olmaları gereğine işaret etti. Anayasal demokratik hakları ortadan kaldırmaya yönelik kanlı tuzaklara, bu tuzakları besleyen goşist-maceracı unsurlara karşı uyanık bulunulmasına dikkati çekti. 

Kitle eylemlerinin, her türden yığınsal çıkışların, ancak en geniş bir biçimde ve işçi sınıfı- nin örgütlü öncülüğünde başarıya ulaşabileceğini belirtti. Ve işçi sınıfının örgütlü öncülüğüne dayanan öğretmen, memur, teknik elemanların savaşımını sonuna kadar destekleyeceğini söyledi. 

Faşizme karşı verilen mücadelenin kalıcı sonuçlara ulaşabilmesi için hayati önem taşıyan bu hususlara ta baştan beri dikkat çeken DİSK, demokratik örgütlerin kapatılmasıyla gelişen olaylar karşısında demokrasiden, Anayasal hak ve özgürlüklerden yana olan tüm kişi ve örgütleri, TÖB-DER, TU-TED ve TÜM-DER gibi yüzbinlerce çalışanın demokratik örgütünün kapatılmasına karşı vargüçleriyle karşı çıkmaya çağırır, bu yoldaki tüm çabaları desteklediğini belirtir. 
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Nazım Hikmet, 75. doğum yıldönümünde yığınsal toplantılarla anıldı. Bir hafta süren anma toplantıları Türkiye Yazarlar Sendikası'nın girişimiyle 


gerçekleştirildi. DİSK, TÖB-DER İstanbul Subesi, IKD. TÜ-TED İstanbul Şubesi, Karikatürcüler Derneği, İGD, İlerici Ressamlar, çeşitli demokratik kuruluşlar, ilerici sanatçı ve edebiyatçıların da katkılarıyla daha güçlü ve yığınsal boyutlara ulaştı. Düzenlenen açık oturum, sergi, çeşitli salon toplantı ve gösterileriyle, İstanbul ve Ankara'da gerçekleştirilen Nazım Hikmet'i anma toplantı dizileri Türkiye'de ilk kez gerçekleşiyordu. 

Türkiye işçi sınıfının ozanı Nazım'ın bu şekilde yığınsai olarak anılması, onun düşünce ve eylemi, işçi sınıfının örgütlü savaşımından ödün vermeden yaşaması göz önünde tutulduğunda oldukça önem kazanmaktadır. 

Düzenlenen toplantılara yurdumuzun hemen hemen ileri gelen bütün sanat, edebiyat ve düşünce adamının katılması da kıvanç verici bir olaydır. 


5â 


75.YIL 


TÜRKİYE İŞÇİ 
SINIFINDAN 


NAZIM A SELAM... 


Nazım Hikmet'in 75. doğum yıldönümü toplantıları içinde, özellikle Spor ve Sergi Sarayında 21 Ocak Cüma gecesi düzenlenen şölenin yankıları hâlâ sürmektedir. 


10 bine yakın seyircinin izleyebildiği, bir o kadarının da salona giremediği şölen, Nazım severlerin salonlara sığmıyacağının kanıtıdır. 

Aziz Nesin'in açış konuşması ve mesajların ardından baş- 


iayan program anlatım bütünlüğü içinde sürdü. Şiir-müzik dengesi içinde, efekt ve slaytlarla zenginleştirilen program, yer yer seyirci-sanatçı diyaloğunun gerçekleşmesiyle bir miting havası içinde geçti. 
Hamen hemen dünyanın her yerinden çeşitli örgüt ve sanatçı kuruluşları, mesajlarıyla, Nazım'ı yaşadıklarını, yaşıyacaklarını ve Nazım'ın savaşımının Türkiye İşçi Sınıfı'nın 


N 


savaşımında süreceğini belirtiyorlardı. Sanatsal içeriği yönünden güçlü olduğu kadar, Nazım'ın sanatını eyleminden ayırmaması bakımından da etkili olan şölene, yurdumuzun 


bütün Nozımsever sanatçıları, onun şiirletinden uyarladıkları 


yapıtlarıyla katıldılar... 

Sözleri ve ezgileriyle şölene katılan sanatçılar: Ulvi Alacakaptan, Zeliha Berksoy, Sümeyra Çakır, Yavuzer Çetinka- ya, Hüseyin Erdem, Bilgesu Erenus, Haldun Ergüvenç, Genco Erkal, Yaşar Güner, Sadık Gürbüz, Erol Keskin, Suzan Kizıklıoğlu, Semra Özdamar, Tijen Par, Ruhi Su, Ali Taygun, Meral Taygun, Candan Teksoy, Işık Yenersu, Levent Yılmaz. , 

Nazım'ın yaşamı, sanatı, Savaşımı dünya ve Türkiye ilerici güçlerinin savaşım bütünlüğü içinde verilmiştir. 

İşçi sınıfının örgütlü savaşımnıdan bir an bile ödün vermeyen Nazım'ın türküleri bugün işçi sınıfının savaşımında yükseliyor. Dünya işçi sınıfının ve ezilen halkların ozanı Nazım, Türkiye işçi sınıfının sa- 


vaşımından yaşıyor. Türkiye işçi sınıfı Nazım'ı yaşatacak... 
1 Mayıslarda, 16 Eylüllerde... 


Uzun yıllar Nazım'ia beraber bulunmuş, o'nun yakın arkadaşı, değerli Sovyet Türkolog'u EKBER BABAYEF; 

Yoldaşlarım, 

Sevgili Nazımın 75. doğum yılında kalbimle sizin aranızda bulunuyorum. 

«...bir gün gelecek, sevgili İstanbul'nda 6 bin kişilik bir salonda şiirlerin Okunacak, hatiran anılacak, deselerdi Nazım'a, bütün iyimserliğine, neredeyse aşırı-çocuksal iyimserliğine bakmaksızın inanmazdı Nazım. Sağlığında Türkçe basılmış bir şiirini göreceğine ümidi yoktu, onun Türk- 


çeden başka bir dilde tek sa-. 


tır yazmadı şair Nazım.» diyor. 

EKBER BABAYEF, Nazım'la ilgili bir anısını şöyle anlatıyor: «Aklımdadır, bir gün, kitaphanede elime geçen «Varlık» dergisinde yirminci ve otuzuncu yılların Türk şiirinden söze bir yazıda Nazımın ismine rastlayınca hemen ordcıktan Nazıma telefon edip bu büyük 


müjdeyi haber verdiğimde, telefonda sesi titreyen Nazım bir çocuk gibi yalvararak dergiyi hemen kendisine getirmemi rica etti. 

— Getiremem, üstat, dedim. 
Kitaphaneden dışarı çıkarmak yösaktır dergiyi. 

— Evlâdım, hayatında bir kere hırsızlık et. Sevaptır, dedi Nazım. 

— Peki, şimdi gider müdüre anlatırım, belki müsaade eder. 

— Ya etmezse, dedi Nazım ve anladım ki nerdeyse ağlıyacak. 

Nazım, memlekette büsbütün unutulduğunu zannediyordu. Kitaplarda ve dergilerde Nazımın ismine raslanmıyordu. 
Ve bundan büyük acı düşünülemezdi Nazım için. 

Bir gün Paris'te, otel odasının telefonunda tanımadığı bir ses tam bir saot Türkçe Nazımın Şiirlerini ezbere okuduğu zaman az kala delirecekti şaşkınlıktan ve sevinçten. 

— Siz kimsiniz, dedi Nazım. 
Göre bilir miyim sizi? 

— Maalesef, dedi kadın sesi. Ben yüksek mevkili bir diplomatın karısıyım. Ve kocam- dan habersiz okuyorum sizin Şiirlerinizi. 

Ve yine Paris'te, özel olarak Nazımla görüşmek için Paris'e gelmiş olan Yaşar Kemal sokakta, yağmurun altında, saatlerce adeta bağırarak Nazımın Şiirlerini okuduğu zaman memlekette unutulmadığına inanmağa başladı Nazım ve bundan büyük mutluluk olamazdı Nazım için. 

Bir Şair olarak bitmiş oldu- na inandığı anda yurdunun sahici insanları kolundan tutarak kaldırdı Nazımı ve kurtardılar. 

Ben, bütün bu olayların bir tanığı olarak karşınızda konuşuyorum, yoldaşlarım. 
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Nazım için Türkiye'nin aleyhinde faaliyette bulundu dışarıda denildi. İnanmayın, dışarıda yaşadığı 18 yılda her zaman onun yanındaydım. Yazdıklarını herkesten evvel bana okurdu. 
Konuştukları ve yaptıkları ortadadaydı. Söyliyebilirim: Nazım dışarıda ne söylediyse, ne yaptıysa, vatanının, Türkiye” nin, halkının faydasına söylemiştir ve yapmıştır. 

Moskova radyosunun Türkçe yayınlarındaki konuşmasının metni benim arşivimdedir. 
Bakın ne diyordu Nazım: 

«Ben, milletime, Türkiye halkına en ufak bir kötülük yapmadım, onun aleyhine tek bir satır yazmadım, tek bir söz 


Mi HE 


söylemedim. Onun şerefiyle, haysiyetiyle oynamadım onu satmadım. Aksini ispat edecek varsa meydan açık. Ben Türkiye halkının sıra şairlerinden biriyim. Yurdumu ve halkımı sevmek ibadetimdir. Bu yüzden on yedi yılımı hapislerde geçirdim.» 

Aklı fikri hep vatanında olan Nazım, Türkiye'yle, Türk halkıyla her zaman övünüyordu ve bu övünme nerdeyse bir çocuk övünmesine benziyordu. 
13 yıl benimle münakaşa etti. 
Türk baklavası Azerbeycan baklavasından iyidir diye ve iddiasını ispat edemediği için çok üzüldü. 

Türkiye'nin her şeyi iyidir, 


balı bütün ballardan şirindir. 
denizi bütün denizlerden güzeldir. 


Aşağıdaki şiiri de belki bu: nun için yazdıydı. Ben bu Şiiri birkaç gün önce buldum Nazımın evrakları arasında ve bayram günlerinde hediye vermek adeti olduğu için bugün bizim ve sizin bayramınızda benden bir hediye olarak Şiiri Nazımın sesinden size sunuyo rum, aziz yoldaşlarım. 

Ekber Babavef 


NAZIM'IN HİÇBİR YERDE YAYINLANMAMIŞ ŞİİRİ: 
Önde buzkıran vapurumuz peşisıra sarsılarak. 
Baktım kamaramın lumbarından, 
Deniz donmuş kaskatı ak. 


İstanbulluyum, 

denizin tuzlu sıcak kıyısında 

büyüdüm. 

Bız rengi, Işığı, canı belli olanı 

severiz. 

Bizde gelincik tarlaları, 

bizde sokak, 

bizde kapalı çarşı, 

bizde güvercinler, 

ama bizde en canlı şey deniz. 

Bizde o poyrazdan sabırsız, yunus balıklarından atik, 

bizde o mavi yeşil. 

Bizde bazen öyle vakitleri yazın havada yaprak kıpırdamaz ama kıpırdar o 

uçsuz bucaksız tiril tiril, 

Bizde kokusunu itirmez o hiç 

bir zaman. 

Baktım kamaramın 

lumbarından, deniz donmuş kaskatı ak. 

Baktım kahrolarak. 
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14 - 16 OCAK 1977 TARİHLERİNDE MOSKOVA’ 
DA YAPILAN DÜNYA BARIŞ GÜÇLERİ FORUMU; TÜM BARIŞ GÜÇLERİNİ SİLAHLANMA YARIŞINI SONA ERDİRME, SAVAŞA GİDEN YOLU ENGEL- 


14-16 Ocak 1977 tarihleri arasında Moskova'da yapılan Dünya Barış Güçleri Forumuna katılan ve 11C'u aşkın ülkeden gelen 500 delege, gerek evrensel gerekse bölgesel çapta uluslararası detant sürecini 


güçlendirme, geliştirme ve pekiştirme ve detantın önündeki engelleri aşma konusunda acil ve hayati sorunları ayrıntıları 


Dünya Barış Forumu 


barış ve yumuşama savaşımı geliştikçe 


ilerici güçlerin zaferleri artıyor 


YORUZ... 


ile tartıştılar . 

Dünya ülkelerinin büyük çoğunluğunun ana siyasi partilerinin üst düzeydeki temsilcileri ile uluslararası, bölgesel ve ulusal örgütlerin temsilcilerinin katılması Forum'a çok özel bir önem veriyordu. 

Forum'da günümüzün en can alıcı sörunları üstünde ortak bir diyalog ve fikir alış-ve- 


LEME ve DETANT'i GERI DONULMEZ BİR SU-REÇ YAPMA SAVAŞIMINDA GÖREVE ÇAĞIRDI.. 
DERGİMİZDE FORUM BİLDİRİSİNİ 


YAYINLI- 


rişi sağlamak için toplanmış olan siyasi parti ve güçlerin, dünya kamuoyunun, çok geniş bir kesiti temsil edilmekteydi. 
Ortak diyalog, her biri detantın önemli yönlerini konu alan, 
13 tartışmâ grubunda yürütüldü. Bu gruplarda, detant kavramı, detantın güçlendirilmesi ve önündeki engellerin kaldırılması ile birlikte detantın çağı- 


mızın en temel uluslararası sorunları silahsızlanma, ulusal bağımsızlık ve ulusal kurtuluş, yeni ekonomik düzen, demokratik özgürlükler ve insan hakları ile ilişkisi tartışıldı. Özellikle, dünya kamuoyunun yeni rolü ve barış güçleri arasında işbirliği sorunları üstünde duruldu. 

Partileri, sendikaları, barış hareketlerini, kadın, gençlik, bilim, kültür ve diğer örgütleri, dini kurumları temsil eden ve değişik siyasi görüş”ve ideolojik inançlara sahip kişiler arasında kurulan diyalog, ele alınan acil konular üstünde geniş bir görüş birliği olduğunu ortaya çıkardı. 

Foruma katılanlar, dünya kamuoyunun, uluslararası sorunların çözümlenmesinde, barış ve ulusal bağımsızlığın ilerletilmesi, detantın güçlendirilmesinde, gitgide daha güçlü bir faktör haline geldiğini vurguladılar. Dünya kamuoyu, hükümetlerce başlatılan barış girişimlerine yeni bir hız katmak- ta ve Birleşmiş Milletlerin güçlendirilmesine ve BM”in uluslararası güvenlik ve ulusal ba- 


ğımsızlığı ilerleten ve detantı yaygınlaştırmakta ve pekiştirmekte yardımcı olan kararlarının tam uygulanmasına katkıda bulunmaktadır. 

Foruma katılanlar, detantın güçlendirilmesi ve evrenselleşmesinin acil bir gereksinme olduğunu vurguladılar. Detant, dünyada nükleer bir savaş tehlikesini, tümüyle ortadan kaldırmomakla birlikte azaltmıştır. 
Delegeler, detantın, kalıcı ve adil bir dünya barışına giden yol olduğu görüşündedirler, İnsanlığın başka seçeneği yoktur. Uluslararası detant alternatifi bulunmamaktadır. Özellikle bu nükleer silahlar çağında, barış içinde birarada yaşama devletler arasındaki ilişkilerde tek mantıklı ve benimsenebilir temeldir. 

Silahlanma yarışı, yalnızca detantın daha hızla ilerlemesini engellemekle kalmamakta, detantı zayıflatma ve hatta yoketme tehlikesini de taşı- 


maktadır. Silahlanma yarışının kaçınılmazlığını ve silahsızlanmanın olanaksızlığını, yoluyla zenginleşmeyi» 
silah yığını 


«silah yada üstünde tehlikeli 


bir yaşamı sürdürmek demek olan bir tür manevi durgunluğu getiren anlayışlara kesinlikle karşı çıkılmalıdır. Her an patlamaya hazır bir durum yaratan silahlanma yarışını, çok geç kalmadan sona erdirmek mutlak bir zorunluluktur. 

Herşeyden önce, varolan anlaşmazlık ve gerginlik merkezleri, barışçı ve adil çözümler bulunarak ortadan kaldırılmali ve yeni çatışma alanlarının ortaya çıkması önlenmelidir. 
Uluslararası ilişkilerde güç kullanımı, nükleer ve diğer kitlesel yokedici silahların kullanımı yasaklanmalıdır. Bu tür silahların yaygınlaşması durdurulmalıdır. Böylesi silahların yeni, daha da tehlikeli tipleri- nin ve sistemlerinin geliştirilmesi yasaklanmalıdır. 

Silahlanma yarışının sona erdirilmesi, genel ve tam silahlanma hedefine ulaşılması için silahların ve silahlı kuvvetlerin azaltılmasına başlanması en acil sorundur. 

Uluslararası detantın gelişmesi ve yerleşmesi süreci, günümüzün en güncel sorunlarının çözümlenmesi için yeni, elverişli koşullar yaratmaktadır: Yiyecek, ham madde, enerji ve çevre korunması, karşılıklı yararlı ekonomik, bilimsel ve kültürel işbirliği, bilimsel ve teknik devrimin bütün başarılarının uygarlığın, insanlığın yararı için kullanılması gibi. Ayni şekilde de, bu sorunların çözümü için savaşımdaki her başarı, uluslararası detantı güçlendirmektedir. 

Detantın gelişmesi ve yerleşmesi, ulusal kurtuluş mücadelelerinin zaferi, halkların kendi ülkelerinin kalkınma yolunu, bağımsızca ve diş müdahale olmadan egemence seçme haklarının kullanılması, gelişmekte olan ülkelerin bağımsızlığının pekişmesi, yeni bir uluslararası ekono ik düzen kurulması, tüm sömürgeci, ırkçı ve faşist rejimlerin yıkılması için yeni, elverişli koşullar yarata- 


caktır. Aynı şekilde, ulusal kurtuluş için verilen bu savaşımların her başarısı, uluslararası detantı güçlendirmektedir. 

Detantın gelişme ve yerleşme süreci, toplumsal ilerleme ve ekonomik, toplumsal siyasal 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ve kültürel özgürlüklerin ve insan haklarının tam uygulanması, her türlü ırkçı, milliyetçi, din, dil ve cinseyete dayanan ayırımın yok edilmesi için yeni elverişli koşullar yaratmaktadır. 
Aynı şekilde, bu alanlardaki her ilerleme uluslararası detantı güçlendirmektedir. 

Barış için savaşım ile bu hayati sorunların çözümlenmesi için savaşım, organik olarak birbirine bağımlıdır. Çağımız- da, detanta giden yol, barış ve ilerlemenin ana yoludur. Bu yoldaki ilerleme kendiliğinden değildir. Anlamlı ve tutarlı eylemleri, cesur ve iyi düşünülmüş çözümleri ve gerçekçi ve yapıcı girişimleri gerektirmektedir. Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansı ve son yılların bir dizi ikili görüşme ve anlaşmaları, hükümetler düzeyinde böylesi verimli ve umut verici eylemlerin esinlendirici örnekleri olmuştur. Kolombo'da yapılan 5. Bağlantısız Ülkeler Tepe Konferansı da dentant ve barışa önemli bir katkıda bulunmuştur. Forum'a katılanlar, dünya kamuoyunun detant sü- 


recinin gerçek bir bileşkeni olarak artan rolü ve sorumluluğunu gözönüne almış ve askersel-sanayisel komplekslerin, gerici ve militarist güçlerin, açık yada kapalı, gitgide daha aktif saldırılarına hedef olan bugün ulaşılmış barış sınırlarını korumak ve yeni barış giri- 


- şimlerini hızlandırmak için ge- 


niş halk güçlerinin ortak eylemlerinin önemini vurguladılar. 

Foruma katılarlar, diyalog ve işbirliğini sürdürmek ve ilerletmek için çeşitli önerileri tartıştılar ve benimsediler. Bu amaçla, çeşitli konularda seminer, sempozyum, çalışma grupları, konferanslar planlandı. Bazı sorunlar üstüne ortak eylemler önerildi ve benimsendi. 

Forum, politik partileri, örgütleri ve hareketleri, tüm barış güçlerini, silahlanma yarışını sona erdirmek, savaşa giden yolu engellemek ve detantı geri dönülmez bir süreç yapma görevine katkıda bulunmak için dirimsel önem taşıyan bu girişimlere katılmaya çağırdı. 


DİSK'in 10. yıl kutlama toplantısı, Türkiye işçi sınıfının tarihine altın harflerle yazılan bir başka sayfayı ekledi. İstanbul Spor ve Sergi Sarayı'nı hıncahinç doldurarı 'üyelerimizin ve dostlarımızın çizdiği bu görkemli tablo, bu coşku dolu kararlılık, yüce amaca giden yolda kenetlenen ve bunun heyecanını aynı solukta birleştiren bu insanlar, DİSK'in dününü, bugününü ve yarınını, açıklıkla belgelediler. Dünü bugünle, bugünü yarınla birleştiren çizgiyi çektiler. 13 Şubat günü, saat 15.45'de başlayıp 21.00'de biten 10. Yıl Kutlama Toplantısı'nın bu kararlı - savaşkan soluğunu, ülkemizin dört bir yanında, bütün fabrikalarında ve tarlalarında giden çetin kavga ile birlikte değerlendirmek ğerekiyor. ğ 

Dergimizin bu sayısının Önemli bir bölümünü, bu nedenle, kutlama toplantımızın belgelerine ayırdık. Birinci bölümde Genel Başkan Kemal TÜRK-LER'in ve DISK'in şahsında bütün Türkiye'ye işçi ve emekçilerine “enternasyonalist selam ve dayanışmalarını ileten konuklarımızın konuşmaları yer 


10. Savaşım Yılı 


ADIMLAR SARSIYOR 
YERİ YÜRÜYORUZ 
DURMADAN... 


alıyor. İkinci bölümde ise slayt, müzik, koro ve folklor eşliğinde gerçekleştirilen ve değerli sanatçı dostlarımızın katkılarıyla zenginleşen «DISK'in 10 
YILI» ile ilgili senaryonun kısaltılmış metni yer alıyor. Üçüncü bölüm ise, DİSK'e gönderilen kutlama mesajlarına ayrıldı. 
Ancak bu bölümün, gelen mesajların çokluğu nedeniyle gelecek sayılarımızda: da devam edeceğini bildirmek istiyoruz. 


DİSK'in 10. Yılını Kutlama toplantılarının ilki olarak ger- 


çekleştirilen 13 Şubat 1977'nin belgelerinin ilkini bir kitap olarak yayınlamayı düşündük. Ancak daha sonra, etkinliği ve yaygınlığı nedeniyle bu belgelerin dergimizde değerlendirilmesini uygun bulduk. Bu karar değişikliğinin dergimizin gecikmesinde payı büyüktür. 

Öte yandan, dergimizin bu sayısında yayınlanması gereken bazı yazılarımızı 3 (33). sayımızda bulacaksınız. 


DİSK DERGİSİ 


genel başkan Kemal Türkler” in açış konuşması 


“ZAMANIN AKIŞINI 


Yabancı kardeş örgütlerin değerli temsilci- 


“ leri Dünya sendikal hareketinin önde gelen seç- 


kin üyeleri, 

Değerli Konuklar, 

Sayın Basın Mensupları, 

Sevgili Kardeşlerim, Mücadele Arkadaşlarım, 

Dostlar, 

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) in onuncu yıldönümü kutlama gösterisine hoş geldiniz. Yaşamını işçilerin ve tüm emekçilerin mücadelesine adamış olanları, sizleri ve yurdumuzun dört bir yanında DİSK için, özgürlük için mücadele eden tüm kardeşlerimizi çoşkuyla selamlarım. 

10 yıl önce DİSK'in kuruluşunu «bölücülük » 
olarak niteleyenler vardı. Onlar Türk-İş içinde kalarak Türk-İş'i sermayenin denetiminden kurtarmanın mümkün olduğunu savunuyorlardı. Artık bugün kimse buna inanmıyor. Mücadelelerle dolu 10 yılın her anı doğru ve yanlışların altını kesinlikle çizmiş, geçersizlikleri tarihin çöplüğü- ne atmıştır. DİSK üç-beş kişinin iyi niyetinin eseri değildir. DİSK, 1872'lerde ilk kez grev yapan, 1920'lerde Kurtuluş Savaşı'nın en ön saflarında dövüşen, işgal altındaki İstanbul'da 1 Mayıs Bayrağını yükselten, yasa, baskı, cinayet ve aldatmacalarla örgütlenmesine yasaklar konan işçi sınıfının tarihsel mücadelesinin doğal bir 


” ürünüdür. 


DİSK'in kuruluşu için mücadele eden bir arkadaşınız olarak bu zorunluluğu DİSK'in Kuruluş Bildirge'sinden okumak istiyorum: 

«1872'den bu yana grev hakkını kullanarak direnme gücünün başarılarını toplayan, 

Dernek kurma hakkını en güç koşullar altında kullanan, 

1909'dan beri Uluslararası işçi dayanışması çabalarına katılan, 

Demokrasiye aykırı yasalar değiştirilince 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HIZLANDIRMALIYIZ. 


1946'da yeniden sendikalar kuran, 

Sosyal adaletin gerçekleştirilmesi mücadelesinde 1961'de miting yaparak yeni bir aşama- ya ulaşan, 

Anayasa ilkeleri uğruna kurşunlanan, coplanan, hapse atılan, yine de toplumcu mücadelesini bırakmayan, 

Bizler, Türk işçi sınıfının tüm çıkarları, hakları ve özgürlükleri ve de onuru için bir araya geldik.» 


Dokuzuncu kuruluş yılımızda belirttiğim gibi DİSK işçi sınıfımızın tarihsel, sendikal, siya- 


sal ve ideolojik mücadelesinin bilincinde ve onun içindedir. Konfederasyonumuz zengin deneyimlerle, dolu bu şanlı tarihe büyük bir gururla sa- 
"hip çıkıyor. Bu nedenle bu mutlu günümüzde, emekçilerin sömürüsüz, baskısız, savaşsız özgür Türkiyesi ve dünyası için tüm yaşamını gönüllüce veren işçi sınıfının yiğit savaşçılarını şükran dolu duyguldrla, sevgi ve saygıyla anıyoruz. Biz şan, şöhret beklemeden savaşan bu insanların, Kurtuluş Savaşı yıllarında iç ve dış düşmanlara karşı verdikleri bilinçli mücadelede hayatlarını kaybedenlerin, 11 Nisan 1976 günü aramızdan ayrılan Güzelce'nin DİSK için, insanca bir yaşam için, faşist kurşunların hedefi olan işçi kardeşlerimizin, ileri demokratik bir düzen uğruna sokaklarda kurşunlanan tüm yurtseverlerin anısını her zaman yaşatacağız. Bugün yükselttiğimiz işçi sınıfımızın mücadele bayrağını yere düşürmeyen, bizlere teslim eden bu yiğit insanlar için sizleri saygı duruşuna çağırıyorum. 


Dostlarım, 


10 yıllık mücadelesinde DİSK bir kez olsun 
işçi sınıfının mücadelesinden ve onurundan ödün vermedi. Örgütümüzü yoketmek için çok uğraştılar. Bu amaçla komiteler kurdular; sınıf uzlaşmacısi sarı şebekeleri, kiralık canileri, tüm baskı güçlerini üstümüze gönderdiler. 1970'lere varana dek Derby'de, Singer'de, Demir Döküm'de, Sungurlar'da, Gamak'da, Gıslaved'de ve daha pek çok işyerinde binlerce işçinin sendika seçme özgürlüğü için, sendikal haklar için, insanca bir yaşam için verdiği mücadeleyi durduramadılar. Haziran 1970'de DİSK'i yoketme girişimleri işçi sınıfımızın ve Anayasal güçlerin kararlı ve uyanık tavrı sayesinde başarısızlıkla sonuçlandı. 
DİSK'in sorumlu tutumu 12 Mart'ın gerici, faşist egemen güçlerine işçi sınıfımızı DİSK'siz bırakma olanaği vermedi. 1976 yılında Devlet Güvenlik Mahkemelerini kurarak demokrasi ve işçi Sınıfının sendikal birliği için verilen mücadeleyi ezmek istediler, Genel Yas eylemi, işçi sınıfımızın demokratik hareketi ve tüm ilerici güçlerin protestosu işçi ve özgürlük düşmanı güçlerin heveslerini kursaklarında bıraktı. Bu arada, bugün bizlerle birlikte olmalarından yararlanarak, DGM'lere karşı verdiğimiz mücadelede bizleri destekleyen tüm kardeş örgütlerin gösterdiği dayanışmaya teşekkür. ederim. 

Büyük sermaye sahipleri DİSK'i yokedemedikleri gibi, sınıf mücadelesinden de saptıramamışlardır. 30 bin işçinin 1967 Şubat'ında kurduk- 


lari DİSK bugün yarım milyondan fazla işçinin üye olduğu bir güce erişmiştir. Özellikle son yıllarda kapitalizmin bunalımı derinleştikçe sınıflar mücadelesini de keskinleştirmiştir. Bu koşullarda DİSK işçi sınıfının hak ve çıkarlarından bir adim bile geri atmamıştır. Dün olduğu gibi, bugün de sermaye ile uzlaşmayı savunan Türk-İş'in ihaneti açıkça görülmüştür, Geniş işçi kitleleri için DİSK büyük bir umut kaynağı ve sermayenin saldırılarına karşı mücadele bayrağı olmuştur. Dağlara. yazılan DİSK adı işçi sınıfımızın sendikal örgütüne duyduğu büyük güveni dile getirmektedir. Bu, uzlaşmacı reformcu sendikacılığın ihanetlerine, büyük sermaye sahiplerinin, faşist güçlerin saldırılarına karşı göğüs geren emekçi kitlelerin sınıfsal güvenidir. Fabrikadaki üye işçiden, en üst sendika ve Konfederasyon yöneticilerine kadar hepimiz bu güvenin gerekliliklerini yerine getirmek zorundayız. Zaman, bağımsızlık, demokrasi, barış, toplumsal Ilerleme ve sosyalizm lehine İlerliyor. Zamanı akışını hızlandırmalıyız. Daha çok çalışmalı, daha kararlı ve uyanık olmalıyız. Acil görevimiz olan demokrasi mücgdelesinin gerektirdiği güçbirliği - için başı çekerkeri, demokratik sınıf ve kitle sendikacılığından, uluslararası işçi dayanışmasından taviz vermemeliyiz. «Yaşasın DİSK» seslerini daha da güçlendirmenin, daha ileri hak ve çikarlar almanın, demokrasi ve toplumsal ilerleme mücadelesini daha da hızlandırmanın yolu bura- dan geçmektedir. 

Sevgili kardeşlerim, 

Sayın Basın Üyeleri, 

Değerli Konuklar, 

Eylül 1975'de başlattığımız Demokratik Hak ve Özgürlükler İçin Mücadele Mitinglerini durduramayan, tarihsel ve görkemli 1 Mayıs gösterisi karşısında şaşkınlığa düşen, Bursa mitingini sadece kenardan izleyebilen, işten atmalara rağmen DGM'ye karşı çıkmanın büyük başarısını ve kendi bozgunlarını gizleyemeyen büyük sermaye sahiplerinin emrindeki gerici-faşist güçler açık saldiri içine girdiler. Hemen her gün bir vatandaş, faşist saldırıların kurbanı oluyor. Can güvenliği, öğrenme ve öğretme özgürlüğü, sokaklarda serbestçe dolaşma hakkı kalmadı. Öte yandan, MC içindeki her bir parti kendi dilediği gibi ülkeyi yönetmeye kalkıyor. Aralarındaki derin çıkar çatışmalarına rağmen bu partiler demokrasi ve toplumsal ilerleme mücadelesi karşısında güçlerini birleştiriyorlar. 

Hayat pahalılığı durmadan artıyor. Daha 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geçtiğimiz günlerde kahvenin fiyatı yaklaşık olarak yüzde yüz arttı. Para değerinden kaybetme- ye devam ediyor. Dış ticaret ve ödemeler dengesi açıklar, borçlar büyük bir hızla artıyor. Ortak Pazar'la olan ilişkilerimizin aleyhimize gelişmeye devam ettiğini bir kısım işverenler bile kabul ediyorlar. İşsizlik 3 milyonu buldu. Ücretleri dondurmak, toplu sözleşme hakkını kuşa döndürmek için MC iktidarının yaptığı hazırlıkları işverenler sevinçle karşılıyorlar. Halk düşmanı MC, memurların insanca yaşamasını önlemek ve böylece büyük işverenlere yeni kaynaklar oluşturmak amacıyla memur maaşlarını arttırmamak için tüm düzenbazlıklara başvuruyor. Tarımsal taban fiyatları maliyet artışlarının gerisin- de kalıyor. Böylece binlerce küçük üretici tefecilere borçlanıyor, ürününü yok pahasına elinden çıkarmak zorunda kalıyor ve bir kısmı da toprağını satarak mülksüzleşiyor. 

Kısacası gerici-faşist karması MC, canileri, suntatıları, yağmacıları, yerli ve emperyalist sermaye çevrelerini, işçileri şerefsizlikle suçlayan şerefsizleri Cumhuriyetçi kuşakları ahlaksızlıkla niteleyen Cumhuriyet düşmanlarını, milliyetçilik adi altında ırkçı faşist hareketi, barış ve kardeşlik düşmanlarını temsil ediyor. MC artık ülkemizi ve halkımızı temsil etmiyor. 

Bu son derece ciddi ve tehlikeli bir durumdur. MC'yi oluşturan partiler birbirlerinin kuyusunu kazıyorlar. Bir kısım polis, amirlerinin sözünü dinlemiyor; öğrencilerin yanı sıra profesörlere, gazetecilere, sokaktan geçen adama saldırıyor. Parlamenter maaşlarına zam konusu siyasal bileşimini kesinlikle onaylamadığımız parlamentonun itibarını iyice sarsıyor. Dışta Türkiye büyük bir yalnızlığın içine itiliyor. Amerikan Casusluk Teşkilatı CIA'nin hazırladığı, yerli ve emperyalist sermaye çevrelerinin finanse ettiği bir plan bu koşullardan destek buluyor. Faşist bir cuntoyı, ya da silahların gölgesinde bir parlamentoyu hedefleyen bu planı, içte faşist bir harekete mensup açık ve gizli örgütler uyguluyorlar. Bu özgürlük ve insanlık düşmanı güçler amaçlarına ulaşmak için 1977 seçimlerini engellemek istiyorlar. 

Her zamankinden çok uyanık, kararlı, hazırlıklı ve sorumlu olmalıyız. Geniş kitle hare- 
.ketlerine zarar vererek faşist güçlerin ekmeğine yağ sürecek olan bireysel, grupsal ya da işçi sınıfının açık desteğini almayan çıkışlardan mutlaka kaçınmalıyız. Maceracı, maocu, cepheci denen goşist akımların eylemlerini tecrit etmeli ve 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onları kesinlikle içimize sokmamalıyız. Örgütse! 
birlik ve bütünlüğümüzü güçlendirmeli ve adeta tetikte beklemeliyiz. 

Unutmayalım ki işçi sınıfının elinde kimsede olmayan bir silah vardır. Üretim işçi sınıfının elindedir. 

İşçi sınıfımız, bu silahı, demokrasiyi yok eden faşist bir cunta girişimine karşı kullanmak ta bir an bile tereddüt etmeyecek ve asla çekin meyecektir. 

İçinde bulunduğumuz, son derece keskin dö nemeci başarıyla alırsak demokrasi mücadelesi hızlanacaktır. İşçi sınıfımızın sendikal, siyasal ve ideolojik etkinliği artacaktır. Vakit geçirmeden faşizme karşı, demokrasiden yana olan güçlerden oluşacak bir seçim hükümeti kurulmalıdı” Bu seçim hükümetinin en birinci görevi serbes: seçimleri ve herkesin güven içinde oy kullanmasını teminat altına almak olmalıdır. Bu amaçla, faşist saldırganların: cinayet ve eylemleri anında bastırılmalı, Ülkü Ocakları ve MHP kapatılmalı, çeşitli devlet kademelerine sızmış olan faşistler buralardan atılmalı, faşist caniler bulunarak cezalandırılmalıdır. DİSK dün olduğu gibi bugün de işçi sınıfının düşünce ve serbestçe örgütlenme özgürlüğüne konan yasakların kaldırıimasını demokrasinin ön koşullarından birisi olarak istemektedir. Bu seçim hükümeti için faşist cuntaya karşı olan partiler arasında, demokrasiden yana olan tüm örgüt ve güçler arasında işbirliği bir an önce sağlanmalıdır. Şu veya bu şekilde demokratik, sendikal ve siyasal kazanımlarımızı ortadan kaldırmaya yönelik faşist hareket karşısında konacak ortak tavrı belirlemek üzere tüm demokratik güçleri biraraya gelme- ye çağırıyorum. 

Hiç kimse faşizm tehlikesine karşı ben yeterliyim, başkaları ne yaparsa yapsın diyemez. 
Hiç kimse böylesi bir tehdit karşısında kayıtsız kalamaz, kitlesini uyuşukluğa itemez. Faşizme karşı mücadelenin başarısı en geniş kitlelerin hareket gücüne, demokrasiden yana olan tüm siyasal eğilimlerin güç ve eylem birliğine, hem parlamenter hem de kitlesel eylemlere bağlıdır. 
Tersini düşünmek faşizme teslim olmak, yani yok olmak demektir. Özgürlüklerden yana olan herkesi görev başına ve sorumluluklarını hatırlamaya çağırıyoruz. Her örgüt mücadele çizgisini kendisi çizer. Kimse karışamaz. Fakat faşizm tehiikesine karşı hiç kimse ben bilirim yapacağımı diyemez. 

Bu arada basin organlarına da büyük ve 


çok önemli görevler düşmektedir. Faşizme karşı tarafsızlık olamaz. Özgürlükten yana olan basın organlarının özellikle birinci sayfalarında içinde bulunduğumuz dönemin: tehlikelerini kamuoyuna duyurmalarında, onu canlı tutmaların- da ülkemizin, halkımızın ve bizzat basının aydınlik geleceği açısından sonsuz yararlar vardır. 

Demokratik Örgütlerin Değerli Temsilcileri 

Dostlarım, 

26 Ocak 1977 tarihinde yaptığımız çağrının 
ve ilk uyarının sonuçlarını çok yakından izliyor ve değerlendiriyoruz. Demokratik örgütlerin azımsanmayacak bir bölümü en azından yayınladıkları demeçlerle, DİSK'e gönderdikleri cevaplarla ve diğer biçimlerde uyarımızı yerinde bulduklarını belirttiler. Bugüne dek verdikleri mücadelelerle gerçekten demokrasiden yana olduklarını gösterdiler. Ancak önümüzde acilen atılması gereken bir adım var. Az önce belirttiğim gibi demokrasi mücadelesini sadece bazı toplumsal katmanların hak ve çıkarlarını savunmak olarak görme eğiliminden mutlaka kaçınmak gerekiyor. Artık MC ömrünü tamamlamıştır. Ülkemizde bir yönetim boşluğu vardır. Bu boşluğu demokratik bir yönetimle doldurmak görevi sadece işçi sınıfının değil, öğretmenlerin, memurların, köylülerin, teknik elemanların, avukatların ilerici örgütlerinin de en birinci görevidir. 
Soruna bu bütünsellik içinde yaklaşmalıyız. Bu bütünselliğin gerektirdiği saygıya, karşılıklı görüşme gerekliliğine ve ortak eylemlerin gerektirdiği sorumluluğa uymak zorundayız. İşçi sınıfımızın örgütlü ve bilinçli kararlılığının emekçi halkımızın diğer kesimlerine de büyük bir güven verdiğine olan inancımızdan bir şey kaybetmiş değiliz. 

Kardeşlerim, 

DİSK on birinci yılına işte bu zor koşullar altında giriyor. Fakat zengin deneyimlerle, başarılarla dolu onurlu bir geçmiş, işçi sınıfının bilimine olan inancımız bize güven veriyor. Eminim ki işçi sınıfımız, dün olduğu gibi bugün daha da güçlü bir şekilde DİSK'i ve demokrasi mücadelesini yoketmeğe yönelik silahlı tehditler karşısında gerekli olanı yapacaktır. Insanca ve özgür yaşama ülküsü ile DİSK olgusu içiçe geçmiştir. Birini diğerinden ayırmak artık olanaksızdır. 

DİSK'in tasfiye edildiği bir ortamda insanca yaşama ülküsünün de ayaklar altına alınacağını herkes bilmektedir. DİSK üye ve yöneticilerine, işçi sınıfı yandaşlarına düşen güncel görev 


DİSK'e her zamankinden daha sıkı, daha bilinçli bir şekilde” sahip çıkmaktır. Örgütlü olduğumuz işyerlerinde taban ve yönetim bütünlüğünü pekiştirmek zorundayız. Örgütümüzün bayrağını tüm işyerlerine dikmeli, sarı şebekeleri dağıtmalı ve demokrasi ve toplumsal ilerleme mücadelesinin teminatı olan işçi sınıfının birliğini daha da güçlü olarak gerçekleştirmeliyiz. Demokratik sınıf ve kitle sendikacılığı anlayışını uygulayan DİSK'i ülkemizin tek Konfederasyonu yapmalıyız. Yurt içinde olduğu gibi, yurt dışında da DİSK'in artan saygınlığını güçlendirmeliyiz. Örgütümüzün dünya sendikal hareketi içinde saygın bir yere sahip olması Türkiye işçi sınıfının, demokrasi güçlerinin ve dünya barış ve ilerici güçlerinin yararınadır. Bugün birçok yabanci kardeş örgüt temsilcisinin aramızda bulunması uluslararası işçi dayanışmasına verdiğimiz önemi ve dünya sendikal hareketi içinde DİSK'e karşı duyulan dostluk duygularını göstermektedir. 
Bu fırsatla, Konfederasyonumuzun 10 uncu Kuruluş Yılını Kutlama gününe katılan yabancı kardeş örgüt temsilcilerini en içten duygularımla selamlar ve onlardan kendi işçi sınıflarına Türkiye işçi sınıfının dostluk ve dayanışma selamlarını iletmelerini rica ederim. Bu dostlarımız şün- dan emin olsunlar ki, biz sömürüsüz ve savaş” sız bir yeryüzü, kalıcı ve sürekli bir dünya barışı, genel silahsızlanma ve askeri blokların kaldırılması, ulusal kurtuluş, demokrasi ve toplumsal ilerleme için verilen mücadeleleri destekliyoruz. Biz kendi ülkemizde bu doğrultuda mücadele ediyoruz. 


Dostlarım, 

DİSK'in 11 nci, 12 nci ve daha sonraki kuruluş yıldönümlerinde buluşmak bizim hünerli ellerimizdedir. Demokrasi mücadelesini kazanmak, uğrunda yılmadan savaştığımız işçi sınıfının bilimi doğrultusunda düzen değişikliğini hayata geçirmek ellerimizdedir. Bu yüce amaç uğruna hepimiz faşizm tehlikesini anında bastıracak örgütlülükde, bilinç ve birlikte olmalıyız. 

Başta yabancı konuklarımız olmak üzere DİSK'in 10 ncu kuruluş yildönümü gösterilerine katılan tüm dostlarımızı bir kez daha saygı ve sevgiyle selamlarım. 


FAŞİZME GEÇİT VERMEYECEĞİZ. 

YAŞASIN ULUSLARARASI İŞÇİ DAYANIŞ-MASI. 

YAŞASIN TÜRKİYE İŞÇİ SINIFI. 

YAŞASIN DİSK. 
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Dünya Sendikalar 
Federasyonu adına 
Bigayli Vezio'nun 
Konuşması 


Değerli Arkadaşlar, 

Dünya Sendikalar Federasyonu, Örgütünüz DİSK'in 10. 
Kuruluş Yıldönümü için yapılan bu büyük toplantıda temsil edilmekten mutluluk duyar. 

Evet biliyorum. Soğuk ve alışılmış bir cümle bu. Ve burada, duygularımızı tümüyle ifade etmekte başarılı olacağımızı sanmıyorum. 

Dünya Sendikalar Federasyonu DSF sizin yanınızdadır. 
Edebiyat yapmadan, şunu içtenlikle belirtmek istiyorum. 

Dilinizi bilmeliydim. Bu kürsüde değil, tam anlamıyla sizlerin arasında olmalıydım. İşyerlerinize girmek isterdim. Sorunlarınızı daha yakından öğrenmek, çözüm yollarını tartışmak, birlikte bulmaya çalışmak, güçlüklerin aşılmasında 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sizlere gerçekten yardımcı olmak isterdim. Böylece, ülkenizdeki büyük toplumsal eşitsizliklerin ortadan kaldırılması, yaşadığınız düzenin gerçekten demokratikleştirilmesi, hakların elde edilmesi yolunda elele, hızla yürürdük. 

DSF'nin amaçları ve kendine edindiği görevler açıktır. Dünyadaki tüm emekçilerin özgürlük, demokrasi ve toplumsal adalet savaşımlarına en somut yardımları, en etkili dayanışmamızı sunmak. 

DSF pek çok kez, örgütünüze ve Türkiye'li emekçilerin eylemlerine dayanışmasını belirtti. Kendine bağlı ve dost örgütlere aynı doğrultuda çağrıda bulundu. DSF ayrıca iş bulabilmek için yurtlarından binerce km. uzak ülkelere göç etmek zorunda kalan Türkiye'li işçilere karşı dayanışma görevini üstlendi. 

Bununla birlikte sanıyoruz ki, DSF olarak yapabildiklerimiz, ihtiyaçlarınıza oranla çok azdır. Bu görüşümüzü, yöneticilerimizle yaptığımız görüşmelerde de dile getirdik. 

Yaptıklarımızla yetinemeyiz. 
Ancak unutulmamalı ki dayanışma bayrağı ilerliyor. Yükseliyor. Geleceğe karamsarlıkla bakmıyoruz. Birçok ülkede işçi sınıfı yeni yeni başarılar kazanıyor. 

Son yıllarda, kapitalizmin içine düştüğü bunalım durmadan derinleşiyor. Daha eski yıllarda olsaydık, bu durum bir savaşa yol açabilirdi. Emperyalist devletler pazarları ve hammade kaynaklarını yeniden paylaşmak için dünyayı kan ve ateşe boğabilirdi. 

Bugün, işçiler, emekçiler, ilerici ve demokratik güçler; barış güçleri, böylesine korkunç bir felaketin önüne hatı- 


rı sayılır bir engel dikmişlerdir. 

İşte büyük bir başarı. Gevşememeliyiz ama. Tersine safları sıklaştiırmalıyız. Dünyadaki tüm emekçiler, ilerici ve demokratik güçler birliği daha da pekiştirmelidirler. (Portekiz'de faşist diktatörlük yıkıldı. İspan- ya'da yıkılıyor. Portekiz sömürgelerf bağımsızlığa kavuştu. 
Ama faşizm yer yüzünden henüz silinmedi. Şili, Malezya, Güney Afrika ve başka bazı ülkeler hâlâ kurtulamadılar bu sarı vebadan. Faşist rejimleri sonuna kadar mahküm ediyoruz. Bu lanetlik diktatörlüklerin yıkılması için. emekçiler ve halklarla dayanışmamız sınırsızdır. Bu anlamlı gösteride, bu 


büyük şölende, ilerici örgütü- 


nüzün başarılarından da söz etmek elbette isterim. 

Öyle sanıyorum ki, güç koşullarda, 10 yıl içinde böyleşi- ne büyüme gösteren sendikal örgütlerin sayısı çok değildir. 
1 Mayıs gösterisi, DGM"ere 
karşı Eylül savaşımları akıllardadır. Geniş kitleler toplumsal muhalefet seferberliğine katılıyor ve başarılar elde ediliyor. 
Tüm bunlar raslantı değildir arkadaşlar. Bu başarılar şunu gösteriyor. İyi bir örgütlülük nitelikli temel militanların ve yönetimin birlikte hareketi. Emekçi kitlelerinin isteklerine ve ülkenizin toplumsal, ekonomik ve politik gereksinimlerine uygun bir doğrultuda olduğunuz için başarıyorsunuz. Bunun için büyük bir güç oldunuz. Ve daha da güçleneceksiniz. Son kongrenizde aldığınız kararlar önemlidir. Özellikle ideolojik savaşım konusunda. Bu da gösteriyor ki kısa ve uzun süreli kavganın gereklerini birarada düşünüyorsunuz. Kısacası gittikçe büyüyen bir bü- 


yük örgüttür DİSK. Son kongreniz, tüm ilerici ve demokratik güçlerin güç ve eylem birliğini vurguladı. Bu politika 167 
milyon üyeli DSF'nin de ilkesidir. İnanıyoruz ki DİSK bu politikayla, Türkiye halkının ve emekçilerinin çıkarları doğrultusunda ülkenin en büyük sendikal örgütü olacaktır. Yönümüz, doğrultumuz aynıdır. Bu nedenle, DSF ve örgütlerinin DİSK'le dayanışması gelecekte de gelişineye devam edecektir. Savaşımınız savaşımımizdır. Bütün ülkelerin işçileri kurtuluş, özgürlük ve barış savaşımında birdir, 


YAŞASIN DİSK 
YAŞASIN TÜM DÜNYA İŞ-ÇİLERİNİN İLERİCİ VE DE- 


MOKRATİK GÜÇLERİN BİR- 
LİĞİ. 


Bulgaristan 
Sendikaları Merkez 
Konseyi adına 
Yordan Grigorov 


Sayın Başkan, 

Sayın Yoldaşlar, 

Bulgaristan işçi sınıfının, Georgi Dimitrov'un yurdundan tüm emekçilerin, Bulgar Sendikaları Merkez Konseyj’nin size gönderdikleri en içtenlikli selamlarını sunmama lütfen müsaade ediniz. Biz, DİSK'in Onuncu Kuruluş Yıldönümüyle ilgili olarak tertiplenen işçi bayramına katılmak üzere heyet göndermemize ilişkin Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Genel Yönetim Kurulunun davetiyesini sevinçle karşıladık. Bu davetiyeyi biz, Bulgar Sendikaları ile Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu arasında kurulmuş yakın ilişkilerin bir belirtisi, bu ilişkilerin giderek geliştirilmesi doğrultusunda ileri atılan yeni bir adım olarak değerlendiriyoruz. Aynı zamanda biz, Türkiye işçi sınıfının yaşamındaki bir önemli olayı da bu suretle yakından görmüş, tanımış olacağız. 

Sayın Yoldaşlar, 

Bulgaristan işçi sınıfı, Türkiye işçi sınıfının yaşamı ve savaşımını ilgiyle izliyor. Geçen on yıllık âşamada Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu hızla gelişti, çıkarlarını sapmaksızın, ardıcıllıkla savunduğu Türkiye işçileri arasında nüfuz ve etkisini arttırdı. 

Biz, geçen yıl Konfederasyo:- nunuzun 1 Mayıs'ın işçi bayramı, işçilerin uluslararası dayanışma günü olarak kutlanmasını ve İstanbul'da görkemli 1 
Mayıs yürüyüşünü başarıyla örgütlediği haberini sevinç heyecanı içinde karşıladık. 

Yoldaşlar, 

Çağımız, insanlığın barışa, demokrasiye, geniş ekonomik ilişkilerine, kültürel işbirliği ve iyi komşuluğa vönelik şimdiye 


kadar görülmedik çapta örgütlü gayret göstermesine tanık olmaktadır. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupa'da oluşan durumu bir gerçek olarak kabul eden ve onaylayan bir sıra ikili antlaşmalar bunun sonucudur. Özellikle, Helsinki'de yapılan Avrupa Güvenliği ve İşbirliği Toplantısı'nda imzalanan belgelerin barışsever insanlık için çok büyük önemi vardır. Yumuşama havasını önlemek için çaba harcayan dünyadaki gerici ve militarist çevrelerin eylem meydanı giderek daralıyor. 


Kuşkusuz, çağımızın en kudretli devrimci gücü olan dünya işçi sınıfına ve onun yığınsal örgütü işçi sendikalarına, gerek ilerleme, demokrasi ve hak eşitliği savaşımında, gerekse emekçilerin çıkarlarını savunma uğraşısında önemli görevlerler düşmektedir. 
Bulgar Sendikaları ile Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu arasında gittikçe gelişen ilişkiler ve işbirliği ve dünyadaki yumuşama politikasının bir ürünüdür. Son zamanlarda sendikalarımız yönetim kurullarında heyetler birbirlerine karşılıklı ziyaretlerde bulundu. Geçen 1976 yılında DİSK Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan Konfederasyon Başkanı KEMAL TÜRKLER "in yönetmenliğinde bir heyet Bulgar Sendikaları Merkez Konseyinin konuğu olarak Bulgaristan'ı ziyaret etti. Heyet, ülkemizi gezip Bulgar işçi sınıfının sosyalist edinimlerini görme olanağını 


“buldu. DİSK Yönetim Kurulu 


ve Bulgör Sendikaları Merkez Konseyi heyetleri arasinda yapılan görüşmeler, kuşkusuz, çeşitli düzeydeki karşılıklı işbirliğin ve ilişkilerimizin etkinleştirilmesini sağlıyacaktır. 
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Sayın Yoldaşlar, 

Müsaadenizle, o Bulgaristan işçi sınıfının eylemlerine ve sendikalarına burada kısaca değinmek isterim. 1944 yılın- dan bu yana Bulgar işçi sınıfı ülkede egemen sınıftır. Bulgar emekçileri ülkelerinde gelişmiş sosyalist toplum kuruyor, aydın yarınlarını oluşturuyor. İşçi sınıfının yönetiminde Bulgaristan bugün tarihinde ilk defa olarak yaşamın tüm alanlarında yüksek başarıya ulaştı. Bulgaristan'ın 1939 yılı üretimini ülke sanayii şimdi yalnız bir haftada üretiyor. Bizde tüm sağlık hizmetleri ve öğrenim parasız olarak yapılır. Bulgaristan'da sigortasız işçi, memur veya köylü yoktur. Köylünün emeği giderek işçi emeği düzeyine ulaşıyor, köy-kent farkı Ortadan kalkıyor. 

Bugün Bulgar sendikalarırıın ülke yaşamındaki rolü ve önemi büyüktür. Kapitalist sömürüye ve faşist diktatörlüğe karşı savaşta nice kurbanlar vermiş olan Bulgar sendikaları şimdi devletin ve ekonominin yönetimine, üretim ve sosyal planılarının hazırlanmasıyla gerçekleştirilmesine etkin biçimde katılıyor. Ülke 'emekçilerinin en yığınsal örgütü olan Bulgok sendikaları büyük haklara sdhiptir. Emek ölçümü, emek güvenliği, maaşların belirlenmesi, sosyal sigorta, dinlenme ve turizm. gibi sorunların çözümü doğrudan doğruya sendikaların yetkisindedir. 


Proleter (o enternasyonalizmi ilkesine daima sadık kalmış Bulgar sendikalarının uluslararası eylemi çok yönlüdür. Bu suretle, dünyadaki işçi ve sendikal hareketin barış, demokrasi ve sosyal ilerleme savaşımı adına saflarını birleştirmesi için katkıda bulunmaktadır. Bulgar sendikaları, özellikle Balkan ülkeleri sendikaları arasındaki ilişkilerin ve işbirliğin giderek geliştirilmesine büyük önem vermektedir. 


Yoldaşlar, 

Konuşmamın sonunda, Bulgar Sendikaları Merkez Konseyi ve tüm Bulgar emekçileri adına, Türkiye işçi sınıfının çıkarlarını savunan Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonuna 


çalışmalarında bir kere daha 


başarılar dilememe müsaade ediniz. Gönül ister ki, Bulgar Sendikaları ile DİSK arasındaki ilişkiler ve işbirliği giderek gelişsin, giderek verimli olsun! 


YAŞASIN BULGAR VE TÜRK İŞÇİLERİ, TÜRK VE BULGAR SENDİKALARI ARASINDAKİ DOSTLUK! 


YAŞASIN VE GÜÇLENSİN 
İŞÇİ SINIFININ BİRLİĞİ VE U-LUSLARARASI DAYANIŞMASI: 


Şimdi size Bulgar Sendikalar Birliği adına Georgi DİMİTROV” un ipekten dokunmuş bir portresini takdim ediyoruz. 


Demokratik Alman 
Sendika Heyeti 
Başkanı 

Hans Lorenz 


Sevgili Meslekdaşlarım! 

Değerli Konuklar! 

Özgür Alman Sendikaları Birliği'nin 8 milyon üyesi ve Demokratik Alman Cumhuriyeti’ 


nin tüm emekçileri adına, siz DİSK'li meslekdaşlarımızı ve sizlerin örgütünüzün aracılığıyla ülkemizin tüm emekçilerini, 
10. Kuruluş Yıldönümünde en içten ve kerdeşçe duygularla selâmlıyoruz. 

Türkiye halkının demokratik hak ve özgürlüklerinin güvence altına alınması ve emekçilerin çalışma ve yaşama şartlarının düzeltilmesi için DİSK'in verdiği fedakâr savaşımı Demokratik Alman Cumhuriyeti emekçileri büyük bir sempati ve ilgiyle izlemektedirler. 

Sendikal örgütlerimiz arasındaki ilişkilerin geçtiğimiz Yıl içinde daha da geliştiğini sevinçle tespit etmekteyiz. DİSK ve Özgür Alman Sendikaları Birliği dünya sendikal hareketinde farkli eğilimlere sahip ve ayrı uluslararası örgütlere bağlı sendikalar arasındaki işbirliğinin- gelişmesine katkıda bulunmakta, yumuşama ve silahsızlanmayı desteklemektedirler. 

Değerli Arkadaşlar! 

Önümüzdeki günlerde Demokratik Alman Cumhuriyeti Sendikalar Birliğinin 9. Kongresi toplanacaktır. 

Sendika seçimleri ve 9. 
Kongre hazırlıkları tüm olarak Alman Sosyalist Birlik Partisi, Demokratik Alman Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu ve Özgür Alman Sendikaları Birliği'nin ortak sosyal ve politik programının gerçekleştirilmesi doğrultusunda ilerlemektedir. Böylece Sosyalist Cumhuriyetimizin tarihinde şimdiye kadar yaşanan en başarılı dönem, sürekli bir şekilde geliştirilmektedir. 

Örgütlerimiz arasındaki ilişkilerin gelecekte de gelişmeye devam edeceğine olan inancımız tamdır. Emekçilerin siyasi, demokratik ve sosyal talepleri- nin gerçekleştirilmesi savaşı- 


mında başarılar dileriz. 

Örgütlerimiz arasındaki işbirliği ve ülkelerimiz emekçileri arasındaki dostluk için en iyi dileklerimizi sunar başarılar dileriz. 


CGT Yönetim Kurulu 
Üyesi ve Merkez 
Yayın Organı Baş 
Redaktörü R.Telliez 


Arkadaşlar, 

Önce, DİSK'e ve Genel Başkanı TÜRKLER arkadaşa, 10. 
Kuruluş Yıldönümünde CGT'ye yaptıkları çağrı için teşekkür ederim. Bu çağrıya uyarak aranızda bulunma coşkunluğuna sahip oldum. 

Aranızda, bu büyük toplantıda, Türkiye'nin zinde güçlerinin, geleceğe dönük güçlerinin yürek atışlarını duyar gibiyim. 

CGT, Türkiye işçi sınıfının karşılaştığı sorunları biliyor. 

Fransa'da, ülkelerde olduğu gibi, sizin ül- 


diğer kapitalist . 


kenizde de burjuvazi, günümüzün temelli sorunlarına çözüm getirecek nitelikten uzaktır. 

Burjuvazi çıkmazdadır. İşsizlerin sayısı milyonları aşmaktadır. 

Burjuvazi, emekleri ve alınterleriyle, bu ülkenin zenginlik- 


~ lerini yaratanları hiçe saymak- 


tadır. 

Ülkenin güvenli geleceği için, Türkiye emekçilerinin en derin ve ivedi isteği olan demokratik dönüşümleri burjuvazi engelliyor. 

Bu nedenle, her cephede, 


“gün be gün, an be an göğüs 


göğüse savaşmak gerekiyor. 
Böylesi bir ortamda özgürlük için savaşım, ülkenizde kaçınılmaz olarak özel bir ağırlık kazanıyor. 

İşçi sınıfının yükselen savaşımı karşısında, burjuvazi tavrını sertleştiriyor. Haklı grevlerinize karşı, üstünüze polisi salıyor. 

Faşist komando saldırılarını körüklüyor. Gün yok ki cinayet işlenmesin. Tekelci sermaye baskıyı arttırıyor. Olağanüstü uygulamaları sistemli bir biçimde yerleştirmek istiyor. Devlet Güvenlik Mahkemeleri tasarısı tüm uluslararası anlaşmalara aykırıdır. DGM"ler, DİSK'e, DİSK militanlarına ve örgütlerine yönelikti. Tüm işçi sınıfına ve ilerleme güçlerine karşıydı. 
Demokratik harekete karşı çevrilmiş bir namluydu bu. 

Ancak bu girişimler karşısında bilinçlice tavır almasını bildiniz. Gücünüzü koydunuz. 
DGM'leri ezdiniz. Evet, sizin dediğiniz gibi; faşizme geçit yok. 

Siz, Türkiye emekçileri, iş, ekmek, özgürlük için sürekli savaşım veriyorsunuz. Fransız emekçileri tüm yürekleriyle sizin yanınızdadır. Size onların 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sıcak ve kardeşçe dayanışmalarını getiriyorum. Ülkemin işçi sınıfı da, belki değişik koşul- 
“larda, ama özünde aynı kavgada yer alıyor. Sizin güçlükleriniz, umutlarınız; bizim güçlüklerimiz, umutlarımızdır. Başarılarınız bizim. de başarılarımızdır. 

Gerçekten başarılar elde ettiniz. Daha da elde edeceksiniz. Burada CGT olarak DİSK'i kutluyoruz, 

Sadece 10 yıl geçti kuruluştan bu yana ve güçlü bir örgüt var ortada. Türkiye işçi sınıfı > serpildi. Eylemini geliştirdi. Savaşımlarında deneyim, olgunluk ve akılcılık kendini gösteriyor. DİSK'in, bu ilerlemedeki rolü kesindir. 

1 Mayıs gösterisi, Genel Yas, 
DGM'lere karşı savaşımlar, grevler gökten zembille inmemiştir. Sihirli bir değneğin yarattığı harikalar değildir, bunlar. Savaşımın gelişme koşullarını hazırlayan, DİSK'in gelişimidir. DİSK, yani büyük dişli çark, işçi eylemlerinin durmadan gelişerek işleyen canlı mekanizmasinın sürükleyici parça- sı olmuştur. 

Burjuvaziyi geriletmek, faşizme geçit vermemek için tüm emekçilerin birleşmesi gerekir. 
DISK, emekçilerin birlik sancağını güçlü bileğiyle yükseltiyor. 
Kalıcı zaferler elde etmek için sadece işçi güçlerinin değil, tüm ilerici ve demokratik güçlerin birliğini gerçekleştirmek zorunludur. DİSK bu konuda önemli katkılarda bulunuyor. 

CGT ve DİSK aynı uluslararası işçi sınıfı dayanışması bayrağı altında, aynı yüce amaç doğrultusunda kavga veriyor. 
10. Kuruluş Yıldönümünüzde, 

` CGT, DİSK'in başarılarını ve gelişimini coşkunlukla selâmlıyor. 
Türkiye emekçilerinin aydınlık 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geleceği için; DİSK'e daha bü; yük güç ,ve "daha uzun yaşam diliyoruz.” 


Kıbrıs Devrimci İşçi Sendikaları 
Federasyonu adına 
Hasan Sarıca 


Sevgili İşçi Kardeşlerim! 
Türkiye işçi sınıfının tek dev- 


rimci sendikal örgütü olan DISK'e, 10. kuruluş yıldönümü münasebetiyle düzenlenen törenlere (KIBRIS) Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu'nu da davet ettiği için teşekkür etmek isterim. Emperyalizmin ve işbirlikçilerin tezgâhladığı oyunlara ve provakasyonlara karşı yılmadan mücadele veren Türkiye işçi sınıfına Kıbrıs Türk işçi sınıfından selâmlar getirdim. 

1967'den bu yana geçen 10 
yıl içinde DISK'in sayısal gücü 
20 katına ulaşmış, Türkiye işçi 
sınıfının sınıf ve kitle sendikacılığı doğrultusunda verdiği mücadelede DISK yegâne güç haline gelmiştir. Faşistler ve provakatörler tarihin değişmez akışı önünde tutunamayacaklar ve Türkiye işçi sınıfı öncü- 


lüğünde verilen demokrasi, barış ve toplumsal ilerleme mü: cadelesi başarıya ulaşacaktır. 

İşçi sınıfı öncülüğünde verilen kavgalarla dünyanın 1/3 ünde emeğin kurtuluş mücadelesi başarıya ulaşmış bulunmaktadır. Diğer ülkelerde de mücadele yeni boyutlara ulaşmaktadır. Ne Şili'nin Pinochet'i, ne İran'ın Şahı, ne Rodezya'nın lan Smitih'i ne de diğer diktatörler işçi sınıfının gelişen ulusal ve uluslararası demokrasi, barış ve toplumsal ilerleme mücadelesini durduramayacaklardır. 

Uluslararası tekelci sermoye, halklar üzerinde hakimiyet kurma ve sömürü düzenlerini devam ettirme emellerini gerçekleştirmek için halkları bölüp yönetmek doğrultusundaki politikasını devam ettirmektedir. 
Kıbrıs'ta da öteden beri oynanan oyunlar aynı politikanın sonucudur. Özellikle 1955 yılları ve sonrasında Kıbrıslıları bölmek için iki toplumdaki uşakları vasıtası ile şoven duyguları kamçılatmışlar ve iki toplumu karşı karşıya getirmişlerdir. Emperyalizm bunu gerçekleştirmek için «Bağımsız Kıbrıs» paralosunu haykıran emekçileri katletmekten çekinmemiştir. 

Yüzlerce, binlerce emekçinin kanı elbet bir gün sorulacaktır. Çünkü zafer işçi sınıfının olacaktır. Çünkü tarih işçi sınıfına kendi düzenini kurma görevini vermiştir. 

Gerçek barış ancak işçi sını- 


fı öncülüğünde verilen müca-” 


delelerle gerçekleştirilebilir. 
Kıbrıs'ta, Taksim ve her türlü Enosis'e kapalı, emperyalizmin toplumları bir daha karşı karşıya getiremeyeceği, toplumların birbirlerini ekonomik ve politik yönden baskı altına alamaya- 


cağı bu siyasal çözümün sağlanmasında işçi sınıfına çok iş düşmektedir. Bugünkü şartlarda Kıbrıs'ta bulunacak siyasal çözümün, emperyalist üslerden arınmış, bağımsız, bağlantısız, toprak bütünlüğü sağlanmış federal bir Kıbrıs şeklinde ölması gerekir inancındayız. 
Dünyada ve Kıbrıs'ta her geçen gün gelişen demokrasi, barış ve toplumsal ilerleme mücadelesi emeğin kurtuluşuna kadar devam edecektir. DEV-İŞ olarak DİSK'e ve diğer kardeş sendikalara verdikleri mücadelede başarılar dileriz. 
Saygılar sunarım. 


Polonya Sendikaları 
Konseyi 

adına Stefan 
Przenioslo 


Değerli Arkadaşlar, 

Beşyüz elli yıldan beri Lehistan'dan gelen yabancılara her zaman çok konuksever davran- 


mış olan güzel ülkenize, Türkiye'ye memnuniyet ve ilgiyle geldik. 

Ülkenizin işçileriyle birlikte, sizlerle birlikte DİSK diye bilinen on yıllık sınıf sendikası örgütü yaratılması mücadelesinin törenine katılmaktan dolayı memnuniyetimizi belirtmek isteriz. 

Polonya sendikaları yönetiminin ve sendikaların üyesi 12 
milyonu aşkın Polonya işçisi- nin kardeşçe selamını ve tebriklerini getiriyoruz. Konfederasyonunuz ve Türkiye Cumhuriyeti'ndeki bütün işçilere en iyi dileklerimizi ve sınıf dayanışması duygularımızı sunuyoruz. ` , 
Kutlama törenine delegasyonumuz davet edildiği için ve gösterilen yakınlık, dostluk ve konukseverlik için DİSK yönetimine çok çok teşekkür ederiz. 

Bunun ülkelerimiz arasındaki güzel, ilerici dostluk geleneğini geri getiren karşılıklı ilişki ve işbirliğinin iyi bir başlangıcı olduğuna inandığımızı ifade etmek isterim. 

Josef Bem ve Adam Mickiewicz gibi büyük Polonya'lılar bu ülkede barınmış ve yaşamışlardır. Dostluğumuzun abideleri burada yaşamaktadır: İstanbul'da Acıbadem'deki Adam Mickiewicz Müzesi ve Polonya Köyü - Polonezköy. 

Tarih uluslarımız arasındaki işbirliği, dostluk, karşılıklı sevgi ve anlayış örnekleriyle doludur. Bunlar, şu anda Polonya ve Türkiye işçi sınıfları, emekçi halkları arasında, uluslarımız ve ülkelerimiz arasında yeni ilişkilerin gelişmesine kuvvetli bir dayanak oluşturmaktadır. Bunun örneği Polonya' lılar tarafından kurulan Gaziantep'teki iplik fabrikası, Tunç- 

71 


bilek'teki elektrik santralı, Mersin'deki soda fabrikası ve diğer 'tesislerdir. Öte yandan Polonya'da Türkiye'den gelen birçok hammadde çok iyi bilinmektedir. Ülkelerimiz arasında kültürel ve bilimsel değişme de çok olumlu gelişmektedir. Polonya toplumu piyanist Biret, kompozitör Fuzuna, şef Şimşek, viyolonist Kan gibi önde gelen Türk sanatkârlarının adlarını çok iyi bilmektedir. 

Otuz yıldanberi Polonya ulusu sömürüden, şiddetten, fakirlikten ve gerjcilikten uzak yeni bir yaşam kurmaktadır. Diğer sosyalist ülkelerle birlikte, Lenin'in anavatanı Sovyetler Birliği ile birlikte sosyalist gelişme yolunu katediyoruz. Bü- 

- tün emekçi. halk için daha iyi, daha mutlu bir yaşam kuruyoruz. 

Ülkemizde işsizliği kökünden çözümledik. Herkesin yetenek ve niteliğine göre iş garantisi ve kendisinin, ailesinin yarınının güvencesi vardır. Herkesin eğitim, bilim ve kültürden yararlanma olanağı vardır ve işyeri ile ülkenin ortak yöneticisidir. Emekçi halk ve aileleri için daha iyi yaşam koşulları, sağlık ve dinlenme hizmetleri sağlıyoruz. Aile, ana, çocuk ve iş kazalarına uğrayanlara özel dikkat gösterilir. İnsana mesleki, toplumsal, maddi ve kültü- 


rel açılardan kapsamlı bir ge- 


lişme olanağı sağlıyoruz. 

Bütün bu alanlarda, sendikalarımızın büyük katkısı varlığı vardır. Ülkemizin işçilerinin yaşamın bütün alanlarında sendikalardan daha etkin çalışmalar beklediğini, çözümlenecek daha birçok sorunlarımız olduğunu da saklamıyoruz. 

Geçen yıl sonunda toplanan Polonya Sendikaları 8. Kongresinde bunu tartıştık. Ülkenin 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daha çok kalkınması ve emekçi halkın yaşama seviyesinin geliştirilmesine yönelik çalışmalarımız içinde bir program yaptık. Ülkenin ve işçilerin temel sorunlarının çözümünde sendikaların rolü daha da art- 


tı. 

Diğer ülkelerin sendikaları ile işbirliğini geliştirmek; işçilerin, sendikaların sömürüye karşı, işçi hakları için, barış için, gelişme ve toplumsal adalet için verdikleri kavgada dayanışmayı kuvvetlendirmek için çalışıyoruz, sendikaların insiyatifini daha da geliştireceğiz. 

Karşılıklı sendikal ilişkilerimi- 


zin gelişmesini sağlayacak iyi bir zemin için herşey vardır. 
Konfederasyonunuz DİSK”in ülkeniz işçileri, uluslararası ilişkilerdeki gerginliğin azaltılması, barış, gelişme ve işçi sınıfı dayanışması için yürüttüğü çalışma ve çabayı Polonya Sendikaları çok iyi bilmektedir. 
Türkiye işçi sınıfının hizmetindeki bu kuruluşu kutlarız. 
Çalışmalarınızın 10. yılında DISK yöneticilerine, üyelerine ülkeniz işçileri için yeni başarılar dileriz. Zor çalışmanızda başarılar ve yuvalarınızda mutluluklar. 
Dikkatiniz için teşekkür ederim. 


SOVYETLER BİRLİĞİ SENDİKALARI ADINA TATARİSTAN SENDİKALARI KONSEYİ BAŞKANI S.6.SAFİN 


Sayın Başkan! 


Sayın Dostlar! 

Müsaadenizle ben, Sovyetler Birliği Sendikalar Merkez Kurulu adına, Sovyet Sendikaları namına, Türkiye Devrimci Işçi Sendikaları Konfederasyo- 


nunun kurulmasının 10. yıldönümü dolayısıyle, sizlere, Türk emekçilerine kardeşçe selamlar ve yürekten tebrikler sunarım. 

Aynı zamanda biz, Sovyet sendika heyetinin davet edilmesinden ve bize gösterilen hüsnü kabulden ötürü içten minnettar olduğumuzu belirtmek isteriz. 

Biz, bu daveti, Sovyetler Birliği emekçilerine karşı, bütün Sovyet halkına karşı duyduğunuz dostiuk belirtisi olarak vasıflandırıyoruz. 

Ülkelerimiz ve halklarımız arasındaki dostluk ve iyi komşuluk geleneklerinin temelleri, daha Sovyet Rusyası'nın ilk yıllarında Sovyet devletinin kurucusu olan V.I. Lenin'in ve yeni Türkiye kurucusu M.K. Ata- türk'ün şahsi iştiraklarıyla atılmıştı. Sovyet hükümeti, dünyada birinci olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetini tanımıştı ve onunla 1920 yılında diplomatik ilişkileri kurmuştu. 


16 Mart 1921 günü iki ülke arasında hak eşitliği, karışmazlık ve iyi komşuluk prensiplerine dayanan Dostluk ve Kardeşlik andlaşması yapılmıştı. 

Sovyetler Birliği, bu iyi gelenekleri daha da kuvvetlendirmek ve devam ettirmek maksadıyla elinden geleni yaptı ve yapmaktadır. 

Nisan 1972'de . imzalanan SSCB-Türkiye Cumhuriyeti iyi komşuluk münasebetler temel ilkeler deklarasyonu yeni perspektifleri açmıştır. 

Her iki devletin barış, dostluk ve iyi kamşuluk geleneklerini uygulamaya gayret göstereceğini belirten bu hakikaten tarihsel belge, halihazırda da gayet iyi meyvalarını getirmektedir. Bizim ülkemiz yardımıyla Türkiye'de İskenderun Demir Çelik Tesisatları, Seydişehir Alüminyum Tesisleri, Aliağa Petrol rafinerisi, Bandırma Sülfurik Asit Fabrikası ve bazı diğer sınai tesisatlar kurulmuştur. 
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SBKP'nin XXV. Kongresinde söz alan SBKP MK Genel Sek- 


reteri L.1:“Brejnev açıklamıştır * 


ki iki ülkemiz arasındaki işbirliği «asıl iktisadi alanı değil, aynı zamanda yavaş yavaş siyasi problemleri de kapsama- ya başlamıştır.» 

Bu hususta kaydetmek lâzımdır ki bir sira uluslararası problemler konusunda Sovyetler Birliği'nin ve Türkiye'nin görüşleri bir birine pek yakındır veya hemen hemen aynıdır. 
Avrupa'da detant ve işbirliğini uygulamak isteyen iki devlet, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Toplantısında kabul edilmiş Nihai Belge altında imzalarını atmakla bu kıtada hakikaten detant ve işbirliğini uygulamak istediklerini belirtmişlerdir. Son yıllarda Sovyet ve Türk devlet adamları, kamuoyu temsilcileri sanatkârlar ve gazetecileri orasında şahsi temaslar yeniden kurulmuştur ve gelişmektedir. 


Memleketlerimizdeki sendikalar arasındaki temaslar da gelişmektedir. Biz zannediyoruz ki bu dostça temasların gelişmesi, SSCB'nin ve Türkiye'nin emekçilerinin menfaatlerine uyar, halklarımız arasındaki iyi komşuluk ilişkilerin takvıvesine yol açar. 

Sovyet sendikaları, öteki memleketlerde bulunan emekçiler ile siyasi yönelimleri ne olursa olsun ve bağlı oldukları uluslararası örgütler ne olursa olsun bütün sendikalar ile ilişkileri geliştirmeye ve kuvvetlendirmeye gayret göstermektedirler. 

Halihazırda Sovyetler Birliği Sendikalar Merkez Kurulu'nun 
128 memlekette bulunan sendikalar ile ilişkileri vardır. Türkiye'ye gelince hem DİSK ile, hem de memleketinizdeki emekçileri birleştiren diğer sendikalar ile iyi ilişkilerimiz mevcuttur. 

Sayın dostlar, müsaadenizle ben, ülkemiz, emekçilerimiz ve sendikalarımızın nasıl yaşadıklarını kısaca anlatmak isterdim. 

Sovyet Sendikaları, halihazırda memleketimizde kabul edilen X. Beşyıllık Halk İktisadiyatı Kalkınma Plânının hayata geçirilmesinde gayet aktif rol oynamaktadırlar. Geçen sene başarıyla tatbik edilen IX. Beşyıllık Plân, gerek sanayi üretiminde kaydedilen artışlar bakımından, gerek tahsis edilmiş olan yatırımlar bakımından, bir de Sovyet emekçilerinin daha iyi şartiar altında yaşamaları için harcanmış olan devlet giderleri bakımından hakikaten bundan evvel eşi görülmemiş bir niteliktedir. 

Dokuzuncu beşyıllık plânda ön görülmüş sosyal politik ilkelerin başarıyla gerçekleştirilmesi, partimizin uzun vadeli sosyal ekonomik politikasının yeni, daha büyük vazifelerinin tatbikatına yol açmıştır. 

Sovyet halkı güvenlikle istikbaline bakıyor. 

SBKP'nin XXV. Kongresi'nin kararları, X. Beşyıllık Plân, memleketimiz, Sovyet halkları için yeni daha geniş ufuklar açmıştır. Sovyet o sendikaları, 1976-1980 dönemini içine alan X. Beşyıllık Halk İktisadiyatı Kalkınma Plânında tanzim edilen büyük vazifelerin tatbikatında gayet aktif rol oynamaktadırlar. 

X. Beşyıllık plân döneminde işçi ve memurların aylık ücret ortalaması yüzde 17 oranında artacaktır. Aynı dönem içinde kolhozcuların toplumsal üretimden alacakları gelirler yüzde 26 oranında artacaktır. Kamu tüketim fonlarından halk 


için yapılacak ödenekler, önümüzdeki beş yıl zarfında yüzde 
30 oranında artacaktır ve 1980 
yılında toplam olarak 117 milyar rubleyi bulacaktır. Aynı zamanda nüfusun reel gelirleri (fert başına) yüzde 21 oranında 


artacaktır. Bu arada asıl tüketim malları fiyatları eskisi gibi kalacaklardır. 

Yeni beşyıllık plân döneminde konut inşaatı da büyük ölçülerde devam edecektir. Bu arada 50 milyondan daha fazla kişi yeni, tam konforlu apartman dairelerine kavuşacaktır. 

X. Beşyıllık Kalkınma plânının ilk tatbikat yılında ülkemizin büyük sosyal gelişme programının uygulanmasında gayet büyük başarılar elde edilmiştir. Bu arada işçiler ve memurların aylık ücret ortalaması daha da yükselmiştir. Aynı zamanda emekli maaş, ikramiyeler, burslar için tahsis edilen devlet ödenekleri de artmıştır. 
Günlük hizmetler hacmı artmıştır ve Sovyet emekçilerinin. istirahat etmeleri daha iyi bir şekilde teşkilatlanmıştır. 

Her aile, her Sovyet insanı bütün bunlardan faydalanmaktadır. 

SSCB Sendikaları, 110 milyon kişiyi birleştirmektedirler ve ülkemizin hayatında mühim rol oynamaktadırlar. Sendikalarımız, emekçilerimizin en yığınsal örgütlerinden biri olup, emekçilerimizi üretim idaresine ve bütün devlet ve toplum işlerine iştirak etmek imkanını veren teşkilattır. 


Sendikalarımızın asıl vazifelerinden biri de, emekçilerin meşru haklarını korumaktır. 
Sendikalar, çalışma mevzuatının tatbikatını kontrol edip, çalışma uyuşmazlıklarını halletmektedirler. Yalnız sendikala- 


rın iznini aldıktan sonra bu veya şu işçi işten alınabilir. İş güvenlik tekniği ile ilgili koşullar ve norm'ar, sendikaların katı'maları ile tesbit edilir. Sendikalardan gerekli izin almadan hiçbir sınai tesis hizmete açılamaz. Herhangi sınai tesiste işçi güvenlik tedbirleri uygulanmazsa, sendikaların bu tesiste çalışmaları durdurmak hakkı vardır. 

Sosyalist düzen şartları altında Sovyet sendikalarının görevleri de şunlardır: Devlet sigortası, tedavi ve istirahat tesisleri, turizm, beden terbiyesi ve spor işleri, bir de diğer görevler. 

SSCB'de sosyal sigorta tamamiyle devlet hesabına yapılir ve sosyal sigorta bütün işçileri ve memurları içine alır. İşçiler ve memurlar sosyal sigorta fonuna hiç prim ödemezler. 
50 yıldır ki Sovyetler Birliğinde 
işsizlik yoktur. 

Enternasyonal görevini ifa etmekte olan Sovyet sendikaları, çok taraflı uluslararası faaliyet göstermektedirler. Bu faa- 


liyet, memleketimizdeki işçi sınıfına ve emekçilere dünya işçi hareketine, dünya sendikal hareketine doğrudan doğruya katılmak, bütün memleketlerde- ki emekçilerin barış ve sosyal ilerleme için savaşta beraberlik ve işbirliğini kuvvetlendirmek imkanını vermektedir. 

Son zamanlarda demokrasi ve ilerleme güçleri, emperyalizme karşı yürüttükleri mücadelede önemli başarılar elde etmişlerdir. 

Halbuki detant süreci yolunda emperyalizm ve gericilik güçlerinin çıkardıkları bir çok engeller mevcuttur, silah yarışı devam etmektedir, dünyanın bazı bölgelerinde daha her an bir patlama çıkaracak olan, tehlikeli durum vardır. 

Yaşadığımız günlerde uluslararası ilişkilerin iyileştirilmesi, dünya sendikal hareketine de tesir etmektedir. Son zamanlarda hepimiz görüyoruz ki ortak güncel problemleri halletmek üzere çeşitli yönelimli sendikalar arasında çok taraflı isbirliğine yol açan bir sıra 


görüşmeler ve konferanslar yapılmıştır. 

Sendikalararası o ilişkilerde meydana gelen «iklimin ısıtılması», sosyal ekonomik problemler konusunda Asya Sendika Konferansının yapılması için olumlu ön nedenler yaratıyor. 
Zaten birçok sendikalar, böyle bir konferansın yapılmasından yanadırlar. 

Sayın dostlar! Nihayet, müsaadenizle, ben, jubileniz münasebetiyle hepinizi bir daha tebrik ederim ve Sovyet emekçileri namına iyi başarılarınızı dileriz. Biz, candan yürekten bütün DİSK üyelerine daha iyi yaşama ve çalışma şartları için, iktisadi ve sosyal ilerleme için, halklarımız arasındaki dostluk ve işbirliği için yürüttüğünüz mücadelede büyük başarılarınızı dileriz. 

Biz eminiz ki Sovyetler Birliği Sendikalar Merkez Kurulu ile DİSK arasındaki kardeş dostluk ve işbirliği, ileride daha da gelişecektir. 

Dikkatiniz için teşekkür ederim. 
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10. Savaşım Yılı 


«DİSK'in 10 ncu yılını kutlama toplantısının ikinci bölümünde slayt, müzik, folklor ve koro eşliğinde Konfederasyonumuzun 10 yılı anlatıldı. Ne var ki, bu anlatımı belli bir süre içinde başarmak gerekiyordu. Bu açi- dan, önce geniş tutulan metin, daha sonra kısaltıldı. Sayfalarımıza aldığımız anlatım, işte bu kısaltılmış metindir. Doğaldır ki, böylesi sınırlı tutulan bu anlatımda, her biri başlıbaşına birer destan olan daha nice olaya değinilmedi. Ancak şuna inapıyoruz ki, bu satırların "üzerinde yapılacak önemli bir çalışma, DİSK'in 10 yılını mükemmel bir senaryo durumuna yükseltecektir. Bu anlatımı, herşeyden önce varlıklarıyla, şiirleri, sazları ve sözleriyle süsleyen Veli Öztürk'e, Sümeyra Çakır'a Zeliha Berksoy'a, Ruhi Su ve Genco Erkal'a teşekkür etmeyi, DİSK Dergisi 


de ödev biliyor.» 


DİSK TÜRKİYE İŞCİ SINIFININ TARİHSEL KAVGASININ BİLİNCİNDE VE ONUN İCİNDEDİR 


Biz ki işçi sınıfıyız, tarihimiz başlar sermayenin tarihiyle birlikte. Yıl 1835... Kuruldu ilk fabrika Anadolu toprağının bağrında. Feshane ve çuha fabrikaları... 

— Yıl 1835... dolaşmaya başladı ilk işçiler, ürkek ve kararsız adımlarıyla... 

— Arttı fabrikalar, çoğaldı sayımız. 

— Arttı fabrikalar, çoğaldı üzerimizdeki baskı, sömürü, arttı yoksulluğumuz. 

— Bilinçsizdik, örgütsüzdük... 
Çıktı karşımıza ilk yasak 
1845 yılında «Polis Nizamnamesi»yle... Öğrendik sınıf mücadelesi içinde örgütlenmenin gerekliliğini... 

— 1871 kurduk ilk derneğimizi... 

— 1872 Kasımpaşa Tersanesin- de yaptık ilk grevimizi. 

— Grevler grevleri izledi. 

— İndi üstümüze Abdülhamidin baskı ve zülum perdesi... 
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— Yıl 1908. 

— Kahrolsun Abdülhamit, yaşasın meşrutiyet. 

— Yayıldı grevler yurdun dört bir yanına. Kuruldu işçi dernekleri ve partiler, ardı ardına. Dövüşüyorduk hep beraber bütün ülkede 100 bin işçi baskı, sömürü ve zulme karşı... 

— Dün bizimle birlikta yaşasın hürriyet, adalet, müsavat diyenler çıkardılar karşımıza «Tatili Eşgal Kanunu»nu... 
Saldırdılar. grevlerimize, kapattılar örgütlerimizi... 

— Yıl 1920'ye varanda, bizdik siyasal örgütlenmenin eşiği- ne varan. Bizdik işgal altındaki İstanbul'da emperyalist Şirketlere karşı grevler düzenliyen. Bizdik işgal altındaki İstanbul'da grevler yapan. Bizdik 1 Mayıs'ları kutlayan... 

— Bizdik işgal altındaki İstan- 


bul'dan silahları ve tezgâhları taşıyan Anadolu'ya. Bizdik tezgâhları işleten Ankara'da imalâtı harbiye fabrikalarında. 

— Bizdik cephelerde, ateş boylarında döne döne çalaçakmak dövüşen. 

— Dövüştük bir aşkına, yaralandık öldük yüzlercemiz... 

— Ve kavga bittiği zaman ne çiftlik sahibi olduk, ne fabrika, ne apartman. Kavgadan önce fabrikalarda işçiydik, kavgadan sonra fabrikalarda işçi... Ve işçi olduğumuz için ve kurtuluştan sonra da devam ettiğimiz için ezilip sömürülmeye 
Devam ettik hayatın bütün alanlarında mücadeleye. Örgütlendik 30 bin işçi Amele Teali Cemiyetinde... Ekonomik, demokratik ve politik isteklerimizi dile getirdik... 

— Cevap verdi burjuvazi: Tak- 


— İş 


— Yıl 1939... 


riri sükün. Baskıyı ve zulmü gördük. Kapatıldı örgütlerimiz, tutuklandı önderlerimiz. 
Ve biz cevap verdik: 


— Grev! 
Tütün İşçileri 
İstanbul Tranvay İşçileri Grev! 
Zonguldak Maden İşçileri Aydın Demiryolu İşçileri Bomonti Bira Fabrikası 

İşçileri 

Grev! 
Doğu Demiryolu İşçileri İstanbul Matbaası İşçileri ve 1 Mayıs Gösterileri 


— Yetmedi takrir-i sükûn geldi 


faşist İtalya'dan düşünme ve serbestçe örgütlenme özgürlüğümüzü kısıtlayan 141 
ve 142'nci maddeler. 
kanunuyla yasaklandı grev hakkımız, çıkardılar dernek kanununu. 


— Yasakladılar sınıf esasına 


dayalı dernekler kurmamızı. 
Kısacası ekonomik ve politik düzeyde örgütlenme hakkımızı yasaklar altına aldılar. 

Dünya kana bo- 


yandı, sardı dört bir yanı-savaş alevleri... 

— Saldırdı emperyalistler, saldırdı faşistler ilk işçi devleti- ne ve dünyanın demokratik barışçı güçlerinin üzerine... 

— Ama gebeydi dünya savaşsız, sömürüsüz barışçı bir yeni dünyaya... 

— Ve faşist çeteleri tepelendiler anavatanlarında. Düştü faşizmin başkenti. 1 Mayıs 1945'te, dünya işçilerinin birlik, mücadele ve dayanışma gününde. İlk sosyalist devlet ve dünya barışçı güçleri yendiler faşizmi... Ve dünya bir rahat, bir geniş soluk aldı, barıştan, demokrasiden, güzel günlerden yana. 

— Ve işçiler anladılar birlik, mücadele ve dayanışmanın önemini. 

— Ve Paris'te 56 ülkedeki 64 
milyon emekçi adına toplanan 272 sendikacı, 3. Ekim 

1945'te kurdular DÜNYA SENDİKALAR FEDERASYO- 
NU'nu. 


1. Savaşa ve savaşın nedenlerine karşı yıkılmaz ve 


, 


kalıcı bir barış için çalışmak; 

9 Savaşın nedenlerine karşı 
mücadele; 

6 Savaş kışkırtıcısı ve faşist 

tırmanışın yaratıcısı olan 

büyük tekellere karşı eylem; 

2. Emekçi halkın istemlerinin karşılanması; 

Sendikalara katılma özgürlüğü. 

Daha geniş sendikal haklar. 

è Eşit işe eşit ücret. 

Fiyat denetiminin kurulması 

ve bu denetimde işçilerin 

yer alması. 

9 Az gelişmişliğe ve tekellerin 
sömürü politikasına karşı mücadele. 

© Sömürge sisteminin ortadan 

kaldırılması ve ülkelerin 

Kendi kaderlerini tayin hakkı 

Ulusal ve uluslararası düzeyde işçi dayanışması ve sendikal birlik. 


— Tepelenince faşizm 1 Mayıs 1945'de başkenti Berlin'de, esti ülkemizde de barışın ve demokrasinin rüzgârları... 
Yeşerdi ekonomik ve politik örgütlü mücadelemiz!.. 

— Kuruldu ilerici partiler.. Yükseldi yurdun dört bir yanın- dan sendikalar. 

— Çatladı burjuvazinin dudağı orta yerinden.. Titredi bacakları. 

— Kapatıldı partilerimiz. Sıkıyönetim bildirileriyle kapatıldı sendikalarımız. 

— Tırpanladı burjuvazi yeşeren filizlerimizi, güzelim sürgünlerimizi. 

Çıkardılar sendikalar kanununu, başladılar sarı sendikaları örgütlemeye. 

— Para ve makam; dağıttılar 

— Kısacası burjuvazi bize bir yandan paranın ucunu gösterdi, bir yandan sopanın ucunu. 

— 800 bin işçiydik 1950'lerde ülkemizde, 

— Yıl 1952... Kuruldu uzlaşmac: Türk-İş.. Emperyalistlerin ve gangster ABD Sendikacı- sı Irwing Brown'nun akıl hocalığı ve UHSK'in desteğiyle. 

— Yıl gene 1952... Tevkifatlar tevkifatları izledi... Zindanlar doldu işçilerle, zindanlar doldu sosyalist, yurtsever ve demokrat işçi ve emekçilerle... 

— Yetmedi sürdüler binlerce Memedi Kore dağlarına. 

— Ve bir kocaman karanlık indi ülkemizin üzerine ta 27 
Mayıs 1960'a kadar. 

— Dövüşerek halkımız yıktı diktatörlüğü. 

— 1960'dan 1963'e başladı yeni bir şevkle mücadele. Girdik dövüşün ta göbeğine... Anayasal haklarımızı hayata ve yasalara geçirmek için... 

— Hava döndü, işçiden işçiden 

esiyor yel. 
Dumanı dağıtacak yıldız poyraz başladı. 
Bu fırtına yarınki süt limanlara bedel. 
Bahar yakın demekki mevsim böyle kışladı 
78 


Bastan sona, işçi sınıfı disiplini içinde, kararlı, heyecon dolu geçen kutlama toplantımızdan bir an. 


Hava döndü işçiden işçiden esiyor yel. 

— 29 ilden gelen 200 bin işçi toplandık- 31 Ocak 1961'de toplandık Saraçhane meydanında. Haykırdık ekonomik ve demokratik isteklerimizi... 

— Ne İstanbul İstanbul olalı, ne de 2000 yıllık Bozdoğan kemerleri görmemişti böyle bir kalabalığı taa Bizans'tan beri. Mitingde Maden-İş, Lastik-İş, Basın-İş ve Gıda-İş başı çekiyordu... 

— İşçiden işçiden esen yel sürdü kırk küsur grev ve gösterilerle 1963 başına kadar... 
Güçlendi mücadele ve dayanışma azmimiz. 

— Ve 28 Ocak 1963 ve ille iki gözüm yiğidim Kavel. Bilincimizin ışığı mücadeleciliğimizin kanıtı ve dayanışmamızın gücünün ispatı Kavel... 
Bir destandır, bir güzelim türküdür Kavel, dillerde yaygın ağızdan ağıza söylenen: 

— Kavel grevcilerinin 

türküsünü söyliyeceğim 
Ve izin verirlerse İstinyeli 


emekçi kardeşlerim 
İzin verirlerse Kavel grevcileri, 
Ve ben kendimi tutabilirsem eğer 
Sesimi tutabilirsem 
O çoban ateşinin parladığı yerde Kavel'de 
O erkekçe direnilen yerde Kavel'de 
Karın altında nişanlanıp dostlarının arasında öpeceğim 
Nişanlımı Kavel kapısında 
Ve izin verirlerse İstinyeli emekçi kardeşlerim 
İzin verirlerse Kavel grevcileri ilk çocuğumun adını 
Kavel koyacağım!.. 
— işçiden işçiye 
—Esen yel Kavelden aldığı hızla yıktı en son engelleri de... 
Ve yasaya geçirdi, sendika, grev haklarını sınırlı da olsa. Boş durmadı burjuvazi düşerken attı çelmesini... 
Anayasada olmıyan lokavt girdi yasaya... Haykırdık. 
hayır bin kere hayır, lokavt 


bir hak olamaz, o toplumsal bir suçturl.. 

— Söke söke aldığımız haklarımızla dikildik yerli ve yabancı sömürücülerin karşısına, vurduk balyozu sömürücünün temellerine 1963'te 8, 1964'te 83 grev ve direnişl.. 

— Ataş, Sünger, Mannesmann, petrol boru hattı grevleri, Zonguldak, kozlu kömür madeni işçilerinin direnişi. 


Uçak, tank, top, tüfek yürüdü üzerine işçilerin ...Ve aktı kara altının üzerine işçi kanları... Yuvarlandı toprağa Mehmet Çavdar ve Satışmış Tepe kahpe kurşunuyla.. Yuvarlandı can kardeşlerimiz... 

— Ve 1966 Paşabahçe grevi... 
Sarı sendikacılıkla sınıf sendikacılığının hesaplaşma noktası. Yol ayırımı... 

— Artık mümkün değildir, grev kırıcılarıyla, emperyalist uşaklarıyla sınıf uzlaşmacılarıyla bir arada yürümek. 

— Ya sınıf uzlaşmacılığı ve 


ihanet ya da sınıf sendikacılığı ... Sınıf sendikacılığını seçenler, tarihle adım adım safıarı sıklaştırdılar. 
Hızlandılar tarihle... İndirdiler kazmayı, deldiler karanlığı... 

— Maden-İş, Lastik-İş, Gıda-İş, Basın-İş, Türk Maden-İş. Bilinçle, yürekle ateşlerden geçe geçe çelikleşmiş bilenmiş beş döğüşken sendikası işçi sınıfımızın güçlerini güçlerine kattılar ve kuruldu. 
DİSK 

— DISK'in kuruluşuyla eline yeni bir örgütsel silahı alan işçi sınıfımız, yürüdü üstüne üstüne baskının, sömürünün ve zulmün. Dövüştü Türkü söyler gibi. 

— 1968 Zonguldak Kozlu ve Üzülmez de karşı koydu işçiler sarı sendika, işveren, polis, jandarma işbirliğine... 
Ve Derby'de kırdı sendika seçme özgürlüğüne uzanan elleri. 

— Derby!.. İşçi sınıfımızın tarihinde ilk işgal ve ilk referandum... DİSK'e bağlı Las- 


tik-İş 930, Türk-İş'e bağlı kauçuk-İş 6... 

— Ve yine Kovel, atılan 28 arkadaşlarını söke söke işe aldıran yiğit Kavel... 

— Singer, Magirus, Demirdöküm, Günterm, Sungurlar ve 


Gamak... Türkiye işçi sınıfının en yiğit ve döğüşkenleri, metal işçileri, ve DİSK” in ilk şehidi Gamak işçisi Şerif AYGÜN... 


— Binlerin adına döğüşerek öldü ve binlerce DİSK üyesi toprağa verdi Şerif AY-GÜN'ü... 

— DİSK'le birlikte daha da gelişip güçlenen sınıf savaşının içerisinde işçi sınıfımız, kökleri ta ulusal kurtuluş savaşında çete savaşlarında yatan anti-emperyalist geleneklerine sıkıca sahip çıktı. Grevleriyle ve gösterileriyle... Amerikan sermayesi- ne ve ülkemizdeki Amerikan varlığına, dışa bağımlılığa karşı mücadeleden geri durmadı. 

— Sularımızı kirleten 6. filoya 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karşı Amerikan bayrağının gölgesi ülkemize düşmesin diye verdi kanlı pazarda iki yiğit evlâdını... 
— Ali Turgut AYTAÇ 
— Duran ERDOĞAN 
Çok yıldızlı bir Amerikan bayrağı 
Sallanır durur rüzgarımızla Getirip dikmişler tepemize Sefillerin çalınmış yıldızları ile süslü bir bayrak. 
Sallanır durur rüzgarımızla Sallanır durur sefaletimiz Bozkırlarda açlarımız sallanır Sokaklarda işsizlerimiz Yalılarda patronlarımız sallanır sefayla zevkle. 
Sallanır durur çok yıldızlı bir Amerikan bayrağı 
Sallanır durur tepemizde Sallanır durur rüzgarımızla Çok yıldızlı Amerikan bayrağı ki Her sefil ülkede yüzlercesi dikili 
Gölgesine vurguncular sığınmış Gölgesinde soyulanlar titrer O çok yıldızlı Amerikan bayrağının gölgesini Tanklar, tüfekler, atom bombaları bekler. 
Dünyanın bütün ezilenleri birgün 
Alıp ellerine bıçaklarını Seni bir yırtacaklarki 
Çok yıldızlı Amerikan bayrağı bir yırtacaklar ki seni Tövbekör olmağa vaktin kalmayacak 
Yanacaksın 
Dumanın göklere savrulacak. 
Ve bir zaman gölgenin Pislediği topraklarda 
Bir cennet kuracağız ki 
EŞİT VE ÖZGÜR. 
Bir cennet kuracağız ki tarifsiz... 
Bu yırtık sesimi duyamazmısın sen 
Duyamazsın sen bre pis köpek Senin kulağın yok mu be hey... 
Ar, namus anlamazmısın sen? 
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Haydi yürü, 

Yürü git kapımızdan. 

Sövsem duymazmısın sen? 

Çalıp doymazmısın sen? 

Bir yer biliyorum senin 

bilmediğin 

Soyulup sömürülmemiş 

Söylesem koşmazmısın ha 

Koşup dikmezmisin oraya da 

bayrağını 

Orası yüreğim hemşerim 

Değil Bayrağın 

Sütün, suyun, yağın değil 

Feristahın gelse hava alır 

Yürü git çil suratlı 

Defol kapımızdan 

Buna kovmak derler anlamazmısın 


“m” 


JOKRAST BiR ir i t 


Sovyetler Birliği sendikal delegasyonu 


— 1967'den 1970'e kadar işçi sınıfının DİSK'e yönelen özgür sendikal tercihlerini baskıyla zorbalıkla önleyemeyen burjuvazi, bu her 1970'lerde 
274 ve 275 sayılı yasaları değiştirerek DİSK'i fiilen yok etme hayaline kapıldı. Toplandı yürütme kurulumuz. 


Toplantı Genel Yönetim Kurulumuz. Toplantı DISK Tem- 

“ silciler Meclisi. Kuruldu Anayasal direniş komiteleri... 
Haykırdı işçiler... 


DISK'e uzanan eller kırılacaktır. Yaşasın DİSK 


— Ve 16 Haziran 1970... 
Adedi devir sıfır 
Şehirler sustu 
Kenetlendi İstanbul İzmit Adapazarının asfalt beton çenesi bin dokuzyüz yetmiş senesinin 
Haziran ayında 
Caddeler dolu 
Bir uçtan bir uca 
Gir omuz omuza, gir kol kola Caddeler dopdolu 
Kesildi akmıyor su” 
Ne bir motor uğultusu, ne dönen bir tekerlek var 
Caddenin ortasında bağırıp durmayın 
Topuklarınızı yere vurmayın Nafile 
Asfaltı getiremezsiniz dile Nafile 
Konuşmaz sesini kaybeder şehir 
Okşamazsa eğer işçilerin ceplerinde kilitlenen elleri 
Bakır telleri.. 
Onlar eylemleriyle, kırdılar DİSK'e uzanan elleri 


— Kapatamadılar DİSK'i yayıldı Yurdun dört bir yanına Yükseldi ta Edirne'den Artvin'den, Çukurovadan; «Yaşasın DİSK» 

— Gösterdik 15-16 Haziran'da bağımsızlık, demokrasi, toplumsal ilerleme ve sosyalizm mücadelesinde öncü ve temel gücün işçi sınıfı olduğunu... 

— Geldi sıkıyönetim, geldi baskı ve zulüm... Ama gerilemedik devam ettik mücadeleye... Daha da yükseldi mü- 


cadelemiz o sıkıyönetimden sonra... 
— Direndi işçiler Gızlavette 


ve Kurşunlandı Gizlavet işçisi Hüseyin Çapkan... kahpece... 

—Ama durmadı işçi sınıfının mücadelesi, yayıldı grevler yurdun dört bir yanına. 

— Arttı ekonomik ve politik bunalım, Derinleşti sömürücülerin çıkmazı... 

Verildi 12 Mart Muhtırası. 

— Sıkıyönetim ilân edildi. Sıkıyönetim mahkemeleri kuruldu. 

— llericiler, yurtseverler tutuk- 


landı. 

— Çağdışı işkencelerle inletildi, onlarca yurtsever öldürüldü, idam edildi. Bir baskı zulüm ve acı perdesi indi ülkemizin üzerine. Zindanlar doldu doldu boşaldı. 

— 1961 Anayasası değiştirildi. 
En temel hak ve özgürlükler kısıtlandı. 

— Sendikaların yönetim kurulu toplantıları, eğitim seminerleri yasaklandı, izne bağlandı... Bütün baskıların hedefi yerli ve yabancı sömürücülerin, sömürülerini arttırmaktı. 

— Sömürüldük, yoksulluğumuz arttı, düştü ücretlerimiz- üç yılda 96 15... Ama başta işçi sınıfımız ve onun öncü sendikal örgütü DİSK olmak üzere gerilemedi halkımızın bir milim bile... Yürüdü üstüne üstüne baskının, zulmün ve terörün. Ve gerilemek zorunda kaldı faşizm. 
Boyun eğdi seçimlere. Ve gerilettik faşizmi 13 Ekim 1973'te... 

— Faşizmin gerilemesiyle birlikte başladı referandumlar 


R A İ Wi 
CA SEN Y na 
DİSK Yürütme Kurulu üyeleri ile kenuk!arımız kendileri için hazırlanan özel bölümde 


toplartıyı izliyorlar. Konuklarımız, geceden sonra, toplantıyı umduklarından çok daha ateşli ve yüksek potansiyelli bulduklarını belirttiler. 
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dönemi. İşçi sınıfımız yata- NECEĞİZ 

ğını bulan bir nehir gibi ak- — ÖZGÜRCE SEÇECEĞİZ 

tı referandumlarla DİSK'e SENDİKAMIZI 

çağıl çağıl... — REFERANDUM İÇİN DİRE- 
— Bu dönemde yapılan 47 re- NECEĞİZ 


ferandumdan 27'sini DİSK kazandı... 6'sını Türk-İş. 


— ÇIKMAYACAK KARŞIMIZA PANZERLER TANKLAR, 


— Ereğli — REFERANDUM İÇİN DİRE-. 

— Referandum NECEĞİZ 

— Türk-İş — SARI SENDİKALARIN SONU 

— Hayır GELECEK, 

— DISK — SAHTE İMZA İLE SENDİKA 

— Evet SEÇİLMİYECEK. 

— E.C.A. — BİZE SENDİKAYI PATRON- 

— Referandum LAR DEĞİL, 

— Türk-İş — KENDİMİZ SEÇECEĞİZ 

— Hayır SENDİKAMIZI. 

— DISK — YETMEDİ Mİ İŞÇİLERİN 

— Evet ÇEKTİĞİ ÇİLE 

— BEKO , — YILLARDIR KÖLE OLDUK 

— Referandum İŞYERİNDE 

— Türk-İş — EMEĞİMİZİN KARŞILIĞINI 

— Hayır ALMAK İÇİN 

— DISK — ÖZGÜRCE SEÇECEĞİZ 

— Evet SENDİKAMIZI. 

— RENO — DİRENECEĞİZ, HAKKIMIZI 

— Referandum “ALANA KADAR. 

— Türk-İş — EĞER ALAMAZ İSEK ÖLE- 

— Hayır NE KADAR. 

— DISK — ÜLKEMİZDE REFERANDU- 

— Evet MU GÖRENE KADAR, 

— UNİLEVER — YILMADAN YORULMADAN , — Referandum DİRENECEĞİZ. 

— Türk-iş — Referandumlar dönemi DİSK. 

— Hayır in yığınsallaşmo yolunda 

— DISK hızla adımlar attığı yıllardır. 

— Evet Bir yandan DİSK'e bağlı sen- 

— KARLTON dikalar büyürken, öte yan- 

— Referandüm dan katıldı DİSK'in safları- 

— Türk-iş na 14 sendika daha... 

— Hayır — Ve Mayıs 1975'te 270 bin ka- 

— DISK fa, 270 bin yürek bir milyon 

— Evet 


el ve ayak aynı inançla, aynı bilinçle, aynı hasret için dövüşüyordu, grev meydanlarında türkülerle davul gümbürtüleri ve halaylarla. 
— Toplandı 5. Genel Kuruluferandum bir balyoz gibi in- muz, Mayıs 1975'te. Toplandi sarı sendikacılığın ve ser- dı delegeler. 270 bin işçi adımayenin beynine. na... Kararlar alındı bütün — REFARANDUM İÇİN DİRE- işçi sınıfımız geleceği adı- 
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— Yani haykırdı işçi sınıfımız Kahrolsun sarı sendika YAŞASIN DİSK 

— Referandumlar DİSK'i DİSK referandumları büyüttü... Re- 


na. Kararlar alındı sınıf mücadelemize ışık tutan. 
Genel Başkan TÜRKLER genel kurulu açış konuşmasını şöyle bitiriyordu: «Sosyalizmin kuruculuğun- da daha iyi hizmetler, emekçilere daha iyi haklar, yurdumuzun politik, ekonomik bağımsızlığının gerçekleştirilmesinde daha etkin çabalar ve düşünce özgürlüğünün bir daha sökülmeyecek biçimde yerleşmesi, . faşizmin ülkemizden sökülüp atılma- sı, anti-emperyalist, antikapitalist ve anti-faşist bir cephenin oluşması için, üzerimize düşen tarihi ve sınıfsal görevlerimizi daha iyi, daha olumlu getirmek üzere ileri...» 

Genel Başkan TÜRKLER'in konuşmasında gözler önüne serdiği hedefler doğrultusunda genel kurulun aldığı 33 
karar DİSK'in görüş ve ilkelerini geliştirdi... 

— Bu kararlardan 33 No.lu karar faşizme karşı tüm ilerici ve demokratik güçlerin güç ve eylem birliği üzerinde duruyordu.'Bu karar, faşizmi hedefliyen MC'nin iktidarda bulunduğu şartlarda özellikle önemliydi. k 

— Ve DİSK tırmanan faşizme karşı derhal hayata geçirme- ye başladı 33 numaralı kararı. 6 Eylül'de İzmir'de, 20 
Eylül'de İstanbul'da düzenlenen demokratik hak ve özgürlük için mücadele mitingleri onbinleri, yüzbinleri bir araya getirdi. İşçiler, emekçiler, yurtseverler haykırdı alanlarda 
Faşizme Geçit Yok 
Yaşasın DİSK 


GÜNEŞİ İÇENLERİN TÜRKÜSÜ 
Bu bir türkü: — 


İşçi sınıfımızın yüz yılı aşkın mücadelesinin bilincinde ve onun içinde olan konfederasyonumuzun 10 ncu yıl kutlama programı çoşku içindo geçti. 


toprak çanaklarda güneşi içenlerin türküsü! 
Bu bir örgü: 
alev bir saç örgütü kıvranıyor; 
kanlı, kızıl bir meş'ale gibi s yanıyor esmer alınlarında bakır ayakları çıplak kahramanların! 


Ben de gördüm o kahramanları, ben de sardım o örgüyü, ben de onlarla güneşe giden köprüden geçtim! 
Ben de içtim toprak çanaklarda güneşi 
Ben de söyledim o türküyü! 
Yüreğimiz topraktan aldı hızını; altın yeleli aslanların ağzını yırtarak gerindik! 
Sıçradık; 
şimşekli rüzgâra bindik! 


Kayalardan kayalarla kopan kartallar çırpıyor ışıkta yalıdızlanan kanatlarını. 
Alev bilekli süvariler kamçılıyor şaha kalkan atlarını! 
Akın var güneşe akın! 
Güneşi zaptedeceğiz güneşin zaptı yakın! 
Düşmesin bizimle yola: evinde ağlayanların göz yaşlarını boynunda ağır bir zincir gibi taşıyanlar! 
Bıraksın peşimizi 


kendi yüreğinin kabuğunda yaşayanlar! 
İşte: 
şu güneşten düşen ateşte milyonlarla kırmızı yürek 


yanıyor! 
Sen de çıkar göğsünün kafesinden yüreğini; şu güneşten 


düşen ateşe fırlat; 
yüreğini yüreklerimizin yanına kat! 
Akın var güneşe akın! 


Güneşi zaptedeceğiz güneşin zaptı yakın!... 
Biz topraktan, ateşten, sudan, demirden doğduk! 
Güneşi emziriyor çocuklarımıza karımız, toprak kokuyor bakır sakallarımız! 
Neş'emiz sıcak! 
kan kadar sıcak, delikanlıların rüyalarında yanan o «an» kadar sıcak Merdivenlerimizin çengelini yıldızlara asarak, 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ölülerimizin başlarına basarak yükseliyoruz güneşe doğru! 
Ölenier döğüşerek öldüler; 
güneşe gömüldüler. 
Vaktimiz yok onların matemini tutmaya! 
Akın var güneşe akın! 
Güneşi zapteceğiz 
Akın var 
.güneşe akın! 
Güneşi zaptedeceğiz güneşin zaptı yakın!... 
Üzümleri kan damlalı kırmızı bağlar tütüyor! 
Kalın tuğla bacalar kıvranarak ötüyor! 
Haykırdı en önde giden, emreden! 
Bu ses! 
Bu sesin kuvveti, bu kuvvet yaralı aç kurtların gözlerine perde vuran, onları oldukları yerde 


durduran kuvvet! 
Emret ki ölelim emret! 
Güneşi içiyoruz sesinde! 
Çoşuyoruz, çoşuyor!... 
Yangınlı ufukların dumanlı perdesinde 


mızraklı göğü yırtan atlıyor koşuyor! 


Akın var güneşe akın! 
Güneşi zaaaaptedeceğiz güneşin zaptı yakın!... 
Toprak bakır gök bakır 
Haykır güneşi içenlerin türküsünü, 
Hay-kır 
Haykıralım! 


—5. Genel Kurul'dan sonra 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saflarımız büyümeye devam etti. Gelişiyor, güçleniyordu 
DİSK... 21 sendika oldu, 23 
oldu, 25 oldu, 28... 

— Sendikal birlik yol alıyordu, sınıf ve kitle sendikacılığı temelinde. Keskinleşti sınıf mücadelesi... 

Faşizm, azgın bir şekilde saldırdı işçi sınııfmıza Seydişehir'de ve Tariş'te... 

— Tüm baskı ve saldırılara göğüs gererek DİSK, adım adım güçlenmeye devam etti... 

—9. kuruluş yıldönümü önce- 


sinde DİSK çatısı altında örgütlenmiş işçi sayısı 400 bini aşıyordu... 

—- Bu gelişme içerisinde DISK” in nitel gücü de bütün ülkede ve kamuoyunda ve uluslararası düzeyde saygınlığı arttı, ilişkileri gelişti... 
Sosyalist, Oo kapitalist ve üçüncü dünya ülkelerinin sendikal örgütleriyle DİSK”in ilişkileri gelişti, pekişti... 

— Bu gelişim içinde DİSK saygın ve etkin önderlerinden birini Genel Sekreteri İbrahim Güzelce'yi yitirdi. 


Yitirdi işçi sınırımız yaşamını mavi mavi... renk renk... Anayasal haklarını. 


bağımsızlık, demokrasi, top- Aktı Alibeyköy, aktı Levent, — STOP lumsal ilerleme ve sosyalizm aktı Topkapı, Bakırköy, Zey- - Durdu mücadelesine adamış bü- tinburnu, aktı Kartal, Pen- Herşey durdu yük kavga neferini İbrahim dik, aktı İstanbul sular gibi Amele baş parmağını Güzelce'yi. Ayrıldı aramız- şakır şakır... Aktı Istanbul Tele dokundurdu dan O. 1976 Mayıs 1'de... Kapılar- Akümülatör, dinamo, motor, — Giden o, dan çıktı insan bir meydana buhar, Biten bir doluverdi... Duvarları KUŞ- : benzin elektrik.. 
şarkı değildir.. lar gibi kafeslerden salıver- Trrrrik O büyük bir di... Bir insan 500 bin insa- DUR-DU. 
ışık gibi döğüştü na, 500 bin bir insana dalı- Yüksek tuğla bacalarda du-Kasketli bir güneş verdi. manlar halinde düştü. — Meydanda bir kalabalık dona kaldı. Koptu kayışlar Bu giden vardı kardeşim Ne ileri Bir biten şarkı değildir. Rüzgârlı bir orman gibi ne geri Başladı işe uğuldardı kardeşim Geç kaldılar geç... 
bitirdi işi bu yaman kalabalık. İstanbul, İzmit, Adapazarı; Başlarken avaz avaz İstanbullu tornacılar, Bursalı İzmir, Adana bağırmadı dokumacılar Antep, Diyarbakır, Ankara... 
Bitirdi ve: Karadeniz gemicileri, Velhasıl kelam tüm Türkiye” — Gelin seyredin diye Yetmiş yedi denizin getirdiği de işçiler eylemdedir. 
dört yanı çağırmadı. kum gibi insan var. — Yürüvor haykırışmalarla O milyonların milyonda Meydanda bir kalabalık kapıların biridir. vardı kardeşim önünden, tek başlı, tek O bir sıra neferidir. uyyy aman kalabalık yürekli O, ne önde — 1 Mayıs'ta Türkiye işçi SI- milyon ayaklı proleterya ne arkada nifi hareketi geleneğinin Birden bire sırada sıramızdaydı. dimdik ayakta durduğu gö- kayalardan dökülür, Söz istemez rüldü... gökten yağar, Çelenk melenk lazım değil İşçi sınıfımız yükseltti enter- yerden biter gibi... 
Susun nasyonalist dayanışmanın bu toprağın verdiği en son sıra neferi uyusun bayrağını ve 1 Mayıs 1976 eser gibi -— İbrahim Güzelce son yazısı- altın harflerle geçti Türkiye DİSK'in yiğitleri nı 1 Mayıs üstüne yazmıştı... işçi sınıfının tarihine... yürüdüler zulme karşı «1 Mayıs tüm dünya emek- — Arttı faşist saldırılar... Kat- yürüdüler sömürüye ve çilerinin uluslararası birlik ledildi Bursa'da Tofaş işçisi baskıya karşı... 
ve dayanışmalarını göster- Muammer Çetinbaş ve Bur: o | Beşyüzbin dövüşçüsü işçi SIdikleri bir gündür. sa'da yapıldı DGM'ye hayır nıfının 
1 Mayıs bahar ve çiçek bay- mitingi. düşman ormanına binlerce 
ramı değildir. — Sürüldü piyasaya yeniden balta O gün kırlarda eğlenmeyi, sıkıyönetimsiz sıkıyönetim gibi daldı... 
çiçek toplamayı biz burjuva- demek olan Devlet Güven- Bayrakları al, mavi... 
ziye ve sınıf uzlaşmacısı sen- lik Mahkemeleri... Ağızlarında «DGM'ye hayır.» 
dikalara, Türk-İş'e bırakıyo- Toplandı Yürütme Kurulu, Ağızlarında «Faşizme Geçit ruz.» Toplandı Genel Yönetim Ku- Yak» — DİSK, 52 yıldır kitlesel bir bi- rulu, Ağızlarında «Birlik Mücadeçimde kutlanamayan 1 Ma- Toplandı Temsilciler Meclisi. le Zafer» belgileri yıs'ı kutlama karari aldı... Tabanın söz ve karar sahibi ve kafalarında «ileri demok- 
— Ve 1 Mayıs 1976... olması ilkesi ışığında ilân tik bir düzen» özlemi Aktı İstanbul, işgali görmüş edildi Genel Yas... Kullanma- — Döğüstüler - İstanbul, dövüşken İstanbul, ya başladı işçiler yasal ve hep bir ağızdan türkü 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söyleyip hep beraber sulardan 


çekmek ağı demiri oya gibi işleyip hep beraber hep beraber sürebilmek 

toprağı, 

ballı incirleri hep beraber yiyebilmek yarin yanağından gayri her şeyde 

her yerde 


hep beraber diyebilmek için yüzbinler verdi bir yiğidini düştü toprağa yiğit Profilo işçisi YAKUP KESER Yendiler... 
Dağıttılar puşt hayın tuzaklarını 
— Yetmedi parababalarının faşistlerin gücü DGM yasasını çıkarmaya. Yetmedi kapitalistlerin gücü proletaryaya. 
Dalgalandı ülke dört bir yandan İstanbul, Edirne, Diyarbakır ve Adana'dan, İzmir, Eskişehir ve Ankara'dan... 
Yükseldi işçilerin sesi yiğit ve gür 
— DGM'yi ezdik - Yaşasın DİSK .— Faşizme Geçit Yok 


— İlerici, halktan yana bir iktidar için ileri 
— Saldırdı burjuvazi! Tutuklan- 


dı Yürütme Kurulumuz... 7 


— Yetmedi burjuvazinin gücü, DISK'i kapatmaya, yöneticilerimizi zindanlarda tutmaya ve sıkıyönetim ilân etmeye... 

-— Saldırdı burjuvazi! Attılar arkadaşlarımızı işten. Toplandı Temsilciler Meclisi. Toplandı Olağanüstü Kongre. Sahip çıktık örgütümüze. Kurduk Dayanışma Fonunu. Kurduk İşsizlik Fonunu. Komadık arkadaşlarımızı orta yerde. 
Haykırdık birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için. 

— 1 Eylül'de tüm barıştan yana olanlarla ülkemizde ilk kez kutladık Dünya Barış Gününü. Yüreğimiz savaşsız ve sömürüsüz bir dünya özlemiyle çarparak. 

— 11 Eylül Şili ile Dayanışma Gününde bütün dünya işçileri ve demokratlarıyla birlikte lanetledik Şili Cuntasını... 

— Yüreklerimiz çarptı Allende, Corvalan, Neruda, V. Jara için. Haykırdık hep bir ağız- 


dan: 


— Corvalan'a özgürlük 

— Haykırdık hep bir ağızdan: 

— EL PUEBLO UNİDO JAMA 
SERA VENSİDO 

— Şili ile Dayanışma Günü, Dünya Barış günü, ve şanlı 
16 Eylül işçi sınıfımızın 1 
Mayıs 1976'da alanlara sığmayan, geleneğiyle sıkıca bağlı çok yönlü gücünün hayata geçmesidir, fabrikalarda, meydanlarda gümbür gümbür. 


AND 
Biz tüm emekçiler 
Biz tüm yurdseverler Faşizme, emperyalizme 
Ve sömürüye karşı 
Bağımsız, demokratik 
Ve ileri bir Türkiye için Hiçbir şeyden korkmadan, bıkmadan 
Usanmadan, yılmadan 
Sonuna kadar mücadele edeceğimize 
Emekçilik şerefimiz ve Yurdseverlik namusumuz üzerine 
And içeriz 


SOVYETLER BİRLİĞİ SENDİKALARI MERKEZ KURULU HEYETİ İLE DİSKİN 


© ORTAK AÇIKLAMASI 


5 Devrimci. İşçi Sendikaları: Konfederasyonu (DİBK)in 10. Kuruluş Yıldönümü için gelen Sovyetler Birliği Sendikaları Merkez Kurulu üyesi, Tatar Sendikaları Bölgesel Kurulu Başka-Di S.G. Safin başkanlığındaki “Sovyetler Birliği Sendikaları Merkez Kurulu Heyeti 11 ve 18 Şubat 1977 torihleri arasında Türkiye'de bulunmuştur. 
o Bi gezi sırasında heyet, Uzel ve Grunding işyerlerini ziyaret ederek DİSK'e bağlı sendikaların savaşımı, Türk emekçilerinin yaşama ve çalışma koşulları hakkında bilgi almıştır. Heyet, DİSK Yöneticileri ve işçi üyelerle görüşmüştür. 
DİSK Yöneticileri, işçi hakları için yürüttükleri mücadele ve halihazırda Türkiye sendikal hareketinin önünde duran temel görevleri ve uğrunda savaşım verdikleri istemler üzerine bilgi vermişlerdir. 

Sovyet sendika heyeti, Sovyet emekçilerinin, detant (yumuşama), istikrarlı barış ve devletler arası sağlam iyi komşuluk ilişkileri sağlamak üzere Sovyetler Birliği'nin yürüttüğü barışsever dış politikasını desteklediklerini açıklamıştır. 
Sovyet halkının refah ve bolluk içinde yaşama düzeyini daha da yükseltmek üzere hazırlanmış olan sosyo-ekonomik kalkınma planlarının başarıyla gerçekleştirilmesi belirtilmiştir. Sovyet heyeti, Sovyet sendikalarının Halk Ekonomisi ile “İlgili görevlerin hayata geçirilmesinde oynadıkları aktif rol hakkında, Sovyet sendikalarının gösterdikleri uluslararası faaliyet ve çeşitli eğitimdeki sendikalarla ilişkiler kurmak için yürüttükleri savaşım ve dünya sendikal hareketinin birliğini daha da güçlendirme amacıyla gösterdikleri uğraşı üzerine bilgi vermiştir. 

SSCB ve Türkiye'deki sendikalar arasındaki dostça ilişkilerin kurulmasının her iki ülkedeki 


işçilerin ortak çıkarlarına ve barış politikasına uygun olduğu memnuniyetle belirtilmiştir. 

— Her iki torof, bazı konular hakkında görüş oyrılığı olsa bile, o görüştedirler ki, Asya'daki sendikalar do dahil olmak üzere çeşitli ülkelerdeki sendikaların ortak amaçları vardır. Bunlar da şunlardır; Barışın korunması, detant (yumuşama), silahlanma giderlerinin kısılması, halkların güvenliğinin sağlanması, emekçilerin yaşama ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi, emekçilerin hak ve çikarlarının sağlanması, korunması ve geliştirilmesi, hdiklar arasında karşılıklı anlayış ve dostluk kurulması ve geliştirilmesi, faşizme ve faşizm tehlikesine, ırkçılığa ve siyonizme karşı direnen güçlerin desteklenmesi içir mücadele., 

Taraflar, sosyo-ekonomik konular hakkinda Asya Sendikalar Konferansı'nın hazırlanması ve yapılmasının ve bu konferanSa çeşitli siyasal eğilimli sendikaların katılmalarının, bu kıtadaki sendikolürm amaçlarına ve emekçilerin çıkarlarına uyaçağını, onların faşizme, gericiliğe ve bölücülüğe karşı, barış için, Asya'da ve bütün dünyadaki güvenlik ve işbirliği uğrunda yürüttükleri savaşım için yardımcı olacağını belirtmişlerdir. 

Her iki taraf, iki ülkedeki işçilerin çıkarlarına. 
uygun olarak DİSK ve “Sovyetler Birliği Sendikaları Merkez Kurulu arasındaki dostça ilişkilerin gelişmesinden ve güçlendirilmesinden yana olduklarını açıklamışlardır. 

Kemal TÜRKLER 
Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı S.G.SAFİN - 
Sovyetler Birliği Sendikaları Merkez Kurulu Üyesi 
Tatar Sendikaları Bölgesel Kurulu Başkanı 


Kutlama Mesajları 


selam olsun DİSK'e... 


KONFEDERASYONUMUZA, 10 NCU YILIMIZLA ILGİLİ OLARAK ÇOK SAYI-DA KUTLAMA MESAJI GELDİ. BU MESAJLARIN BİR BÖLÜMÜNÜ, BU SA-YIMIZDAN İTİBAREN DERGİMİZDE YAYINLAMAYA BAŞLIYOR VE TÜM 


DOSTLARIMIZA BİR KEZ DAHA TEŞEKKÜR EDİYORUZ. 


Dünya Barış Konseyi 


Sayın Kemal TÜRKLER 
DİSK Genel Başkanı 
Şu günlerde, Sofya'daki, Dünya Barış Konseyi Konferansı çalışmalarına katılan temsilcinizden, Konfederasyonunuzun 10. yılını kutlamakta olduğunuzu büyük bir sevinçle öğrendik. Türkiye: işçi sınıfı için önemi büyük olan bu günde, Dünya Barış Konseyi prezidyumu adına, sevincinize katılır, dünyadaki barışın gerçekleşmesi, insanların mutluluğu yolunda savaşım veren DİSK'e dostça selâmlarımı iletirim. 
Romech Chandra 
Dünya Barış Konseyi 
Genel Sekreteri 


Çekoslovak 
Sendikaları 


(D 
Merkez Konseyi 


Sayın yoldaşlar Çekoslavak ` Sendikaları adına DİSK'in 10. Kuruluş Yıldönümü dolayısıyla size sıcak selâmlarımızı yolluyor ve Türkiye 


işçi sınıfının tekellerin egemenliğine, enflasyonu ve işsizliğe karşı ekonomik ve sosyal alanlardaki öbür istemleri uğrunda verdiği haklı mücadeleyle dayanışmamızı ve desteğimizi açıklıyoruz. Çalışmalarınızda size başarı diliyoruz. 
Sendikal merkezinizin emperyalizme karşı, dünya barışı ve toplumsal ilerlemesi uğrundaki uluslararası sendikal mücadele hareketinde önemli rol oynamayı, sürdüreceğine inanıyoruz. 
Çekoslovak Sendikaları Merkez Konseyi 


Portekiz İşçileri Genel 
7 Konfederasyonu 
NTERSINDICAL İntersendikal 


Sevgili Arkadaşlar, 

DİSK'in 10. Yıldönümü dolayısıyla, Portekiz İşçileri Genel Konfederasyonu -İntersendikal DİSK'i ve onun aracılığıyla Türkiye işçi sınıfını kardeşçe selâmlar. İntersendikal, DİSK'in, Türkiye işçi sınıfının yaşama koşullarını iyileştirmek ve işçi sınıfının kurtuluşu için gerekli koşulları yaratmak savaşımını içten desteklemektedir. Gelecekte, örgütlerimiz arasındaki ilişkilerin, her iki ülke işçileri yararına daha da gelişeceğine ve sarsılmaz bir dostluk haline geleceğine inanıyoruz. 


Yaşasın DİSK'in 10. Yılı 

Yaşasın Türkiye ve Portekiz İşçilerinin 

Dostluğu 

Yaşasın DİSK ve İntersendikal'in dostluğu ” İntersendikal 
Genel Sekreteri 


(AYY) iirika Sendikalar 
/ Birliği Örgütü 


Y 
Sevgili Karaca arkadaş, 


vn: 

Örgütümüzü, Konfederasyonunuzun 10. yıldönümüne çağıran mektubunuzu aldık. Ancak, daha önceden kararlaştırılmış bağlantılarımız dolayısıyla katılmamız mümkün olmayacaktır. 
Bu olanaktan yararlanarak size sürekli dayanışmamızı belirtmek ve başarı dileklerimizi iletmek isteriz. 


En iyi dileklerimizle, 
Genel Sekreter Yardımcısı S.B. Lungu lo Danimarka Sendikalar 

Sevgili Arkadaş, 

Örgütümüzü 10. yıl jübilenize katılmaya çağıran 25.11.1976: tarihli mektubunuza teşekkür 
ederiz. 5 

Jübiienize katılma imkanımız olmadığını üzülerek bildiririz. 

Saygılarımızla, 

DANİMARKA SENDİKALARI FEDERASYONU Thomas Nielsen 
Başkan 


The Democratic 


Workers“ 


Sri Lanka İşçi 
Sendikaları Birliği 


Sri Lanka Demokratik İşçi Sendikaları Federasyonu, Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonuna selamlarını ve iyi dileklerini iletir. Konfederasyonunuzun, Türkiye işçilerinin ekonomik, toplumsal ve kültürel ilerlemesi ve refahı için gerçekleştirmekte olduğu büyük görevleri takdirle karşıladığımızı belirtmek isteriz. Dünya ekonomik bunalımının dünya sendikal hare- 


Congress 


keti için yarattığı güçlükler, dünya sendikal hareketine daha da ağır ödevler yüklemiştir. Bu nedenle bütün dünyadaki sendikaların görevleri daha da büyük bir önem kazanmıştır ve sendikal hareketin yeni bir ekonomik dünya düzeni kurulması için daha büyük bir rol oynamasını gerektirmektedir. Üçüncü dünyanın, diğer yörelere göre daha ciddi olan sorunları, üçüncü dünya sendikalarının liderliklerine daha büyük bir sorumluluk yüklemektedir. Türkiye de üçüncü dünya içinde olduğundan ve Türkiye'de ilerici bir sendikal hareket olarak, sizin yükleriniz de bizim ülkemizdeki kadar ağırdır. Bu görevlerin yerine getirilmesinde, halklarımızın ortak yarari için sizinle işbirliği yapmaktan sevinç duyacağız. 
Bu olay dolayısıyla, görevlerinizin yerine getirilmesinde daha da büyük başarılar kazanmanız içten dileğimizdir. 
Kardeşçe selamlarımızla, 
A. Aziz 
Genel Sekreter 


Filistin Sendikalar Birliği 


Mehmet KARACA Arkadaş, 

Genel Sekreter. 

DİSK'in 10. Yıldönümü dolayısıyla Filistin Sendikalar Federasyonu Genel Sekreterliği adına candan kutlamalar. Türkiye işçi sınıfının yararına savaşkan örgütünüzce dünya işçi sınıfıyla dayanışma içinde gerçekleştirilen mücadeleleri yüksek taktirle karşılıyoruz. 

Fethi RAGIP 
Genel Sekreter 


Küba 
Sendikalar Birliği 


Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Genel Merkezi 


Nazik çağrınız elimize çok geç geçtiğinden 
10. yıldönümünüze katılma imkanı bulamıyoruz. 
Çok teşekkür ederiz. Bu olay dolayısıyla Küba işçileri sendikası merkez konseyi ve Küba halkı, ülkeniz işçi sınıfını kardeşçe selâmlar. 
Aynı zamanda çalışmalarınızda başarılar 

dileriz. 
Küba Sendikalar Birliği Merkez Konseyi 
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İngiltere işçi Sendikaları 
Kongresi 


Sayın Bay Karaca, 

DİSK'in 10. yıl kutlama şenlikleri hakkında Şubat 1977'de yapılacak 10. yıl kutlama şenliklerinize TUC'un çeşitli şekillerde katılmasını isteyen 25.11.76 tarihli mektubunuza teşekkür ederiz. 

Şenliklerinize bir temsilci göndermemiz mümkün olamayacağı için üzgünüm, ama sen- 
— dikal yayınlar serginize bizim 100. yıl kutlamamız sırasında yayınlanan «TUC'nin Tarihçesi 1868-1968» adlı yayınla katılmak isteriz. 

Saygılarımızla, 

İngiltere İşçi Sendikaları Konfederasyonu 

Genel Sekreteri 


İvv Sendikalar 


Sevgili Meslekdaşımız, 

NVV”yi 13 Şubat'ta yapılacak olan DİSK'in 
10. yıl kutlama törenine çağıran mektubunuza teşekkür ederiz. Size bu törene katılma durumun: da olamayacağımızı bildirmek isteriz. 

Örgütünüzün 10. yıldönümü dolayısıyla tebriklerimizi kabul edin. Size başarılı kutlama törenleri dileriz. 

Saygılarımızla. 

P.J.G. Tegelaar 
Sekreter 


x Moğolistan 
Sendikaları 
- Merkez Birliği 


Sevgili Dostlar, 

13 Şubat 1977 tarihinde yapacağınız yıldönümü kütlama şenliklerinde size içten başarılar dileriz. 

Kardeşçe selamlarla. 

Z. Dezhe 
Dış İlişkiler Dairesi Başkanı 
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Romanya 
Sendikaları Merkez 
Birliği 

Türkiye'deki, ilerici işçi sendikalarının Konfederasyonu olan DİSK'in 10. kuruluş yıldönümü nedeni ile, Romanya Sendikalar Genel Birliği Merkez Konseyi olarak, sizlere derin dostluk duygularımızı, içten selâmlarımızı ve ülkemiz işçilerinin uluslararası dayanışmasını göndeririz. 

Güvenlik ortamının yaratılması, Balkan ülkeleri arasında iyi ilişkilerin geliştirilmesi, işbirliğinin sağlanması, sosyal aşamaların hızkınması, dünya barışının sağlanması gibi emekçilerin sosyal ve ekonomik istemlerinin gerçekleşmesi yolunda giriştiğiniz savaşımda, siz sevgili dostlarımıza, yeni ve büyük başarılar dileriz. 


Romanya Sendikalar Genel Birliği Merkez Konseyi 


Tunus Genel Emek Birliği 


Sevgili Dost, 

DİSK'in 10. kuruluş yılını kutlama törenleri için yapmış olduğunuz daveti büyük bir sevinçle öğrendim. 

Bu özel günden yararlanarak, Türkiye'nin ilerici işçilerini ve Konfederasyonunuz yöneticilerini kutlamak isterim. 

Ulusal ve uluslararası alandaki, 'çeşitli yoğun sendikal çalışmalarımızın nedeni ile, töreninize katılamadığımız için üzgünüz. 

Dostça selamlar. 

Habib ACHOUR 


Lüksemburg 
İşçi Sendikaları Konfederasyonu 


Aziz Dosuurımız, 
10. yıldönümü törenlerinizle ilgili yazınızı aldık ve bizi davet ettiğiniz için teşekkür ederiz. 
Yıldönümünüzü kutlarız, başarılar dileriz ve gelecek faaliyetlerinizin olumlu olmasını dileriz. 
Saygılarla, 
John CASTEGNARO 
Genel Sekreter 


TH Yugoslavya 
İşçi Sendikaları fllülirlli Konfederasyonu 


“ Aziz Dostlar, 

25 Kasım 1976 tarihli, DİSK'in Kuruluş Yıldönümü- davetiyeniz ancak dün elimize geçti. 

Elde çok az zaman kaldığından, nazik davetinize icap etme olanağı bulamıyoruz. 

Bundan dolayı, bu münasebetle kapten tebriklerimizi sunar başarılar diler, Türkiye İşçi Sınıfmın çıkarları doğrultusundaki hedeflerinizin gerçekleşmesini temenni ederim. 

Kardeşçe selamlarla, 

10 Şubat 1977 

Zaklen Rusa 

Yugoslavya İşçi Sendikaları Konfederasyonu 

Dış İlişkiler Dairesi Baskanı 


DSF 
T aa Gida , Tütün, 


EAN Turizm İşkolu 


DİSK'in 10. yıldönümü dolayısıyla, işçilerin çıkarları ve uluslararası işçi ve sendikal birlik doğrultusundaki çalışmalarınızda başarılar diler, sizleri içtenlikle kutlarız. 

Unıos International food tobacco hotelındustiers Wovsters WFTU 


Kıbrıs Türk Amme 
Memurları Sendikası 


Sermayenin ve faşist iktidarlarının işçi sınıfı hareketi üzerindeki denetimine karşı sınıf sendikacılığının bayrağı DİSK'in kuruluşu ile on yıl önce açılmıştı. DİSK bugün gerici ve faşist iktidarların sömürülerine karşı özgürce ve sömürüsüz bir düzende yaşamanın en etkin savaşımını vermektedir. 

Savaşım sonunda işçi sınıfı halkın iktidarını kurarak emekten yana ileri demokratik bir düzeni mutlaka gerçekleştirecektir. DİSK'in onuncu kuruluş yılını kutladığımız bugünde DİSK için savaşan ve DİSK'i kuran işçi kardeşlerimizi say- gi ve sevgi ile anarız. Özgür ve sömürüsüz bir yaşam için sonuna dek savaşımımızı birlikte yürüteceğiz. 


“A DMA À 
(rs, -D 


DSF 

Grafik Sanayii 
İşçileri 

Sürekli Komitesi 


Kıymetli Meslekdaş Mehmet KARACA, 

Konfederasyonunuzun 10. Kuruluş yıldönümü toplantısı için yaptığınız davetiyeye teşekkür ederiz. 

Maalesef, dostça davetinizi yerine getirebilmek yapacağımız başka görevlerden ötürü mümkün değil, 

Yıldönümü toplantınızın başarılı olmasını ve Türkiye Devrimci Işçi Sendikaları Konfederasyonunun, memleketinizdeki çalışanların güven ve savunuculuğunda daha başarılı olmasını dileriz. 

Sendikal selâmlarımızla, 


At 
Ti 
A 


Heinz Deckert 


Finlandiya 


Sendikalar 
Birliği 
SAK, FİN Sendikaları Merkez Örgütü, DISK' in 10. kuruluş yıldönümünü kutlar, ve Türkiye işçilerinin ve halkının tam sendikal haklar ve da- 


ha iyi yaşama koşulları elde etmesi için vermek- te olduğu mücadelede yeni başarılar diler. 


Reunion Genel İş Konfederasyonu 


Örgütünüzün 10. kuruluş gösterilerine maalesef katılamıyoruz. 

Reunion emekçileri adına, örgütünüzün 10. 
kuruluş yılı dolayısıyla en içten tebriklerimizi ve Türkiye emekçilerinin istemleri uğrunda verdiğiniz zorlu mücadelenizde üstün başarı dileklerimizi iletiriz. 

Kardeşçe dayanışma duygularımızla. 

Bruny Payet 
Genel Sekreter 
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Fransız 
Demokratik 
Genel Emek 
Konfederasyonu 


ú 


Sevgili dostlar, 

C.F.D.T.'yi, DİSK'in kuruluşunun 10. yılı nedeni ile düzenlenen toplantıya davet eden mektubunuzu aldık. 

Toplantınıza katılamayacağımızı büyük bir üzüntü ile bildiriyoruz. 

Toplantınızın başarılı geçmesini diler, dostça selâmlarımızı iletiriz. 

Rene SALANNE 
Ulusal Sekrete! 


Yeni Kaledonya Konfederasyonu 


Değerli Arkadaşlar, 

Kuruluş yildönümü gösterisine katılma da vetinizi büyük bir sevinçle' karşıladık ve başarılar dileriz. 

Değerli arkadaşlar, en kardeşçe selamlarımızla özgürlük, demokrasi ve barış mücadelelerinizde Konfederasyonunuza üstün başarılar dileriz. 

R. JOYEUX 
Genel Sekreter 


Norveç 


— İşçi Sendikaları 


Aziz Dostlarımız, 

13.2.1977'de DİSK'in 10. kuruluş yıldönümünün kutlanacağını bildiren mektubunuza teşekkür ederiz. 

Törene katılma çağrınıza teşekkür ederken, katılamayacâğımızı üzüntüyle bildiririz. 

10. yıldönümünüzü kutlar, gelecekteki çalışmalarınızda başarılardileriz. 

Saygılarla. 

Başkan T. Aspengren 
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Malaysia aşğbadısı | Sendikalar 


Sevgili Meslekdaşlarımız, Konfederasyonunuzun 13 Şubat 1977'de 


başlayacak olan 10. yıl kutlama törenleri için göndermiş olduğunuz nazik çağrıya teşekkür ederiz. 

Bu önemli olayı kutlamak için törenlere katılamayacağız, ancak sizlere selamlarımızı dayanışma ve başarı dileklerimizi iletmek isteriz. 

Kardeşçe selamlarla. 


Belçika 
Genel Emek 
Aziz Dostum Federasyonu 


13 Şubat'ta yapılacak olan yıldönümü nedeni ile göndermiş olduğunuz daveti aldım. 

Pek çok teşekkür ederim. 

Ne yazıkki, bu gününüze katılamayacağım. 
Bağışlayacağınızı umarım. 

Dostça saygılarımla, 


FGTB 
C. Debunne Genel Sekreter 


CGT Göçmen İşçiler" Sekreteryası 


CGT, Göçmen İşçiler Sekretaryası DİSK'in 
10. yıldönümü dolayısıyla içten başarı dileklerini iletir ve kendisini tümüyle desteklediğini belirtir. 


CGT Göçmen İşçiler Sekretoryası 


Frankfurt Türkiyeli İşçiler Birliği 


K. Türkler DİSK Genel Başkanı 

10. Kuruluş yıldönümü şölenine katılma imkanımız olmadı ama, kalbimiz sizlerle, her türlü baskıya karşı yılmadan bağımsızlığı ve özgürlüğü savunan işçi sınıfının çıkarları uğruna mücadele veren DİSK'in 10. yılında tüm yönetici ve üyelerini kutlar selamımızı yollarız. 

FTIB Başkanı Metin Gür 


5 Türkiye Barış ve 
TBCK, Özgürlük Komitesi 


Değerli Dostlar, 

Ülkemizde işçi sınıfının ortok sınıf çıkarları etrafında sendikal birliğinin gerçekleştirilmesin- de DİSK'in 10 yıllık mücadelesinin büyük yeri vardır. DİSK'in devrimci mücadelesi dünyada ve bölgemizde barış ve geneksilahsizlarimahareketine gi derek daha büyük katkıda bulunmaktadır. Yurdumuzda faşist tırmanışı durdurmada ve gerici MC'yi devirmekte bu en büyük dayanaktır. 

DİSK'in 10. yaşı işçi sınıfımıza ve halkımıza kutlu olsun. 


Avrupa Türkiyeli 


Gi Toplumcular x) Federasyonu 


Değerli Dostlar, 

DISK'in 10. Kuruluş yılını candan kutlarız. 
DİSK 10 yıl içinde her türlü terör tehdit ve baskılara göğüs gererek yurdumuzda devrimci Sınıf sendikacılığının bayrağını şerefle taşımıştır. 

DISK”in 10 yılı işçi sınıfımızın şanlı direnişleri ile doludur. DİSK 16 Haziran'da 1 Mayıs'ta 
16 Eyiül'de yüzbinlerce işçiyi kucaklamış, egemen güçlerin MC'nin faşist baskılarını geri teptrerek yurdumuzda işçi sınıfımızın birliğinin sağlanması yolunda belirleyici bir rol oynamış- 


tır. DİSK'in bu. savaşçı geleneğini sürdüreceğine 


ve işçi sınıfımızın sendikal birliğini sağlayacağına olan inancımız tanrdır. DİSK'in 10. yılı işçi sınıfımıza ve tüm halkımıza kutlu olsun. 
Yaşasın Türkiye işçi sınıfı Yaşasın DİSK 
ATTF 
Avrupa Türkiyeli Toplumcular Federasyonu 


Avrupa Türkiyeli 
Kadınlar 


Onuncu Kuruluş Yıldönümünü kutlarken DGM'leri kapattırarak tarihine şanlı sayfalar açan DİSK'in barış, demokrasi, sosyal ilerleme savaşımında daima yanında olduğumuzu duyu-Turuz. 


Avrupa Türkiyeli Kadınlar Federasyonu 


_ raşılarınızdo başarılarınızın devamını diler sizi ve _ şahsınızda tüm mensuplarınızi en iyl dileklerimle. i ə : | 


: DİSK. Genel Başkanlığı 


Sin Kemal Türkler 
“DİSK Genel Başkanı 


'DİSK'i in 10. kuruluş yıldönümü dolayısıyle si- tüm DİSK yöneticilerini ve değerli işci arkadaş: 


larmi kutlarım. 


İşçi hakları uğrunda insanca- “ve hakça bir 


“düzen yolunda ve işçi haklarının güvencesi olan özgürlükçü demokrasiyi koruyucu uğraşlarımızdo sürekli başarılar dilerim. 


Sevgiler saygılar sunarim. 5: Bülent Ecevit 
CHP Genel Başkanı 


Güven 


Sayın Kemal Türkler 


DİSK Genel Başkanı 
10. Kuruluş yildönümünüzü kutlama şöleni- 


ne katılmam için yapmış olduğunuz nazik dave- 


inize teşekkür ederim. Meclis çalışmaları nedeiyle şöleninize katılamadığım için özgünüm. 
K 10 yıllık hizmeti süresince gösterdiği. çaba. 

e göyretleri ile güçlü bir kuruluş olma yolunda erlemiştir. Bilinçli ve toplum yararına dönük uğ- 


: KEMAL GÜVEN 
Millet Meciisi Bsk 


e 


 Kuruluşunuzun 10. yildönümü kutlar ülke yana olan çabalarınızın. devamını diler, : ileğiyle Toygar sunarim, — 
. Orhan Eyüpoğl 
CHP Genel Sekr el 


Türk İşçileri Eğitim Birliği DISK Genel Başkanlığı Türkiye işçi sınıfının bu görkemli gününde yüreklerimiz aynı coşku ile atıyor. Burada yanınızdayız. 
Yaşasın işçi Sınıfı 
Türk İşçileri Eğitim Birliği Federal Almanya 
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İŞÇİ SINIFININ 
ULUSLARARASI BİRLİĞİ ÖNLENEMİYECEKTİR 


DİSK FARKLI SİYASAL EĞİLİMDEKİ VE FARKLI TOPLUMSAL SİSTEMLERDE BULUNAN SENDİ-KALARA 10. KURULUŞ YILDÖNÜMÜ ŞÖLENİNE KATILMA ÇAĞRISINDA BULUNMUŞTUR. BU ÇAĞRI ULUSLARARASI DÜZEYDE BÜYÜK İLGİ GÖRMÜŞTÜR. BAZİ KARDEŞ SENDİKAL ÖR-GÜTLER ŞÖLENE KATILMIŞLAR, DİĞERLERİ DE DESTEK MESAJLARI GÖNDERMİŞLERDİR. 


z 


DİSK DEMOKRATİK SINIF VE KİTLE SENDİKA-CILIĞI ANLAYIŞI İÇİNDEDİR. ANCAK, DİSK SENDİKACILIK ANLAYIŞI VE SİYASAL EĞİLİMİ NE OLURSA OLSUN, İŞÇİ SINIFININ HAK VE Çi-KARLARI, KALICI VE SÜREKLİ BİR DÜNYA BA-RIŞI İÇİN TÜM SENDİKALARLA İLİŞKİLER KUR-MA VE GELİŞTİRME ÇABASINDADIR. 


TÜRK-İŞ GENEL SEKRETERİ SADIK ŞİDE”NİN DİSK”İN 10. 
KURULUŞ YILDÖNÜMÜNÜ 
KUTLAMA ŞÖLENİ ÜZERİNE VERDİĞİ DEMEÇ KARŞISINDA GENEL SEKRETER MEHMET KARACA'NIN YAZILI BASIN DEMECİDİR. 


DİSK'in 10. kuruluş yıldönümünü kutlama Şöleni gerici, faşist güçleri şaşkına çevirdi. 
Türk-İş Genel Sekreteri Sadık Şide şaşkınlığını ve işçi sınıfına ihanetini verdiği demeçle dile getirdi. Bu demeç yalanci- 


lığın, DİSK düşmanlığının, anti-. 


komünizmin ve dünya sendikal hareketinin birliğine karşı saldırının belgesi olarak kalacaktır. Sadık Şide'nin yalanları üç noktada toplanmaktadır. 

Birincisi, DİSK'in üye sayısı; İkincisi, DİSK'in demokrasi anlayışı ve demokratik güçbirliği, Üçüncüsü de DİSK'in dünya sendikal hareketi üzerine olan görüşü, 

Devletin ve sermayenin des- 


teğiyle ayakta duran Türk-İş’ in aidat ödeyen üye sayısını Halil Tunç son Genel Kurullorında açıklamıştır. Bu sayı yarim milyonun altındadır. Son bir buçuk yıl içinde 250 bine yakın işçinin üye olduğu DİSK” in sayısal gücü 500 binin üzerine çıkmıştır. DİSK bugün üye sayısının ötesinde bir güce ve etkinliğe ulaşmıştır. 1 Mayıs gösterisi 16 Eylül'de işçi sınıtımızın DGM'lere karşı koyduğu tavır ve 10. kuruluş yıldönümünü kutlama şöleni bu gerçeğin en son somut kanitlarıdır. 


Demokrasi sözcüğü DGM?/e- rin kurulmasını isteyen Türk-İş yöneticilerinin ağzına yakışmamaktadır. İşçi sınıfımızın, emekçi kitlelerin, ilerici güçlerin ilerici demokratik bir düzen savaşımını saptırmaya Kalkan, faşist cinayetler karşısında susan Türk-İş yönetimi DİSK'in adını ancak saygıyla anabilir. 


ter, 


DİSK, DGM'leri protesto ettikleri için işlerinden atılan DİSK. üyesi işçileri maddi ve manevi olarak desteklemeye devam etmektedir. Tersini söyleyenler yalancıdır, haindir. 
Demokrasi savaşımında DİSK” in parlamento içindeki ve dışındaki ilerici güçlerle olan demokratik güçbirliğini bozmak üzere plânlar kuranlar kendi kazdıkları kuyuya kendileri düşeceklerdir. 


Sosyalist ülkelerdeki sendikal örgütleri 10. kuruluş yıldönümü şölenine katılmaya çağırdığı için DİSK'in demokrasiye olan bağlılığına gölge düşürmeye çalışanlar hem demokrasi, hem de sosyalist ülke düşmanlığı yapmaktadırlar. 
Bugün MC yetkililerinin yapamadiğını Türk-İş yönetimi yapmaktadır. Aynı yöneticiler, yaptıkları gezilerde sosyalist ülkelerdeki ilerlemeler üzerine övgüler düzecek denli iki yüzlüdürler. Sosyalist ülkelere, şu 


iin əəə əəə 


veya bu şekilde küfredenler, işçi sınıfının, sosyalizmin ve barışın düşmanıdırlar. 


DİSK farklı siyasal eğilimde- ki ve farklı toplumsal sistemlerde bulunan sendikalara 10. 
Kuruluş Yıldönümü Şölenine katılma çağrısında bulunmuştur. Bu çağrı uluslararası düzeyde büyük ilgi görmüştür. 


Bazı kardeş sendikal örgütler şölene katılmışlar, diğerleri de destek mesajları göndermişlerdir. DİSK demokratik sınif ve kitle sendikacılığı anlayışı içindedir. Ancak, DİSK sendikac:- lik anlayışı ve siyasal eğilimi ne olursa olsun, işçi sınıfının . hak ve çıkarları, kalici ve sürekli bir dünya barışı için tüm sendikalarla ilişkiler kurma ve geliştirme çabasındadır. 


DİSK, buzların çözülmesinden, dünya sendikal hareketinin eylem ve örgüt birliğinden 


yanadır. 


Türk-İş Genel Sekreteri'ni bu konudaki sözlerinden dolayı yalancılıkla itham ediyoruz. 


Çünkü: Birincisi, DİSK'in uluslararası bir üst sendikal örgüte üyeliğine ancak Genel Kurul karar verebilir. Ne S. Şide, ne sermaye sınıfları, ne de MC DİSK'in dünya sendikal hareketiyle olan ilişkilerini güçlendirmesini önleyemez. 

İkincisi, Türk-İş yöneticisi Dünya Sendikalar Federasyonu'nun adını Dünya Komünist İşçiler Konfederasyonu şeklinde tahrif ederek anti-komünizm yapmakta ve böylece işçi sınıfımızı uluslararası işçi dayanışmasından koparacağını sanmaktadır. Dört kıtadan 
160 milyonun üstünde işçiyi 
temsil eden Dünya Sendikalar Federasyonu'nun çağrımıza cevap vermesi DİSK'in dünya 


sendikal hareketi içindeki artan saygınlığının somut bir kanıtıdır. Üçüncüsü, CIA temsil- © cilerine yemek verenler, Irwing Brown'lara övgüler düzenlerin «Hür Dünyandan ne anladıkları ortadadır. 


Bu açıdan Türk-İş yönetimi sömürü ve baskı dünyasını sa- 


vunmaktadır. Dördüncüsü Dün- © Federasyonu’ 


ya Sendikalar nun merkezi Demokratik Alman Cumhuriyeti'nde değil Çekoslovakya'nın başkenti olan Prag'dadır. 


Türk-İş yöneticileri, büyük sermaye, MC ve gerici basın ne yaparlarsa yapsınlar, hangi yalanları söylerlerse söylesinler DİSK'in daha da güçlenmesini, demokratik güçbirliğini ve dünya sendikal hareketinin birliğini önleyemeyeceklerdir. 


Attıkları her adim onlari biraz daha ihanetin bataklığına gömecektir. i 


DİSK 
OLAYLAR 
3 OCAK 1977 GELİŞİMİ 


İşçilerin sınıf bilincini geliştirmek mücadele yeteneğini yükseltmek amacı ile DİSK'in 1976'da başlattığı 3 günlük DİSK A tipi yetiştirme eğitim seminerlerinin 1977 yılı programı İstanbul'da başladı. 

DİSK Eğitim Dairesi tarafından sürdürülecek olan seminerler belli. 
bir program çerçevesinde merkezi illerde de yapılacak. 


4 OCAK 1977 

İstanbul Hukuk Fakültesinde faşist komandolar tarafından düzenlenen, öğrencilerin ve basın emekçilerinin hedef alındığı saldırıyı kınayan DİSK Genel Sekreteri Mehmet Karaca basına ve kamuoyuna bir açıklama yaparak; 

«3 Ocak günü önce faşist komandolar sonra da görevli İstanbul toplum polisleri Hukuk Fakültesine gelen öğrencilere saldırmışlardır. 

Böylece «herkes bilim ve sanatı serbestçe öğrenme ve öğretme hakkına sahiptir» diyen Anayasa'nın 21. 
maddesi zorbaca çiğnenmiştir. Aynı anda, polis bu olguyu yerinde saptayan gazetecilere de saldırarak, iş araçlarını tahrip etmiştir. 

Soruyoruz: Polisin görevi öğrenim ve basın özgürlüğünü ayaklar altına almak midir? 

Polisin görevi, öğrenim yapmaya gelen öğrencilere saldırarak, işgalci faşist sürüleri korumak mıdır? 

Polisin görevi, silahlı çatışma çıkararak halkı sindirmek, vatandaşların can güvenliğini tehdit etmek midir? 

Asli görevi güvenliği korumak olan polise, öğrencilere ve gazetecilere saldırmak emrini veren, bu suçları işleten ve isimleri gazetelerde yayınlânan polis şefleri, bu cesareti kimden almaktadırlar? 

Bu soruları MC kurmayına soruyoruz. Çünkü, öğrenim, can ve basın güvenliğine yönelen saldırıların baş sorumlusu MC'dir. MC, dün olduğu gibi bugün de olayları sağ-sol çatışması, şeklinde saptırmaya kalkışacaktır. Ancak, MC'nin bu yutturmacasına artık kimse inanmamaktadır. 
Önceki gün İstanbul Üniversitesi'nde meydana gelen olaylar sağ-sol çatışması değil, apaçık faşist saldırılardır. 

DİSK, görevini yapan basın emekçilerine yapılan zorbaca saldırıyı şiddetle protesto eder ve bu tür saldırıların önlenmesi doğrultusunda yapı- 
.acak çalışmaları destekler» dedi. 


5 OCAK 1977 


İstanbul Belediyesi'nde çalışan işçilerin ücretlerini ve birikmiş haklarını alamamalari üzerine başlattıkları işi bırakma eyleminin sona ermesi ile ilgili basına bir açıklama yapan DİSK Genel” Sekreteri Mehmet Karaca sorunun bitmediğini belirterek; 

«MC tarafından halka konan ambargo devam etmektedir. Bu ambargo devam: ettiği sürece de, gelecek ayların ödemeleri ve dolayısıyla da hizmetleri, tehlikededir. Bu ambargoyu MG'nin devam ettireceğini sanıyoruz. Çünkü onlar, böylelikle, hem işçileri hem de belediyeyi kötü gösterme fırsatını elde ediyorlar ve halkın sağlığını ve kamu hizmetlerini hiçe sayarak, bundan sonuna kadar yararlanmaya çalışıyorlar. Ancok şu iyi bilinmelidir ki, bu durumun ve önümüzdeki aylarda doğabilecek benzeri durumların yegane sorumlusu MC” dir» dedi. 


7 OCAK 1977 

MC'nin Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ısmarlama olarak yazdırılan orta öğretim ders kitaplarının faşist, işçi ve barış düşmanı, ırkçı niteliğini eleştiren DİSK Genel Sekreteri Mehmet Karaca «bu egemen sermaye sınıflarinın işçi sınıfına, emekçilere, genç kuşaklara karşı açtığı ideolojik savaşın bir aracıdır» dedi. 

M. Karaca'nın basına yaptığı ya- 


zılı açıklama özet olarak şöyle: 

«Faşist bir düzene kitle oluşturmak üzere bu kitapları hazırlayan, onaylayan ve destekleyen parti. örgüt ve gazeteler bu kirli amaçlarına ulaşamayacaklâardır. 

Başta işçi sınıfımız ve onun gerçek sendikal temsilcisi DİSK olmak üzere, tüm ilerici güçler tüm olanaklari kullanarak faşizme geçit vermeyeceklerdir. Bunun da bugün en etkin yolu sıkıyönetim girişimlerini önlemek, seçimlere MC'siz girmek ve seçimlerden demokratik bir iktidarla çıkmaktır. 

İşçi sınıfı olarak, DİSK olarak işçileri şerefsizlikle, barışçı halkımızı fetihçilikle, Cumhuriyetçi kuşakları ahlâksızlıkla suçlayanları şerefsizlik, ahlaksızlık ve demokrasi ve, işçi düşmaniığıyla damgalıyoruz. 

Kan ve nefret kokan bu kitapların birkaç sayfasını değiştirmekle kurtulacağını sanan Eğitim Bakani yanılıyor.» 


Danıştayın MC'nin TRT Genel Müdürlüğüne Şaban Karataş'ı atayan kararnamesini iptal etmesi üzerine basına yazılı bir açıklama yapan DİSK Genel Sekreteri Mehmet Karaca, 

«TRT MC içinde köşe kapmış en sermaye yanlısı gerici ve faşist güçlerin korsan yayın organı haline gelmiştir, MC, yayınladığı orta öğrenim ders kitaplarında «haklar ancak kan dökerek alınır» demekte ve işçileri şerefsizlikle, alevi vatandaşlarımızı, bekarları ve Cumhuriyetçi kuşakları ahlaksızlıkla suçlamaktadır. İşgal altındaki TRT, MC'nin işçi, Cumhuriyet ve barış düşmanı, ırkçı ve faşist görüşlerini yaygınlaştırmaktadır. 

Danıştay, Şaban Karataş'ı TRT Genel Müdürlüğüne atayan hükümet kararnamesini iptal etti. Önceki gün Danıştay'ın bu kararı başbakanlığa ve diğer ilgili taraflara bildirildi. Toplantı halinde olan TRT Seçim Kurulu” nun alacağı karar Anayasal bir kuruluş olan Danıştay kararına ters olamaz. 

TRT Seçim Kurulu'nun TRT'yi MC" nin işgalinden kurtaran Danıştay kararını uygulamasını bekliyoruz.» dedi. 


Moskova'da toplanan Dünya Barış 


Güçleri Forumu nedeniyle basına yazılı bir açıklama yapan DİSK Genel 

Sekreteri Mehmet Karaca, «Emperyalist ve gerici güçleri ge- 


rilettiği için, toplumsal ilerleme yolunu açtığı için DİSK barış, yumuşama ve. genel silahsızlanma yolunda atılan tüm adımları desteklemektedir. Bu nedenle DİSK, 14, 15, 16 Ocak tarihleri de Moskova'da toplanan Dünya Barış Güçleri Konferansını desteklemektedir. Çeşitli uluslar ve farklı siyasal güçlere ait partilerin, sendikaların, kadın ve gençlik örgütlerinin, din adamları ve parlamenterlerin, hukukçuların katıldığı Dünya Barış Güçleri Konferansının dünyada kılıcı ve sürekli bir barışın sağlanmasi için önemli kararlar alacağına inanmaktadır. 

DİSK, barıştan yana, olduğu için, siyasal yumuşamanın askeri yumuşamayla güçlendirilmesini, genel silahsızlanmanın Oo sağlanmasını ve tüm askeri blokların kaldırılmasını, ulusal güvenliğimiz için komşularımızla saldırmazlık anlaşmalarının yapılmasını istemektedir dedi. 


DİSK Yürütme Kurulu hakkında Bakırköy 1. Asliye Ceza Mahkemesinde «Devlet Güvenlik Mahkemeleri yasa önerisine karşı çıktıkları ve yurt çapında «genel yas» ilân edip işçileri kanunsuz greve teşvik ettikleri» iddiası ile açıdan davaya başlanıldı. 

Savcının iddiasına cevap veren DİSK Genel Başkanı Kemal Türkler «Savcı yasal görevine tecavüz ederek saldırgan bir tutum içinde hiç bir yasal sınır tanımaksızın kendisinin kişisel görüşünün ve belli bir kesimin ideolojisinin savunuculuğunu yapmıştır. İddianemesini siyasi bir amaçla ve kasıtlı düzenlemiştir» dədi. 

Duruşmada sermayenin temsilcisi işveren avukatları da hazır bulundu. 


İşveren Sendikaları Konfederasyonu Başkanı tarafından açılış konuşması yapılan Hür Teşebbüs Konseyi nedeni ile basına'bir açıklama yapan DİSK Genel Sekreteri Mehmet Karaca; 

— €3 milyona yakın işsizin, aşırı hayat pahalılığının, ağır vergi yükünün, gelir dağılımındaki büyük adaletsizliğin, korku ve kuşkunun esas nedeni kapitalist düzendir. Bu düzeni savunan Hür Teşebbüs Konseyi ve İşveren Sendikaları Konfederasyonu'na 


üye olan büyük sermaye sahiplerinin her sözü ve her eylemi emekçi halkımızı biraz daha yoksullaştırmaya ve özgürlükleri biraz daha kısmaya yöneliktir. Büyük sermaye ile uzlaşmış yöneticileri yüzünden bu Konse- ye üye gözüken esnaf ve sanatkarların, küçük sermayenin ve küçük üreticilerin yeri kapitalist tekellerin egemenliğine son vermek için mücadele eden emekçi halkımızın yanıdır. Kapanan işyerlerinin ve sokağa atılan, açlığa mahkum edilen işçilerin de sorumlusu bu büyük sermaye örgütlerinde yuvalanmış büyük. işverenlerdir, sömürü, kâr ve talan düzenidir. 

DİSK, Hür Teşebbüs Konseyi ve İşveren Sendikaları adı altında işçi sınıfının insanca yaşam mücadelesine ve ilerici sendikal harekete karşı örgütlenen bu demokrasi ve işçi düşmanlarının Anayasa, yasa ve özgürlükleri çiğnemesine asla izin vermeyecektir.» dedi. 


DİSK Genel Başkanı Kemal Türkler Nazım Hikmet'in 75, Doğum Yıldönümünü Kutlama Gecesi Tertip Komitesine bir mesaj göndererek kutlama girişimine katılan tüm demokrotik örgütlerin yöneticilerini ve üyelerini kutladı. 

Mesaj özetle şöyledir: 

«Nazım Hikmet'in şair yönünü, mÜcadeleciliğinden, mücadeleci yönünü de şdirliğinden ayırmak olanaksızdır. 


Burjuvazinin koyduğu yasaklamalaı Nazım Hikmet'in kitleselleşmesini önleyememiştir. Bu akşam Spor ve Sergi Sarayını dolduran binlerce dost, ikinci, üçüncü baskıları yapılan eserleri bunun canlı kanıdıdır. İşçi sınıfının örgütlü bilimsel savaşımı ilerledikçe konan yasaklamaların hükmü kalmayacaktır. 51 yıl sonra kutladığımız 1 Mayıs bu açıdan tarihsel bir dönemeç olmuştur. Şu anda, Türkiye'de ve dünyanın diğer birçok ülkesinde milyonların yüreği bizimle, Nazım Hikmet/le birlikte atıyor. Türkiye'de ve dünyada barış ve özgürlük savaşçıları, insan Nazım'a, ozan ve devrimci NAZIM'a sahip çıkıyorlar.» 
dedi. 


Seçimleri önlemek, demokratik hak ve özgürlükleri silahla yoketmek amoa- 


cı ile sıkıyönetim ve faşist cunta girişimlerinin yoğunlaşması üzerine DİSK Genel Başkanı Kemal Türkler kamuoyuna yazılı bir açıklama yaparak uyarıda bulundu. 

Açıklama özet olarak şöyledir: 

«İşçi sınıfımız faşist ayaklanmayı anında bastıracak güç, hazırlık ve kararlılığa sahiptir. Sıkıyönetim getirecek yada doğrudan doğruya faşist cunta kurmaya yelteneri insanlik düşmanı bir avuç satılmışa gereken cevap anında verilecektir. 

En son durumda kendi olanak ve hazırlıklarımızla secim güvenliğini kendimiz sağlayacağız. Seçim sandıklarını koruyacağız. 

DİSK olarak derhal bir geçici seçim hükümeti kurulmasını istiyoruz. 
Bu geçici seçim hükümetinin görevi serbest ve huzur içinde seçimlerin yapılmasını ve halkın özgürce oy kullanmasını sağlamak amacıyla adına komando denen faşist güçlerin eylemlerini bastırmak, demokratik, səndikal, siyasal hak ve özgürlükleri korumak, can, öğrenim ve çalışma özgürlüğünü teminat altına almak olmalıdır. 

Bu seçim hükümetinin kurulması, faşist cunta girişimlerinin önlenmesi, seçimlerin teminat altına . olmması için faşizm ve cunta girişimine korşı Meclisteki tüm siyasi kuruluş ve kişileri uyarıyor ve bu yönde işbirliğine çağırıyoruz. 

Mücadele ile elde ettiğimiz demokratik, siyasal, ekonomik ve toplumsal kazanımları korumak ve genişletmek, ilericilik onurumuzu çiğnetmemek, faşist cunta harekatını anında ” bastırmak ve seçimlere varmak Üzəre tüm demokratik kuruluş, güç ve kişileri, basını derhal ortak tavır koymaya ve bu ortak tavrı bir an önce saptamak amaciyla bir oraya gəlmə- ye çağırıyoruz. 

Tüm halkımızı, faşist komando sdldırılarına, öldürmelere, anayasal dəmokratik rejime karşı olan cunta girişimi heveslilerine karşı çıkmaya çağırıyoruz. 

Sivil ve asker tüm Cumhuriyetçi, ulusal ve demokratik güçlerin faşist cunta tuzağına düşmeyeceğine inanmak istiyoruz. 

İşçi sınıfımız faşist cunta hareketi karşısında güçlüdür, ne yapacağını bilmektedir ve kimsede olmayan bir silaha sahiptir. Üretim işçi sinıfımızın ellerindedir.» A 
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ÜYE SENDİKALAR 
OLAYLAR 


GELİŞİMİ 


1 OCAK 1977 


© İstanbul Büyük Çekmece'de kurulu Gida-İş Sendikasına üye işçilerin çalıştığı Topçuoğlu Yoğurt Fabrikasında işveren sendikalaşmayı bastırmak için işyerine jandarma çağırdı. 
Basın toplantısı düzenleyen işçiler 
80 işçinin karakola götürülmesini 
kınayarak işveren baskılarının sendikal mücadeleyi engelleyemeyeceğini belirttiler. 

6 DİSK'e bağlı Turizm-İş Sendikası 
İç Anadolu Temsilcisi bir açıklama yaparak Çalışma Bakanlığına bağlı ilerici, demokratik İş Müfettişlerinin sürülmesini yerlerine gerici, sermayeye hizmet edecek yapida kişilerin getirilmesini kınadı. 

© DİSK'e bağlı Genel-İş İzmir Şubesine üye kapı ve kalorifer işçileri günde sekiz saat çalışmak ve iş kanununun sağladığı sosyal haklar elde etmek amacı ile «günde 
8 saat dışında çalışmama» eyləmine başladı, 


3 OCAK 1977 


6 DİSK'e bağlı Genel-İş Sendikasına üye 700 işçinin Eskişehir Belediyesinde başlattıkları direniş işverenin kazanılmış işçi haklarını vermeyi kabul etmesi üzerine sona erdi. 


4 OCAK 1977 
© DİSK'e bağlı Genel-İş İzmir Şu- 


besi bir açıklama yaparak kapı ve kalorifer işçilerinin «günde 8 saatin dışında çalışmama» eyleminin başarılı olduğunu belirtti. 


5 OCAK 1977 


© İzmit Köseköy'de kurulu Kazlı Deri Sanayii A.Ş. işyerinde DİSK'e bağlı Bor-Der-İş Sendikası 300 işçi adına imzaladığı toplu iş sözleşmesinde 1 Mayıs'ı işçi bayramı olarak kabul ettirdi. 

6 DİSK'e bağlı Genel-İş Sendikası 
Marmara Bölge Temsilcisi Nafiz Bostancı kamuoyuna bir açıklama yaparak Belediyenin 4 aylık maaş farkları tutarını ve diğer sosyal hakları işçilere ödemeyi kabul etmesi üzerine ve aralık ayı maaşlarını olmamalarına rağmen direnişi kaldırarak işbaşı yaptıklarını belirtti. 


6 OCAK 1977 


DİSK'e bağlı Genel-İş Sendikası İstanbul'daki işyeri temsilcileri ortak 

bir açıklama yaparak İstanbul Belediyesinde çalışan işçilerin ücretlerini alamadığını ve bunun sorumlusunun MC olduğunu belirtti. 


9 OCAK 1977 


© DİSK'e bağlı Türkiye Petrol ve Kimya Sanayii İşçileri Sendikası Yarımca'da kurulu Gübre Fabrikasında sürdürdüğü toplu sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine” uyuşmazlığa düşüldü. 


© Manisa'da kurulu dört fırında çalişan işçiler adına DİSK'e bağlı Gıda-İş Sendikasının sürdürdüğü toplu sözleşme görüşmelerinde işverenlerin uzlaştırma kurulu toplantısına katılmaması üzerine grev kararı aldı. 


Bursa'da kurulan Siemens işyerinde çalışan işçilerin sürdürdüğü grev 
1. ayını doldurdu. Basına yazılı bir açıklama yapan T. Maden-İş Sendikası 13. Bölge Temsilcisi Kemal Daysal Siemens işçilerinin, bir aylık grev süresi içinde, dostlarını ve düşmanlarını somut olarak görüp tanıdıklarını belirtti. 


İstanbul 5. İş Mahkemesinin «gerçek yetkili sendikanın işyerindeki işçilerden sorularak ortaya konulabileceğini, bunun da kapalı oy-açık sa- 


yım suretiyle yapılacak bir referandum şeklinde olması gerektiğine» karar vermesi üzerine Parsan Makina Parçaları San. A.Ş. işyerinde yapılan ve Türk-İş'e bağlı Türk Metal-İş Sendikasının katıldığı Referandumu DİSK'e bağlı T. Maden-İş Sendikası kazandı. 


15 OCAK 1977. 


© DİSK'e bağlı sendikaların örgütlenmelerini engellemek DİSK üyesi işçileri yıldırmak amacı ile düzenlenen faşist saldırılar devam ediyor. 
Yapağı Yıkama Fabrikasında çalışan DİSK'e bağlı Tekstil üyesi, işçi baştemsilcisi Ahmet Hocaoğlu grup faşist tarafından yolu kesilerek dövüldü. 


Y.Ə DİSK'e bağlı Türkiye Tüm Kağıt 


ve Selüloz Sanayii İşçileri Sendikası Genel Başkanı Kemal Yılmaz Çorlu'da kurulu Ar Karton Sanayil işyerinde işverenin toplu sözleşme görüşmelerinde işçi istemlerini kabul etmemesi üzerine greve gidileceğini açıkladı. və 


© DİSK'e bağlı TÜMKA-İŞ Sendika: si Çorlu'da kurulu Ar Karton Sanayii işyerinde toplu iş sözleşmesi imzaladı. 
İşverenin toplu sözleşme görüşmelerine katılmaması üzerine grev kararı alan ve işçilerin greve hazırlandıkları bir sirada işverenin işçilerin tüm istemlerini kabul ettiğini bildirmesi ile imzalanan toplu sözleşme işçilere ileri haklar sağlıyor. 


6 DİSK'e bağlı Turizm-İş Sendikasına üye Intercontinental Oteli işçileri İstanbul 4. iş Mahkemesinin yetkiyi bozmasına rağmen Bölge Çalışma Müdüriüğünün yetkiyi üçüncü kez Oleyis Sendikasına vermesini protesto etmek için direnişe geçti. 

6 izmir'de kurulu Tariş Yağ Kombinalarında toplu sözleşme yapma yetkisini DİSK'e bağlı Gida-İş Sendikası aldı. 


© Kocaeli'de kurulu Pirelli ve Goodyear işyerlerinde işverenle DİSK'e bağlı Lastik-İş Sendikası arasında sürdürülmekte olan toplu iş söz- 


leşmelerinde anlaşmazlığa düşülmesi üzerine uyuşmazlık zaptı tutuldu. 


“© Gebze Tuğla Fabrikasında DİSK'e 


bağlı Keramik-İş Sendikasının 6 
Aralık 1976 günü başlattığı grev işverenin işçi isteklerini kabul etmesi ile sona erdi. 

© DİSK'e bağli T. Maden-İş Sendikasına üye işçilerin Altılar PDK Fabrikasında, işverenin gerici ve uzlaşmaz tutumu üzerine başlattığı,- bilinçli ve kararlı bir şekilde sürdürdüğü grev birinci yılını doldurdu. 


26 OCAK 1977. 


© DİSK'e bağlı Lostik-İş Sendikasına üye GISLAVED işyerinde çalışan 1000 işçi greve başladı. İşçi sınıfımızın sendikal savaşımında 


önemli, bir yeri olan GISLAVED iş- * 


çilerinin grevi çevre işyerlerinde 


çalışan işçiler tarafından da destekleniyor. 


DİSK'e bağlı T. Maden-İş Sendikası üyesi Altılar PDK işçileri grevlerinin 1. yılını çevre fabrikalardan gelen işçilerle birlikte kutladı. 

Basına açıklama yapan T. Maden-İş Sendikası 1. Bölge Temsilcisi Murat Tokmak; «İşçi sınıfımız ve emekçi halkımız kendi dünya görüşü doğrultusunda sömürüsüz baskısız, her- 


, kesin insanca yaşayabileceği bir dü- 


zen için, barış, demokrasi, bağımsızlık, toplumsal ilerleme ve sosyalizm mücadelesini vermektedir. 
Sermayedarların aşırı sömürü ve kâr hırsına karşı yaşam kavgası veren İZSAL işçilerinin grevinin de 2. yılınd girişini kutlamıştık. Şimdi ise gene bölgemize bağlı ALTILAR grevinin 2. yılına girişini kutluyoruz. 
ALTILAR'da çalışan 305 üyemiz iş- 


çi, 2 yıl değil 2000 yıl da olsa «sava» şımız devam edecek» diyor. 

Grevlerinin devam ettiği sürece, işverenin yasa dışı iş akitlerini feshetmesine, faşist baskılara ALTILAR işçileri boyun eğmedi. Bütün baskı ve teröre rağmen, grev bayraklarını dimdik tutmasını bildiler, namusları gibi sahip çıktıkları grev mücadelesinde 2. yıla girdiler» dedi. 


© Mersin'de kurulu Plassa Plastik Sanayii A.Ş. işyerinde DİSK'e bağlı Lastik-İş Sendikasına üye işçilerin 106 gün başarı ile sürdürdükleri grev işverenin işçi isteklerini kabul etmesi üzerine son buldu. 


© Adana'da kurulu Marsá Yağ Fabrikasında yapılan grev oylamasını DİSK'e bağlı Gıda-İş Sendikası kazandı. 


DİSK'E BAĞLI SENDİKALARIN SÜRDÜRDÜĞÜ GREVLER -30 ocak 1977- 


İŞÇİ 
SAYISI 


SENDİKASI 
Asis 
Basın-İş * 
Besin-İş 
Dev-Maden Sen. 
Devrimci 
D. Toprak-İş 
Gıda-İş ~- 
Genel-İş 
Lastik-İş 
T.PK.SİS. 
T.P.K.S.İ.S. 
Maden-İş 
Maden-İş - 
Maden-İş . 
Maden-İş . 
Maden-İş 
Maden-İş 
Maden-İş - 
Maden-İş 
Maden-İş 
Maden-İş 
Maden-İş 
Tekstil 
Turizm-İş « 


İŞYERİ 


Sek - 


Gıslaved 


İzsal 
En-Te » 


Auer , 
Teba © 


Temsan 


Bayrak * 


Tahir Andıç Hızar - 
Hüraydın Gazetesi 

Süt-Kur - 

Demir Çelik Hasan Çelebi Orman Genel Müdürlüğü “ Umurlu Belediyesi 

4 Benzin İs. 


MKE Pil Fab. 


PDK-Altılar 
İn-Te-Na v 


Yıldız Kazan 
Çelik Endüstri 


Mannesman Sümerbank * Siemens >» 


Kervansaray Oteli 


iLi 
İstanbul * 
Aydın 
Burdur ~ 
Malatya ~ 


Ankara “ 
Edirne 
Aydın " 
İstanbul 
Adapazarı 
Antalya ~ istanbul 
İstanbul 
İstanbul *. 
İstanbul ` 
İstanbul ~ 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
Ankara 
Kocaeli 
Bursa 
İstanbul 
Balıkesir * 


BAŞLANGIÇ 


20.10.1976 ” 
18.6.1975 * 


6.11.1976 > 
7.9.1976 ~ 


© 
19:20.1976 - 
7.9.1976 ” 
11.12.1976 
26.1.1977 í 
5.10.1975 
7.11.1975 - 
17.11.1975 
2.11.1976 
24.1.1976 
17.8.1976 
17.8.1976 
18.9.1976 » 
2.11.1976 
3.11.1976 
11.12.1976 —” 
14.12.1976 - 
14.12.1976 ` 
5.4.1976 
18.10.1976 


DEMOKRATİK ua .. KİTLE 
ÖRGÜTLERİNDEN 


TÜRKİYE YAZARLAR SENDİKASI 


Türkyie Yazarlar Sendikası'nın düzenlediği Nozım Hikmet'i anma toplantısı Spor ve Sergi Sarayında yapıldı. 

Film ve sıuyt gösterileri ile Nazım rlikmet'in yaşam ve sovaşımının anlatıldığı geceyi Türkiye Yazarlar Sendikası Başkanı Aziz Nesin bir konuşma ile açtı. 

Konuşma özet olorok şöyledir: 

«Dostlar! Nazim Hikmet yaşıyor, Nazım Hikmet yaşayacak! Bu toplantilar, Nazım Hikmet'i yaşatabilmek için yapılmıyor. Yurdumuzun içine düşürüldüğü bugünkü kötü ve zor durumda, Nazım Hikmet'i anmamızın daha da başka bir anlami vardir. Günümüz Türkiye'sinde mal ve can güvenliği kalmamıştır. Canımızdan çok sevdiğimiz, canımızın goncaları olan gencecik, körpecik çocuklarımız hergün kurşunlanıyor, öldürülüyor. Zorbalık almış yürümüştür. Soygunlar, baskınlar evlere dek varmıştır. Faşizmin kanlı pençesi kapılarımızı tırmaliyor, pencerelerimize uzanıyor. Faşizm hergün biraz daha tırmanmak - tadır. Kanlı faşizmi kudurtanların da kimler oldukları bilinmektedir. 

Nazım, halkımızın gerçek özgürlüğü uğruna onti-faşist bir savaşım içinde canını verdi, yaşamını tüketti. 
Bugünkü ortamda Nazım Hikmet'i anmamızın işte böyle bir ayrı anlamı vaıdır. Nazım Hikmet, faşizmden kurtuluş kovgomizin da bir simgesidir; böyie değerlendirilmelidir. 
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Nazım Hikmet'in 75 inci doğum yıldönümü anma toplantısını, büyük ustamıza derin saygılarımla ve geleceğe olan sarsılmaz umutlarımızla açıyorum.» 

İstanbul ve Ankara'da yapılan Nazım Hikmet'i anma toplantılarından başka Türkiye Yazarlar Sendikasının düzenlediği Nazım Hikmet haftası ile ilgili çeşitli toplantı, sergi ve sanat gösterileri yapıldı. 


KIBRISLILAR ÖĞRENİM VE GENÇLİK FEDERASYONU 


Kıbrıslılar Öğrenim ve Gençlik Federasyonu KÖGEF'in 1. Olağanüstü Genel Kurulu yapıldı. 

Kamuoyuna açıklanan Genel Kurul bildirgesinde emperyalizmin ve NATO' cu çevrelerin Kıbrıs konusunda getirdikleri çözüm eleştirilerek şöyle denilmektedir: 

«Emperyalizmin yıllardır çıkarları uğruna kan ve borut deposu haline getirdiği Kıbrıs, hâlâ daha bu emellerin tehdidi ve boy hedefi durumundadır. 

Ortadoğu'da Arap halklarının antiemperyalist savaşımlarına engel olmak, bölgenin çok önemli ve zengin petrol yataklarını kontrol altına alabilmek ve bölgede gelişmekte olan ilerici hareketleri ezmek için adamız bir NATO üssü olarak kullanılmak istenmekte, bombardıman uçaklarından tutunuz da casus uçaklarına kadar her türlü sovaş araçları ve nükleer silahlarla donatılmaktadır. Bugünkü konumuyla bir barış odası olmaktan çok uzakta bulunan Xilkemizde, ekonomik düzende işçilerin, köylülerin, küçük zandatkarlo dar gelirli memurların, esnafın ve tüm emekçilerin aleyhine çalışmakta, işsizlik, pahalılik her geçen gün artmakta, bir avuç vurguncudan, talancıdan yana bozuk düzen sürüp gitmektedir. 

İlerici yüksek öğrenim gençliği olorak ülkemizde sürdürülmekte olan anti-emperyalist, onti-foşist savaşımı sonunu kadar destekleyeceğimizi kamuoyuna ve demokratik kuruluşlara bir kez daha açıklıyoruz.» 


TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ 


Türkiye Barolar Birliğinin 10. Genel Kurulu Sakarya'da yapıldı. 

Faşist İtalyan Ceza yasasından alınan 141 ve 142. maddeferi ile 163. 
maddenin mevzuatdan çıkarılması 


çin süregelen mücadelenin yoğunlaş- , tırılması ve yaygınlaştırılması kararını alan Türkiye Barolar Birliği Genel Kurulu ayrıca onbir maddelik Genel Kurul kararlarının kamuoyuna açıklanmasını kararlaştırdı. 


TÜM ÖĞRETMENLER 
BİRLEŞME VE DAYANIŞMA DERNEĞİ (TÖB - DER) 


MC'nin ısmarlama hazırlattığı orta öğretim ders kitapları üzerine , TÖB-DER Genel Başkanı Gültekin Gozioğ lu: gerici ders kitaplarının iptali içir Danıştay'a başvurulduğunu açıkladı. 

Açıklama özet olarak şöyledir: 

«MC'nin yeni ders kitapları, baştan sona'faşizmin yalan ve demogoilleri ile doludur. Ahlâk kitaplarında, çağımıza damgasını vuran ve tüm değerreri yaratan işçi sınıfının şerefi üzerine yazılanlarla, en büyük ahlaksızlık ve şerefsizlik yapılmıştır.» 


TÜM - DER 

Tum Memurlar Birieşme ve Doyanışma Derneği bir açıklama yaparak görünürde artan memur maaşlarının aslında ozaldığını ve memurların ulusal gelirden aldıkları payın gittikçe düşmekte olduğunu belirtti. 

Üçbuçuk milyon memur ailesinin açlıkla karşı karşıya bulunduğu belirtuen açıklamada özet olarak Şöyle denilmektedir: 

«Başka ve çok önemli bir konu da, memurların ulusal gelirden almakta oldukları payın gittikçe düşmesidir. 
1965-1973 yılları arasında GSMH 964 
oranında artış göstermiş. (76.726.3 
milyon liradan 303.499.0 milyon lira- ya) olmasına karşın, memurların milli geiir içinde aldıkları pay %00,7 oranında kalmıştır. Bu görünürde artan memur maaşlarının aslında azaldığı: ni açık olarak göstermektedir,» 


İLERİCİ GENÇLER DERNEĞİ 


İşçi sınıfımızın, emekçi kitlelerin, öğrenci gençliğinin üzerinde sürdürülmekte olon faşist saldırıların .devam etmesi, ve son olarak Hüseyin Yavuz, Baki Ünlü adlı iki öğrencinin faşistlerce öldürülmesi üzerine İlerici Gençıer Derneği bir açıklama yaparak faşist saldırı ve teröre karşı can güvenliği ve öğrenim özgürlüğünün sağlanmasının tüm ilerici, yurtsever, demokrat gençliğin yığınsal bir biçimde işçi sınıfımızın başını çektiği ulusal demokratik cephe'de yerini alması il mümkün olacağını belirtti. 


DİSK 10 yaşını doldurmuş bulunuyor. İşçi sınıfının kurtuluşu yolunda geride bırakılmış zorlu savaşımlarla, engin deneylerle, sayısız başarılarla dolu 10 koca yıl. 10 yılda bilgi ve deneylerimize çok şey ekledik. 
Sermayeyi, işçi sınıfına uyguladığı tuzak ve tertipleri, ve onun Siyasal temsilcilerini daha yakından tanıdık. Kendi gücümüzün, işçi sınıfının engel tanımayan gücünün daha iyi bilincine vardık. Önümüzdeki 10 
yıllara daha güçlü, daha bilinçli giriyoruz. 

Öte yandan iki sınıf arasın- 


daki uzun süreli savaşımda toplumsal düzeni değiştirme 


savaşımında 10 yıl çok kısa bir süredir. Bu ülkede yüzyılı aşkın bir tarihi olan bu savaşım, açıktır ki, insanın insan tarafından sömürülmesine son verilinceye kadar daha uzun yillar sürecek. Böylesi uzun vadeli bir savaşımda bir örgüt için 10 yıl gerçekten çok kısa bir süredir. Bu anlamda DİSK' in önünde uzun ve çetin daha nice günler vardır. 


Varoluş, sürekli bir değişim ve gelişim içindedir. Hayat ve evren, zaman içinde hiç durmadan hareket eden maddenin sürekli öz ve biçim değiştirmesinden başka bir şey değildir. 
İnsan toplumu ise evrendeki en karmaşık, en hareketli maddedir. Günümüz Türkiye'sinde- ki insan toplumu, temelde sermaye ve emek arasındaki sınıf savaşımında biçimlenmek- te, toplumsal değişim ve gelişme, burjuvazi ile işçi sınıfı arasındaki savaşımın bir sonucu olarak ilerlemektedir. 

Sınıf örgütlerini de bu anlamda varoluşun genel yasalarının dışında ele almak olanaksızdır. İşçi sınıfının en yaygın sınıf örgütleri olan sendikalar 


da sürekli bir değişim ve gelişim içindeler. Yaşam ve toplum hiç durmuyor. Bu yüzden sendikaların da durması, aynı kalması, gelişmemesi söz konusu olamaz. 

Burada önemli olan bu mutlak değişim ve gelişmenin toplumsal ilerleme doğrultusunda, işçi sınıfının çıkarlarına uygun bir yönde yol almasıdır. Bunun sağlanması ise ancak sendikalarımızın belli niteliklere sahip olmasına bağlıdır. Öncelikle toplumsal gelişmenin, sınıf savaşımının kurallı gidişini kavramak, gelişmenin yönünü önceden saptayabilmek gerekir. 

En küçük bir işyerindeki toplu sözleşme ya da grev çalışmalarından, ülke çapındaki girişimlere kadar, sendikal savaşımın her adımında bilinçli olmak hayati önem taşır. Sendi- 


kal savaşımda öncü olabilmek, atılacak adımların getireceği | sonuçları önceden hesaplıyabilme yeteneğine bağlıdır. 
Açıktır ki, söz konusu savaşım, sıradan bir faaliyet değil, tersine iki uzlaşmaz sınıfın çıkar çatışmasıdır, her gün değişen ve yeni, boyutlara ulaşan, sürekli bir karşılaşması ve hesaplaşmasıdır. Böylesi bir derinlik ve genişlik taşıyan bu uğraşta, işçi sınıfının başarılı ve utkulu ilerleyişini sağlamak, işte ancak bilinçli bir öncülükle, işçi sınıfının önünde ve onunla birlikte yürümekle mümkündür. 
Sendikal savaşımda (mücadelede) bu tarihsel görev, DİSK'e düşmektedir ve DİSK, 
10 yıllık gelişmesiyle bu görevin gerçek taşıyıcısı olduğunu tartışılmaz bir şekilde kanıtlamıştır. 1967'de sadece 30 bin işçinin kurduğu DİSK, bugün 
600 bin işçiyi birleştirmektedir. 
Aslında sayilar kendi başlarına birşey anlatmaz, salt sayı çokluğu birşey göstermez. Bu genel bir doğrudur. Fakat bu özel sayı, 10 yılda 20 katına çıkan DİSK'in üye sayısı, çok şey 
göstermektedir. Çünkü bu 600 
bin kişi, sıradan insanlar değildir. Bu insanlar, sermaye tarafından sömürülen ve değer yaratan bu işçiler, DİSK'i kendi özgür iradeleriyle seçmişlerdir. 
Kimse işçileri DİSK'e üye olma- ya zorlamamıştır. Tersine DİSK” li olmak, sarı sendika çemberini, işveren engelini, Bölge Çalışma tuzağını aşıp DİSK'e gelebilmek için bu 600 bin işçinin büyük çoğunluğu belli bir savaşımı, belli bir özveriyi göze almış insanlardır. Kimse DİSK”e elini kolunu sallayarak, rahat ve düz bir yoldan gelmemiştir. İşveren sınıfı DİSK'e giden yolları işçilere tıkamak için herşeyi yapmıştır. Ama her seferinde işçiler, kendilerine uzanan D'SK örgütleri ile araları- na konan engelleri DİSK'le birlikte savaşım içinde kaldırıp atmayı bilmişlerdir. Ve bugün DİSK'li olarak kalmak bile, işçiler için belli bir savaşımı, özveriyi (fedakârlığı) göze alma sorunudur. İşte DİSK'in üye sayısı bu yüzden önemli bir göstergedir. Bu, DİSK'in, işçi sınıfının sendikal savaşımına öncülük etmede doğru bir yolda olduğunun göstergesidir. DİSK” in savaşımının ve izlediği politikanın 'işçi sınıfının çıkar ve amaçlarına uygun olduğunun en açık bir ifadesidir. Toplumdaki tek gelişen ve büyüyen sınıf olan işçi sınıfının gelişen ve büyüyen bir örgütü olması, DİSK'in doğruluğunun en açık kanıtıdır. Süreklilik taşıyan toplumsal değişim ve gelişmeye sürekli bir değişim ve gelişme ile ayak uydurabildiği için, ve kendi savaşımıyla toplumsal gelişmeye sendikal planda öncülük edebildiği için DİSK bugün güçlüdür. 

Fakat iki sınıf arasındaki uzlaşmaz savaşım sürüyor. Hiçbir şey bitmiş ve sona ermiş, çözülmüş değil. Üstelik savaşım hergün yeni boyutlara ulaşıyor. Hiç yaşanmamış, önceden karşılaşılmamış yeni aşamalar, yeni savaş alanları karşımıza çıkıyor ve çıkacak. Toplumsal gelişmenin yasaları durmaksızın işliyor. Bu yüzden geldiğimiz yerle, elde ettiğimiz mevzilerle ulaştığımız başarılarla, kısaca bugünkü gücümüzle yetinmemiz söz konusu olamaz. Durmak beklemek, hatta yavaş ilerlemek bile, kapitalizmin derinleşen bunalımı ve sınıf savaşımının keskinleşmesi koşullarında yok olmak anlamına geliyor. Değişen maddeyle, değişen toplumla, değişen sınıf savaşımıyla birlikte ve daha da önemlisi bütün bunların önünde değişmek ve gelişmek için varolmanın önkoşulu oluyor. 

Sendikal savaşımda 600 bin üyesinin somut, ve tüm işçi sınıfının potansiyel umudu olan DİSK'in önünde büyük görevler duruyor. 10 yılda DİSK inanılmaz şeyler başardı. İşçi sınıfının, diğer sınıf ve tabakalardan bağımsız, kendi sınıf çıkarı için yaşayan ve savaşan bir güç olarak toplumda yer almasına büyük katkıları oldu. Daha doğuşunda bizleri boğmak, yoketmek için herşeyi yapan sermaye sınıfı, bugün DİSK”i hesaba katmadan hiçbir adım atamıyor. 

Evet, DİSK 10 yılda çok işler başardı. Ama yanlışları ve eksikleri de oldu. Olacak ta. Tersine beklemek zaten hayalcilik olurdu. Gerekli olan yorulmak bilmez çabalarla eksiklikleri gidermeye çalışmak ve yapılan yanlışlardan ders almayı bil- 


mektir. Doğruları öğrenmek ve yanlışlardan arınmak, ancak, savaşım içinde ilerleyen bir süreçtir. Savaşım ilerledikçe yanlışlarımız azalacak, eksiklerimiz giderilecektir. 

Önemli olan genel gelişme çizgisinin işçi sınıfının çıkarına 
olmasıdır. Ve DİSK bugün 10 
ncu yaşında bunu gerçekleştirmiş bulunmaktadır. O zaman eksiklerimizi ve yanlışlarımızı gidermek hiç de zor değil, tek tek çalışmalarımızda ortaya çıkan yanlışlar ve eksiklikler bu yüzden hiçbirimizi umutsuzluğa ve hele hele işçi sınıfının sağdaki ve sözde sol'daki düşmanlarını hiç sevindirmemeli. Çünkü DİSK savaşım içinde ilerlemeyi ilke edinmiş bir örgüttür. 
Üstelik sınıfımızın tarihsel mücadelesi, bu süreç içinde edinilen tecrübeler hele vardığı güç yolumuzu aydınlatıyor. 

Sınıf ve kitle sendikacılığı ilkelerini hayata geçirme yolunda son yıllarda güçlü adımlar atan DİSK, eksiklik ve yanlışlarını düzeltmenin, bunları en aza indirmenin yolunu da çok iyi saptamış bulunuyor. Örgütsel bağımsızlık ve sendikal demokrasi ilkelerinin sürekli vurgulanması ve artan ölçüde uygulanması sadece örgütsel savaşımı güçlendirmekle kamıyor. aynı zamanda her türlü yanlış ve eksikleri gidermede de pan zehiri oluyor. Örgütsel bağımsızlığa verilen önem, kendi işimizi kendimizin yapmasını sağlar. 
Kendi içişlerimize, üyelerle yöneticiler arasındaki ilişkilere ve her düzeydeki yöneticilerimizin çalışmalarına kendi dışımızdaki güçleri karıştırmama ilkesi, işveren sınıfının ve her türlü uzantılarının sendikal savaşımı yozlaştırmasını engeller. Böylesi bir birlik ye bütünlük ise ancak sendikalarımızın işleyişinin 


demokratik biçimde olmasıyla mümkündür. 


Sendikal demokrasi işçi sınıfının elinde güçlü bir silahtır. Sendikal demokrasi sendikaların sınıf savaşımında; işleyen, tutukluk yapmayan bir silah olarak kullanılabilmesinin önkoşuludur. o Örgütlerimizin yönetim kadrolarıyla, üyelerimiz arasındaki ilişkinlerin demokrasi ve disiplin üzerinde yükselmesi, başarının başta gelen güvencelerinden biridir. 

DİSK'in 10 yıllık varlığını değişen ve gelişen koşullara uygun bir şekilde toplumsal ilerleme yolunda sürdürmek için, örgütsel bağımsızlık ve sendikal demokrasi ilkelerini artan ölçüde hayata uygulamaya devam etmeliyiz. Yanlış ve eksikliklerimizden arınmak, sendikal savaşım içinde sürekli gelişen ve güçlenen öncü bir örgüt olmak ancak böyle mümkün olur. 


DİSK bu yolda son dönemde önemli adımlar atmaktadır. 
DGM"er ve seçimler konusundaki tutarlı tavırlar, Temsilciler Meclisi'nin son bir yılda üç kez toplanması bunun en belirgin örnekleridir. 

Sağdan vesözde 'sol'dan DİSK' e gelen saldırıların son dönem de artmış olması bunun en açık kanıtıdır. Sermaye bütün gücüyle saldırıyor, “sol”daki temsilcileri de öyle, DİSK'in hızlı güçlenmesi bunları şaşkına çeviriyor. Sermaye DİSK'i vatan düşmanı, 'sol'daki temsilcileri ters akımlar ise işçi düşmanı olarak göstermeye çalışıyorlar. Halbuki her geçen gün DISK” bilinçli işçilerin özverili savaşımı ile vatan sathın- da yaygınlaşıyor, ulusal ve sosyal kurtuluş savasımında üzeri- 


ne düşen görevleri başarıyla yerine getiriyor. 

Sermaye'nin ve 'sol' maskeli sözcülerinin yöntemi de aynı. 
Her ikisi de üyelerimizle yöneticilerimizin arasını açmaya çalışıyor. Yöneticilerimizi kara çalarak, DİSK”i bölmeye ve zayıflatmaya çalışıyorlar. Halbuki her geçen gün tabanın söz ve karar sahibi olması ilkesini daha geniş kapsamlı uygulanarak taban ile yönetim arasındaki güven ve destek pekişiyor. 
Sermaye yaya kalmak üzere olduğunun bilincindedir. Bunun için faşist saldırı ve tertipler yoğunlaşıyor. DİSK'e dışardan kara çalmayı meslek edinen sözde 'sol'daki sermaye koruyucuları, DİSK'e ağız dolusu açıktan küfretmeye başlıyorlar. 


DİSK'in, gücü Türkiye işçi sınıfının gücü, sermqyenin tüm saldırılarını göğüslemeye ve “sol” maskeli işçi düşmanlarının çelmelerini safdışı etmeye yetecektir. Bunun için birlik ve bütünlüğümüzü daha do pekiştirmemiz gerekiyor. DİSK ve bağlı sendikalar kitle örgütleridir. Kitle örgütleri çıkarları aynı olan insanları. biraraya getirir ve bunları ortak amaçlar için savaşıma sokar. 

Fakat bu insanlar çeşitli konularda farklı görüşlere sahip olabilirler. O zaman bu örgütlerin işlerliğinin sağlanması ancak herkesin DİSK ilkelerine uygun davranmasıyla mümkün olabilir. Çünkü bu ilkeler sınıf savaşımının somut koşullarından, işçi sınıfının yüce amaçlarından ve işçi sınıfı biliminden çıkmıştır. Bu ilkelerin doğruluğu 10 yıllık tarihimizde defalarca kanıtlandı.. 

DİSK'in ilkelerine bağlı kaldığımız sürece görevlerimizi yerine getirebiliriz. İlkelerimizin 


birinden olsun verilecek en ufak bir taviz bile, doğrudan karşı tarafın, sermayenin işine yarar. Çünkü iki sınıf var: işçi sınıfı ve burjuvazi. DİSK'in ilkeleriile işçi sınıfının çıkarları özdeştir. Bu ilkeler uygulanmazsa, bunlar eksik uygulanır- sa,diğer sınıfın ilkelerini uygulamaya başlamışız demektir, 

Onun için ilkelerimize daha fazla sahip çıkalım, bütün çalışmalarımızı ilkelerimize uygun yürütmeye aşırı önem verelim. 
Bir kitle örgütünde, varolması mümkün ve doğal olan farklı görüşlere sahip üyeler, sınıfının çıkarına uygun olan bir yolda ancak böylesi bir anlayışla birlikte yürüyebilirler. Ve bugün demokrasi için, özgür ve sömürüsüz bir hayata doğru ileri adımlar atmak için; birlikte yürümek şarttır. 

Genel Başkanımız Kemal TÜRKLER DİSK'in 10. Yıl Konuşması'nda DİSK üyelerine şöyle sesleniyordu: «30 bin işçinin 1967 Şubat'ında kurdukları DİSK bugün yarım milyondan fazla işçinin üye olduğu bir güce erişmiştir. Geniş işçi kitleleri için DİSK buyük bir umut kaynağı ve sermayenin saldırılarına karşı mücadele bayrağı olmuştur. Uzlaşmacı, reformcu sendikacılığın ihanetlerine, büyük sermaye sahiplerinin, faşist güçlerin saldırılarına karşı göğüs geren emekçi kitlelerin sınıfsal güvenidir. 
Fabrikadaki üye işçiden, en üst sendika ve konfederasyon yöneticilerine kadar hepimiz bu güvenin gereklerini yerine getirmek zorundayız. Zaman bağımsızlık, demokrasi, barış, toplumsal ilerleme've sosyalizm lehine ilerliyor. Zamanın akışını hızlandırmalıyız. Daha çok çalışmalı, daha kararlı ve uyanık olmalıyız.» 
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Dergimiz, 5nci Genel Kurulumuz'dan sonra 16ncı sayısı 

ile birlikte yeni bir öz ve biçim ile yayın hayatına devam etti. 

O günden bu yana, sizlerden gelen tavsiyeler ve istekler, 

eleştiriler ve dilekler, çalışmalarımızda bizlere büyük ölçüde yardımcı oldu. 

DİSK DERGİSİ, sürekli olarak okurlarına başvuruyor ve © yayın organımızın daha ilginç, daha zengin içeriğe sahip ol- 
| ması için, önerilerinizin sürekli olmasını rica ediyor. 

Sizlere, yeniden başvurarak aşağıdaki soruları cevaplamanızı (yanıtlamanızı) rica ediyoruz: 

l ə Dergide yayınlanan yazıların hangileri sizde derin bir iz bıraktı, niçin? 

Dergide hangi konulara ağırlık verilmesini istiyorsunuz? 

Dergide ele alınmasını istediğiniz konular nelerdir? 

Hangi yazıları beğenmediniz ve niçin? 

Başka önerileriniz var mı? 

Sizlerden, bu sorularımızı yanıtlamanızı bekliyor ve mektuplarınızı aşağıdaki adrese göndermenizi rica ediyoruz: Adresimiz: DİSK DERGİSİ, Londra Asfaltı, Merter Sitesi, 

Sendikalar Binası, Bayrampaşa - İstanbul 


/ Bayrampaşa - ai TANBUL- 


DİSK YAYINLARI (5 EE 


DİSK ICIN 
İLERİ 1 


DÜZENLİ YAYINLAR 

— DİSK AJANSI (Her Salı ve Cuma günleri çıkar.) 

ə, DİSK AJANSI AYLIK ÖZETİ (Fransızca ve İngilizce) x DİSK DERGİSİ (DİSK'in aylık yayın organı.) 

J DİSK'İN SESİ (DİSK'in onbeş günlük yayın organı) KİTAP VE BROŞÜRLER 

1 — TÜRK-İŞ Çıkmazı, 1967 (Tükendi) 

2 — DİSK Kuruluş Bildirisi, Anatüzüğü 1967 (Tükendi) Dr şana GÖÇMEN 
3 — İşçilerin Uyanışı, 1967 (Tükendi) ipi azad 

4 — II. Genel Kurul Çalışma Raporu, 1968 (Tükendi) İŞÇİLER SORUNU 
5 — Sıkıyönetim Anayasaya Aykırıdır, 1970 (Tükendi) aaa 
6 
7 
8 


— DİSK'in 4. Mücadele Yılı, 1970 (Tükendi) — TÜRK-İŞ'e Verilen Dörtlü Rapor, 1971 (Tükendi) — Anayasa Mahkemesinin İptal Kararı, 1972 (Tükendi) 

9 — IV. Genel Kurul Raporu, 1973 (Tükendi) 

10 — Referandum, 1973 (Tükendi) 

11 — Erdemir Grevinin İçyüzü, 1974 (Tükendi) 

12 — Genel Af, 1974 (Tükendi) 

13 — Anatüzük, 1974 (Tükendi) 

14 — Ortak Pazar ve Türkiye, 1974 (Tükendi) 


15 — V. Dönem Çalışma Raporu, 1975 (Tükendi) DUYURU . m 
16 — V. Genel Kurul Belgeleri, 1975 POSTA ÇEKİ HESAP NO: 96 : 
17 — Anatüzük, 1975 DİSK Yayınlarından elde etmek, bu yayınları süyea à isci Kadının El Kitabı rekli izlemek ve Basın Yayın ve Tanıtma faaliyetle- 
18 Ana ve Emekçi Olarak İşçi Kadını rimize maddi katkıda bulunmak isteyen dostlarımız, 
19 — 1 Mayıs, 1976 bağışlarını posta havalesi ile doğrudan adresimize 
20 — Anatüzük, 1976 yapabilecekleri gibi, bulundukları yerde bulunan PTT 
şubelerinden 96814 No. lu DİSK Posta Çeki Hesap 


21 — Göçmen İşçiler Sorunu, 1976 Numarasına da, yatırabilirler. 


DİSK'e BAĞLI SENDİKALAR 
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